
OMZWERVING 
Een pelgrimstocht rondom 

Egmond-Binnen 
 

 

  



Deze plaats 

 

Iedere monnik belooft in het begin trouw aan de 
geloften van zuiverheid, gehoorzaamheid en 
armoede. Daarmee wordt hij leerling monnik en 
krijgt hij een habijt. Na twee jaar leerling 
monnik te zijn geweest is er de mogelijkheid om 
aan deze geloften ook de gelofte van tijdelijke  
Stabilitas toe te voegen.  

Afgelopen augustus heb ik  dus beloofd dat ik de 
komende drie jaren blijf op de plaats waar ik nu 
ben; bij de gemeenschap van de St-
Adelbertabdij te Egmond-Binnen.  Dit was op 
het feest van de gedaanteverandering van de 
Heer. Ter voorbereiding hierop ben ik vier 
dagen op pelgrimstocht geweest in de duinen 
rondom Egmond-Binnen.  

Hier wil ik wat fragmenten van deze tocht delen. 
Het zijn vergezichten, drijfhoutjes, notities en 
citaten die ik tijdens deze omzwervingen 
tegenkwam.  

Op deze wijze wil ik jullie allemaal danken voor 
het samen onderweg zijn rondom deze plaats, 
hier in Egmond-Binnen . 

PAX! 

Br. Geerard 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“We kunnen over een 
ecosysteem (wolven, 
herten, bomen , schimmels) 
denken als over een orkest. 
Strijkers, blazers, percussie 
en fluit, allemaal komen ze 
samen in de symfonie. 

Of hoe onze hersenen, 
samengesteld uit neuronen, 
axonen en 
neurotransmitters, ons 
denken en onze compassie  
voortbrengen. 

Of de wijze waarop broeders 
en zusters samenwerken 
om trauma’s als ziekte of 
dood te leren helen. Het 
geheel is groter dan de som 
van de delen.” 

Suzanne Simard 

 

 

 

  



 

 

  



  



 

 

 

 

  



God verrijst uit de zee met een 
verborgen schat in de golven. En 
als de taal zich weer terugtrekt is 
het Zijn helderheid die hij 
achterlaat op de kust van onze ziel.  

Zijn ondoorgrondelijke liefde 
zoekt ons ontwaken.  

Thomas Merton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



de lucht en de zee vertellen van de Ene 
zonder woorden gaat hun gesprek 

over heel de aarde. 
 

vrij naar Psalm 19 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



een stuk boom 
afgebroken, ontworteld 
mee gestroomd 
ontdekt door eb & vloed 
 
vrij naar psalm 1 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze ziel is als de kust 
langs de vloedlijn vinden we 
fragmenten door de zee 
genomen en gegeven 
als een regel uit de Psalmen. 
 
Het spoelt aan, wordt gevonden, 
opgeraapt, in een jaszak geborgen 
als een schat; worden als een kind. 
 
Of als die oudere broeder 
die weet dat er soms niets achterblijft 
maar heeft leren wachten 
op de volgende getijden 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Herschep mij met nieuw leven, 
nieuwe woorden. 

 
Maak mijn ogen nieuw,  

dat ik woorden zie,  
wonderen. 

 
Gast-en-zwerver ben ik  

hier op aarde. 
 

vrij naar psalm 119 

 

  



  



 

 

  



 

 


