
 

  

een kleine pelgrimstocht 
Groeten uit Italië 



 

  



om te pelgrimeren hoef je niet ver te 
gaan,  

het is de ruimte die je afbakent 
zonder doel, om een spoor te vinden 
van tijd, zwaartekracht, geschiedenis, 
horizon, gedachten, vergankelijkheid, 
adem, schepping, taal en licht die je 
tot stilstand en uitzicht brengen.  

  

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



  



 

  



 

 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 


