
                                

Nieuwe kansen voor huisliturgie,  

Sam Goyvaerts, € 10,-- paperback 

De krimp- en transitieperiode van de kerk lijkt niet op te houden, en daagt ons uit om 
meer missionair te zijn, om te getuigen en uit te nodigen, maar ook om ons heel erg 
bewust te zijn van onze eigen keuze voor geloof en kerk. Meer dan ooit lijkt het nodig 
elkaar hierin te versterken door het vormen van kleine, maar hechte 
gemeenschappen van gebed, liturgie en dienstbaarheid, om van daaruit 

evangeliserend en missionerend aanwezig te zijn. In dat verband ziet auteur Samuel Goyvaerts 
(Docent Liturgiewetenschappen aan de Tilburg School of Catholic Theology) nieuwe kansen voor de 
huisliturgie en verbindt hij de Christelijke traditie met de urgentie van deze tijd. 

 

Hoe we liefhebben, vorming tot celibatair leven,  

John Mark Falkenhain, inl. Stefaan Franco, € 32,00 paperback 

Benedictijnermonnik en klinisch psycholoog John Mark Falkenhain presenteert in dit 
boek een eenvoudig maar gedegen programma voor de vorming tot het celibataire 
leven. Voor wie de keuze maakt om ongehuwd te blijven omwille van het Rijk Gods, 
blijft het celibaat een bijzondere uitdaging die in iedere levensfase de nodige 

aandacht vraagt. Falkenhain biedt in dit boek heel wat inzichten en praktische handvatten die hierbij 
kunnen helpen. 
De auteur staat stil bij de theologische en psychologische aspecten van de groei in het celibataire 
leven. Hij werkt vier grote inhoudelijke domeinen uit: motivaties voor het celibaat, theologische 
aspecten, seksuele identiteit en nodige vaardigheden voor het celibataire leven. Falkenhain biedt een 
systematisch leertraject aan met leerinhouden, concrete vormingsdoelen, benchmarks en 
evaluatiemogelijkheden. 

Dit boek gaat over het celibaat en richt zich dus in de eerste plaats tot celibatairen. Het model is niet 
alleen van toepassing op de priesteropleiding in seminaries, maar geldt ook voor de vorming van 
vrouwelijke en mannelijke religieuzen. Los van de opleiding is zijn programma perfect bruikbaar in 
iedere fase van het leven. Veel onderwerpen zijn zo algemeen menselijk dat ze niet alleen voor 
celibatairen relevant zijn maar voor al wie pastoraal actief is. 

 

Voorbij het beeld, aanzetten om god te bevrijden,  

Eric Galle, € 25,50 hardcover 

Wordt in onze tijd een beeld belangrijker dan de werkelijkheid? In plaats van iemand 
te vertellen over wat we gezien hebben, sturen we een foto of een filmpje door. 
Waarom doen we dat? Erik Galle gaat op zoek naar de impact van de beeldcultuur op 
onze manier van leven. Hij vraagt zich af wat een beeld eigenlijk is en laat zien hoe 
onmisbaar beelden zijn voor ons als mens. 



Dit boek zet daarna bewust nog een stap verder en begeeft zich op weg naar God voorbij het beeld. 
De God die dan tevoorschijn treedt, is heel verrassend. Hij blijkt een en al toenadering te zijn … en 
veel meer nog. 

 

Levenswijsheden, Dietrich Bonhoeffer,  

Gerard den Hertog, € 20,00 hardcover 

In ‘Dietrich Bonhoeffer Levenswijsheden’ brengt samensteller Gerard den Hertog het 
leven en de levenswijsheden van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer opnieuw 
onder de aandacht van lezers. Het boek begint met een biografische inleiding en sluit 
met een essay over de levensfilosofie van Bonhoeffer. Daarnaast bevat het circa 300 
inspirerende quotes.  

 

Kleiner geloof, grotere God,  

Samuel Wells, € 24,99 paperback 

Een nieuwe kijk op het christelijk geloof in de context van hedendaagse scepsis en 
kritiek. 
‘Kleiner geloof grotere God’ van Samuel Wells is verhelderend theologisch betoog 
over de interactie tussen de kernwaarden van het christelijk geloof en de kritiek die 
daarop geuit wordt vanuit de moderne samenleving. Het boek biedt een synthese 

van twee rivaliserende verhalen: het oude geloof en de moderne wetenschap. Samuel Wells 
overstijgt beide verhalen en biedt een gerevitaliseerd christelijk verhaal dat de radicale, moedige en 
kwetsbare aard van authentiek geloof beter tot zijn recht laat komen. Met het bieden van deze 
nieuwe weg is dit boek gericht aan zowel christenen als niet-christenen. Voor mensen die op zoek 
zijn naar een bevredigend en waarheidsgetrouw verhaal om mee te leven. 

De beste helft,  

Arjan Broers, € 20,00 paperback 

Wat wil je later worden? Die vraag krijg je vaak als kind. Maar er komt een moment 
dat je iets of iemand bent geworden. En dan moet je nog een poos. Vroeger of later 
lopen mensen tegen de grenzen op van wat ze zijn geworden. Burn-out, een 
relatiecrisis, de dood van een geliefd mens of een opkomend gevoel van verveling. Is 
dit alles? Dan begint de tweede helft van je leven. De beste helft, noemt Arjan Broers 

het, ‘of in ieder geval de helft waar het echt om gaat’. Eerlijk, lichtvoetig en met humor verleidt dit 
boek je om zelf op onderzoek te gaan naar wat jij in je leven te doen hebt. Hoe je kunt oefenen 
aandachtig te zijn, je schaduwwerk te doen en uit te reiken met wat je te geven hebt. Dat onderzoek 
gaat niet alleen over jou. We leven in een tijd waarin nog nooit zoveel mensen zo gezond zo oud 
geworden zijn. Ook is het een tijd waarin we zien dat onze manier van leven niet duurzaam is voor 
het leven om ons heen en voor de mensen die na ons komen. Een onwijze tijd is het. Zelden was er 
zo’n nood aan wijsheid. 



Levensbeeld en kanker, een existentiële, spirituele visie,  

Francesco Kortekaas. € 22,50 paperback 

De impact van kanker is bijna niet onder woorden te brengen. 
Hoe kunnen we een omgang vinden met wat ons overkomt naar lichaam en ziel, naar 
wat deze ziekte met ons doet of ons zegt? In de vakliteratuur is het psychologisch 
jargon dominant, terwijl 'het andere spreken', vanuit de existentiële, spirituele 
gezichtshoek, op de achtergrond blijft. Dit boek wil tegemoetkomen aan deze leemte. 

Elf personen, met uiteenlopende levensbeschouwingen, komen aan het woord over hun omgang 
met deze ziekte in hun leven. Het begrip aanvaarding, in samenhang met aanverwante begrippen als 
ziel, zin en levensverhaal, wordt uitgewerkt als sleutelbegrip in deze opgave. 

Francesco Kortekaas ontrafelt de samenhang tussen de verstoring van het concrete leven, de vragen 
naar het bestaan en de impact op de levensbeschouwing. Als denkkader voor de gesprekken over de 
existentiële en spirituele opgave bij kankerpatiënten kiest hij voor het schetsen van het levensbeeld, 
de weergave van de persoonlijke levensvisie en het unieke levensverhaal. 

 

De Kerkenwerkagenda 2024 is binnen: € 14,99 

 De ‘Kerkenwerkagenda 2024’ is een onmisbare agenda voor werkers in de kerk om 
hun activiteiten te plannen. De unieke kenmerken van deze agenda: 

De agenda heeft een handzaam formaat. 
Er is een Bijbelleesrooster in het calendarium opgenomen.  
De namen van zondagen en kleuren van het kerkelijk jaar zijn benoemd.  
De feest- en gedenkdagen van meerdere religies staan erin.  

Er staat een jaarplanner voor 2024 en 2025 in. 
Er is een aparte bladzijde voor de zondag.  
De agenda begint in december 2023 om over te stappen naar het volgende jaar. 

 

Het herfstnummer van Klooster is uit:   

Klooster! Dag en nacht, € 12,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levenswijsheden, Simone Weil,  

Frits de Lange, € 22,99 hardcover 

In ‘Simone Weil Levenswijsheden’ neemt samensteller Frits de Lange je mee op reis 
door het leven en denken van de Frans-Joodse filosofe Simone Weil om je kennis te 
laten maken met haar gedachtegoed. Het boek opent met een biografische inleiding 
en sluit met een essay over de levensfilosofie van Weil. Het bevat daarnaast circa 300 
inspirerende quotes. 

 

Bantoe-filosofie,  

Placied Tempels, € 22,90 paperback 

De Vlaming Placied Tempels wordt gezien als een grondlegger van de interculturele 
filosofie. Hij vroeg Congolezen naar de betekenis van hun doen en denken en 
beschreef de logisch consistente filosofie die hij in hun begrippensysteem zag. Zijn 
Bantoe-filosofie uit 1946 geldt daardoor internationaal nog altijd als een 
standaardwerk. In zijn eigen tijd leidde zijn luisterende aanpak tot weerstand. Als 

missionaris werd hij geacht andersgelovigen te bekeren tot een Europees christendom, maar 
Tempels zag de grote schoonheid van de Bantoe-filosofie die een eigen toegang bood tot de 
betekenis van het leven. Bantoe-filosofie verschijnt nu in een nieuwe Nederlandse vertaling met een 
inleiding door Angela Roothaan, initiator van het Bantu Philosophy project. Placied Tempels (1906-
1977) was een Belgische priester. Hij werd uitgezonden naar Congo en schreef daar zijn meesterwerk 
over de Bantoe-filosofie 

 

Vaste grond,  

Marcelo Mooren, € 29,95 paperback 

Als de watersnoodramp van 1953 nu zou plaatsvinden, dan zou er niet genoeg 
politieke overeenstemming zijn om te besluiten tot de bouw van de Deltawerken 
zoals men toen wel deed, zo vertelde een vooraanstaand politicus mij ooit. Grote 
beslissingen zijn bijna onmogelijk geworden. Dat wreekt zich nu. Want het populisme 
roert zich. Populisme ontstaat wanneer grote problemen niet worden opgelost. 

Populisme komt nooit uit de lucht vallen en wordt nooit veroorzaakt door een persoon of een partij. 
Het kan enkel ontstaan omdat er een voedingsbodem is. En zo een voedingsbodem vinden we in 
bovenstaande anekdote over politieke machteloosheid, waardoor problemen onopgelost blijven. 
Ondanks veel maatschappelijke vooruitgang, worden daardoor velen in de samenleving geraakt 
door een pijnlijke drieslag: Verlies aan materiële zekerheid Verlies aan culturele zekerheid Verlies van 
een zekere overheid Kunnen respectievelijk de markt, de samenleving en de Staat mensen nog de 
zekerheden geven waarop ze hun leven kunnen bouwen? Zodat ze met vertrouwen in het leven 
staan. In een wereld die snel is veranderd, is het bestuur van Nederland niet in staat gebleken om 
voldoende of voldoende snel tot nieuwe stelsels te komen, van arbeidsmarkt tot integratie en van 
onderwijs tot woningmarkt, die mensen zekerheid geven. Dan ligt de stap naar populisme dichtbij. 
Dit boek verkent hoe deze grote uitdagingen kunnen worden aangepakt, specifiek gericht op het 
terugbrengen van die drie zekerheden. Om zo mensen weer nieuwe vaste grond onder hun voeten 
te geven. 



Romeinse redenaars,  

Marcus Tullius Cicero, € 24,90 paperback 

Cicero, zelf een beroemd Romeins redenaar en politicus, beschrijft in dit boek de 
geschiedenis van de Romeinse retorica. Deze begint feitelijk in het oude Griekenland. 
In dialoogvorm bespreekt Cicero dan ook de retorica op de Attische, Aziatische en 
Rhodische scholen voordat hij aankomt bij de Romeinse redenaars. Zijn verhaal, fraai 
vertaald door Vincent Hunink, mondt uit in een beschouwing over zichzelf en zijn 

tijdgenoten. Marcus Tullius Cicero (106 v.Chr. – 43 v. Chr.) was een Romeins redenaar, politicus, 
advocaat en filosoof. Zijn leven speelde zich af tijdens de overgang van de Romeinse Republiek naar 
het keizerrijk. Hij schreef dit boek in 46 voor Christus. De inleiding bij de tekst is van classicus en 
filosoof Rogier van der Wal. 

 

De lange mars van Xi,  

Rien T. Segers, € 15,-- paperback 

Deze beknopte, heldere analyse laat in acht lessen zien wat de verborgen strategie 
van China is om de wereldheerschappij na te streven, wat ons te wachten staat en 
hoe we hierop moeten reageren. 
De afgelopen jaren heeft de Chinese leider Xi Jinping de wereld in woord en daad 
duidelijk gemaakt dat China de absolute wereldheerschappij nastreeft. Op de weg 
daarnaartoe duldt de regering onder zijn autocratische leiding geen tegenspraak, 

niet in het land zelf en ook niet daarbuiten. Het recente optreden van China richting Oeigoeren, 
Hongkong en Taiwan zijn daarvan afschrikwekkende voorbeelden. Wat betekent deze opzienbarende 
en zorgwekkende ontwikkeling voor de geopolitiek, de internationale handelsstromen en de 
autonomie van veel landen, inclusief Nederland en België? Op grond van nieuw onderzoek laat Rien 
T. Segers zien dat China niet alleen containers naar de rest van de wereld verscheept, maar ook zijn 
ideologische en ongebreidelde machtsaspiraties. Het Westen kan niet langer verdeeld blijven 
afwachten, maar dient zo spoedig mogelijk beleid te ontwikkelen dat inspeelt op de schokkende 
ontwikkelingen in China. Maar hoe? In deze beknopte, heldere analyse laat Segers in acht lessen zien 
wat de verborgen strategie van China is, wat ons te wachten staat en hoe we hierop moeten 
reageren. 

 

De zoektocht naar karakter,  

Massimo Pigliucci, € 21.99 paperback 

Sandy (31) schrijft over de ziekte van haar man Maarten die op zijn 31ste de diagnose 
dementie krijgt. Niets lijkt een mooie toekomst nog in de weg te staan als we 
zwanger raken van onze dochter Eva. Kort daarna gaat Maarten vreemd gedrag 
vertonen. Echter staan we dan pas aan het begin van een lange zoektocht. Vele 

diagnoses zijn er dan ook gesteld als er, na lang aandringen voor extra onderzoek en uiteindelijk een 
spoedopname, een juiste diagnose gesteld wordt. Maarten is pas net 31 jaar als hij de diagnose 
fronto-temporale dementie krijgt. Het is al vreselijk om deze diagnose te krijgen, maar het 
zorgtraject met alle vooroordelen en weerstanden waarin wij dan belanden maakt het allemaal nog 
veel lastiger. 

 



De humanisten,  

Sarah Bakewell, € 29,99 paperback 

Een wervelend verhaal over de geschiedenis van het humanisme, een 
levensbeschouwing die de wereld totaal veranderde. Voor de lezers van 'De 
existentialisten' en 'Rebelse genieën'. 
Sarah Bakewell schetst de fascinerende geschiedenis van het humanisme: het verhaal 
van mensen die zelf wilden denken, los van traditie en georganiseerde religie. Deze 

vrijdenkers maakten het wereldbeeld dat in het Westen nog steeds het onze is en deden 
baanbrekende ontdekkingen in wetenschap, filosofie, literatuur en beeldende kunst. 

Bakewell onderzoekt wat humanisme is en hoe het door de geschiedenis heen tot bloei is gekomen 
ondanks tegenstand van fanatici, mystici, tirannen en cultuurpessimisten. 

 

Voorbij goed en kwaad,  

Friedrich  Nietzsche, vertaling en nawoord, Maarten van Buuren, € 24,90 paperback 

Voorbij goed en kwaad, na Aldus sprak Zarathoestra en Ecce homo wellicht het meest 
gelezen boek van Nietzsche, is in essentie een radicale kritiek op de moderniteit. 
Nietzsche trekt met de felheid die hem eigen is, van leer tegen de moderne 
wetenschappen, de moderne kunsten en de moderne politiek. Alles waarop 
Nietzsches tijd - en dat is in grote lijnen ook onze 'moderne' tijd - trots was, wordt 

door deze oneigentijdse filosoof en psycholoog genadeloos geattaqueerd. Begrippen als 
'wetenschappelijke objectiviteit', 'sympathie', 'ethische verantwoordelijkheid' worden minutieus 
ontleed en tot hun werkelijke oorsprong herleid: de wil tot macht. Voorbij goed en kwaad kan 
gelezen worden - en het was Nietzsches intentie dat dit gebeurde - als een programmatische 
verhandeling waarmee hij zijn geestverwanten probeerde te bereiken, vrije geesten, mensen van de 
toekomst, die in Nietzsche hun gelijke, of liever nog, hun geestelijk leider wilden zien. 

De mens achter de monnik Thomas Merton,  

een leven in dagboeken, € 29.90 paperback 

De trappist Thomas Merton is bekend geworden door zijn autobiografische bestseller 
'Louteringsberg'. Mertons echte autobiografie is echter vooral te vinden in zijn 
dagboeken. Deze door twee kenners van Mertons werk samengestelde bloemlezing 
is daarom een prachtige manier om kennis te maken met Merton op zijn zoektocht 
naar hedendaagse, authentieke en wereldwijde spiritualiteit. Zijn frustratie over de 

censuur van zijn anti-oorlogsgeschriften en zijn affiniteit met de natuur worden in beeld gebracht en 
wij krijgen inzage in zijn dromen en zijn ervaringen met goddelijke en menselijke liefde, inclusief zijn 
geheime liefdesrelatie. Ook zijn we getuige van zijn groeiende openheid naar andere tradities en zijn 
interesse in de interreligieuze dialoog, waarvan hij een pionier werd. Merton zelf vond overigens dat 
zijn beste schrijfwerk in zijn dagboeken te vinden was. De aantekeningen beginnen in 1939, twee jaar 
voordat hij intrad in Getsemane. Ze breken abrupt af in Azië, waar hij na een lezing voor een 
abtencongres in Bangkok op 53-jarige leeftijd door een ongeval sterft. 

 

 



Onderling, langs de kustlijn van Mull,  

Miek Zwamborn, € 27,50 paperback 

In Onderling verkent Miek Zwamborn de wildernis die haar omringt. Door zichzelf 
over te leveren aan de elementen, zich onder te dompelen in de orale traditie, te 
lopen, zwemmen en foerageren, probeert zij op de zuidpunt van het eiland Mull thuis 
te raken. 
Via gedichten, brieven, essays, tekeningen, plattegronden en foto’s gidst Zwamborn 

de lezer langs vulkanische erupties, millennia oud trilveen, ontvolkte akkers, Keltisch oerbos, 
fluctuerend wad, wuivend waterwoud en een alles overkoepelend luchtruim. Zwamborn komt er in 
contact met een veelvoud aan organismen en schetst de onderlinge verhoudingen die haar 
fascineren. Ze schrijft over de kracht van de natuur; zee naaktslakken, ruwe borstelzwammen, 
knokige eiken, te water geraakt vee en aangespoelde walvissen, maar ook over de verstrengelingen 
en misverstanden tussen de eilanders. 

Zwamborns verlangen in het landschap op te gaan wordt met groot gevoel voor detail verbeeld. In 
Onderling toont zij de rijkdom die zich openbaart wanneer een mens zich intiem verhoudt tot de 
nabije omgeving. 

 

Wonen in verwondering,  

André F. Troost & Henk Helmantel, € 22,99 hardback 

Wonen in verwondering’ is een fullcolour cadeauboek waarin kunstschilder Henk 
Helmantel en dichter André F. Troost opnieuw hun kunstwerken bijeenbrengen. Dit 
prachtige vervolg op ‘Licht dat leven doet’ bevat veertig schilderijen, gecombineerd 

met evenveel bijpassende teksten. In het boek zijn ook schilderijen van Helmantel opgenomen die 
nog niet eerder in boekvorm verschenen. Van de gedichten van Troost is vrijwel niets eerder 
gepubliceerd. Een prachtig geschenk dat de verwondering over geloof en schepping in woord en 
beeld laat zien, en daarnaast een fraaie dwarsdoorsnede geeft van het werk van beide kunstenaars. 

 

De koe die naar de hemel vloog,  

Gottfrid van Eck, € 27.99 paperback 

Koeien die naar de hemel varen, dansende rabbi’s, hoopvolle dieven. In deze bundel 
staan klassieke vertellingen vol joodse wijsheid, hoe dwaas soms ook. De verhalen 
gaan over verheven en alledaagse kwesties, over thema’s die ons allemaal 
bezighouden: rijkdom en armoede, barmhartigheid en onrecht, vreugde en verdriet. 
Serieus en tegelijkertijd met joodse gein stemmen de vertellingen tot nadenken, 

geven ze een kijkje in de mens die bol staat van tegenstrijdigheden. 
De verhalen in deze bundel zijn niet eerder in het Nederlands verschenen. De meeste wortelen in de 
Oost- Europese ofwel Jiddische traditie. Gottfrid van Eck heeft deze staaltjes joodse wijsheid liefdevol 
vertaald en van een fijnzinnige toelichting voorzien. 

 



Een zucht van Aleppo, leven en overleven met muziek,  

Willem Bruls, € 22.99 paperback 

Nadat hij in 2000 in Aleppo de fascinerende Syrisch-orthodoxe en Armeense 
koormuziek heeft gehoord, reist auteur Willem Bruls in de jaren daarna veelvuldig 
naar deze bijzondere Syrische stad om de rijke multiculturele muziektradities te leren 
kennen. Hij luistert naar kerkkoren en woont soefi-bijeenkomsten bij, bezoekt 
concerten en muziekscholen. Hij ontdekt dat Aleppo de hoofdstad van de Arabische 

muziek is en ontmoet zangers en musici zoals ud virtuoos Muhammad Qadri Dalal en de muzikale 
aartsbisschop Mor Yohanna. Eveneens probeert hij er de wortels van de joodse, christelijke en 
islamitisch-Arabische muziek te vinden. Als in 2011 de burgeroorlog uitbreekt, rijst de vraag wat er 
met al die musici, musicologen, componisten, dirigenten en kunstenaars is gebeurd. Leven ze nog? 
Wonen ze nog in Aleppo? Maken ze nog muziek en welke rol speelde die in de gelaagde cultuur van 
de stad? Gevolg is een zoektocht naar de muzikale overlevenden, die voert naar Parijs, Alexandrië, 
Dublin en Stockholm. En in 2021 volgt een confronterend weerzien met het beschadigde Aleppo zelf. 
Er wordt nog steeds Aleppijnse muziek gemaakt, binnen en buiten Syrië, maar de tragische 
gebeurtenissen van het afgelopen decennium hebben de muziekcultuur voorgoed veranderd. 

De naam van de roos,  

Umberto Eco & Milo Manara, vertaling: Pietha de Voogd, € 24,00 paperback 

De wereldwijde bestseller De naam van de roos is nog altijd een ongekend populaire 
roman. Met zijn unieke combinatie van thema’s en genres wist Umberto Eco een 
enorm publiek aan te spreken. Miljoenen lezers genoten van de zeven dagen en 
nachten vol geheimzinnige verschrikkingen die de franciscaner monnik William van 

Baskerville en zijn metgezel Adson moesten doorbrengen in een geheimzinnige abdij in het noorden 
van Italië, in het begin van de veertiende eeuw. 

De Franse krant Le Monde riep de roman uit tot een van de honderd belangrijkste boeken van de 
twintigste eeuw. Ruim veertig jaar na verschijning krijgen lezers opnieuw de kans zich te verliezen in 
De naam van de roos. Niemand minder dan Milo Manara brengt de roman naar de wereld van ‘de 
negende kunst’, oftewel het stripboek. In deze graphic novel maakt Manara het werk van zijn 
landgenoot tot een geheel nieuwe beleving. 

Schaduw rond het middaguur,  

Joya Chatterji, € 59,99 hardcover 

Zuid-Azië vormt voor een vijfde van de wereldbevolking de thuisbasis. Toch weten we 
in het Westen maar weinig over de geschiedenis van dit deel van de wereld. Waar wij 
de wereldoorlogen als de twee belangrijkste kantelpunten van de twintigste eeuw 
beschouwen, staat in Zuid-Azië de opdeling van het Brits-Indische rijk centraal. 

Zuid-Azië-expert Joya Chatterji laat ons op treffende wijze kennismaken met de 
twintigste-eeuwse geschiedenis van dit onderbelichte subcontinent. Ze verkent daarin niet alleen de 
politieke ontwikkelingen, maar ook cultuur, technologie en de consumptiemaatschappij komen 
uitgebreid aan bod. Bovendien belicht Chatterji de donkere kanten van de Zuid-Aziatische 
samenleving en cultuur, die zelfs tijdens jaren van voorspoed hun stempel op de geschiedenis 



drukken. Schaduw rond het middaguur is een uitdagend geschiedwerk dat de volledige Zuid-
Aziatische twintigste eeuw overspant. 

 

Dit volk heeft zijn god op aarde,  

Hans Driesen, Michel Krielaars & Eva Peek, € 28.99 paperback 

Op 24 februari 2022 viel Rusland Oekraïne binnen, met een bloedige oorlog in het 
hart van Europa als gevolg. Ineens drongen de parallellen tussen heden en verleden 
zich aan alle kanten op. Vooral waar het ging om een samengaan van wreedheid en 
knulligheid. Dat blijkt ook uit de meer dan honderdvijftig ooggetuigenverslagen in 
'Dit volk heeft zijn god op aarde'. Peter de Grote toont het eelt op zijn handen aan 

een leerling-stuurman, Catharina ii wil in kapiteinsuniform en te paard haar man van de troon stoten, 
een huisvrouw vreest de winter van 1917-1918. Anderen laten het grote lijden zien waaraan het 
Russische volk door achterdochtige ‘goden’ als Ivan de Verschrikkelijke en Stalin is onderworpen. Ook 
zijn er persoonlijke verslagen te lezen van belangrijke momenten uit de Russische geschiedenis: het 
verdrijven van Napoleon (1812), de Oktoberrevolutie (1917) en de blokkade van Leningrad (1941-
1944). Enkelingen durfden het aan die goden te weerstreven, zoals de dekabristen in de negentiende 
eeuw, de schrijver Aleksandr Solzjenitsyn en de dichter Iosif Brodski in de twintigste eeuw, en 
journaliste Anna Politkovskaja en activisten Aleksej Navalny en Vladimir Kara-Moerza in de 
eenentwintigste eeuw. 

 

Reis naar Suriname,  

P.J. Benoit, € 79.00, hardcover 

In 1839–1840 verscheen Voyage à Surinam van de Belgische kunstenaar en reiziger 
Pierre Jacques Benoit. Het boek trok vooral de aandacht vanwege de honderd 
prachtige steendrukken die het bevatte. De Voyage à Surinam heeft sterk 
bijgedragen aan het beeld dat men zich in Nederland van Suriname vormde. In 

vrijwel elke publicatie over de Surinaamse geschiedenis of die van de slavernij wordt het boek 
genoemd. 
160 jaar na de formele afschaffing van de slavernij in Suriname en 150 jaar na de volledige 
effectuering daarvan verschijnt de Voyage à Surinam nu opnieuw in zijn oorspronkelijke 
verschijningsvorm. Deze facsimile-editie, met een vertaling van Ger Leppers en een woord vooraf van 
Ellen Ombre, wordt ingeleid door Carl Haarnack en Garrelt Verhoeven.  
Over de auteur en de totstandkoming van de Voyage à Surinam was maar weinig bekend. Haarnack 
en Verhoeven presenteren in hun inleiding onbekende en opmerkelijke gegevens die nieuw licht 
werpen op de betrouwbaarheid en betekenis van het boek voor de beeldvorming van het 
slavernijverleden. Met deze nieuwe editie komt de Reis naar Suriname beschikbaar voor ieder die 
meer wil weten over de geschiedenis van Suriname in de negentiende eeuw. 

 



Het reisboek van Willem van Oranje,  

René van Stipriaan, € 29,90 hardcover 

Vanaf het moment dat Willem van Oranje op zijn elfde het ouderlijk huis verliet, was 
hij altijd onderweg. Hij woonde nu eens in Breda, dan weer in Brussel, Delft, 
Vlissingen, Geertruidenberg of Antwerpen. Al in zijn jeugd bracht hij veel tijd door op 
het slagveld, maakte hij lange veldtochten, en was hij betrokken bij belegeringen en 
verwoestingen. Tegelijkertijd zette hij nieuwe steden op de kaart, stichtte hij scholen 

en nam hij het initiatief tot de oprichting van de Universiteit van Leiden. 

Het reisboek van Willem van Oranje geeft aan de hand van kaarten en vele illustraties een beeld van 
een opwindend en rusteloos bestaan. In zijn leven legde Willem van Oranje vele tienduizenden 
kilometers af, te paard of in een koets. En dat in een tijd dat de meeste mensen hun geboortestreek 
zelden of nooit verlieten. Het reisboek is tevens een gids langs de landschappen en gebouwen die 
door Willem van Oranje hun vorm kregen, en laat zien met welke uithoeken van Europa hij in contact 
stond, van Lissabon tot Constantinopel, en van Kopenhagen tot Rome. Ook biedt Het reisboek een 
vogelvlucht over de vele brandhaarden in de beginjaren van de Nederlandse Opstand: van 
Heiligerlee en Jemmingen tot Gent en Brugge. 

Tot aan het morgenlicht, verzamelde gedichten,  

Hein Stufkens, € 34,95 paperback 

De dichter als architect. Het woord als schuilplaats. Ook als plek om thuis te komen. 
Catharine Visser noemde Hein Stufkens een dichter van troost. Zijn gedichten zijn zo 
inspirerend dat ze hun weg vonden naar tal van plekken in de samenleving. Je vindt 
ze in ziekenhuizen, op muren, kalenderbladen en ansichtkaarten, in wandelgidsen, op 
rouwkaarten en grafstenen, op geboorte- en huwelijksaankondiging. Veel van zijn 

gedichten zijn ook op muziek gezet. Lenny Kuhr zingt ze bij voorbeeld. Sommige ervan kan je zelfs in 
het Liedboek van de Kerken tegenkomen. De lezer voelt zich door deze toegankelijke poëzie 
onmiddellijk aangesproken en vindt herkenning in wat de dichter verwoordt. Er klinkt veel in door, 
en met speelse humor maakt de dichter ook donker draaglijk. Hij schrijft vanuit persoonlijke 
ervaring, maar put ook uit zijn levenslange belangstelling voor de verschillende mystieke tradities. 

 

Vandaag vrij, altijd vrij,  

Anton de Kom, € 21.99 hardcover 

Strijdbare poëzie van de schrijver van Wij slaven van Suriname. Zijn boodschap is 
onverminderd actueel. 

Poëtisch activisme, zo zou je de gedichten van Anton de Kom kunnen omschrijven. 
Gedichten waarmee hij bewijst dat hij meer is dan de schrijver van Wij slaven van 
Suriname. Anton de Kom schreef deze gedichten tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Het zijn strijdbare teksten waarin hij het slavernijverleden verwerkt in persoonlijke poëzie, met 
prachtige natuurbeschrijvingen, waaruit zijn ongebroken liefde blijkt voor Suriname. Met een 
voorwoord van Babs Gons en Verantwoording door Bertram Mourits. 


