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De pelgrimerende kerk, Gabriel Quicke, € 24,00 paperback 

De pelgrimerende Kerk is een inspirerende reisgids voor iedereen 
die verlangt naar een dieper begrip van de Kerk als volk onderweg. 
Theoloog Gabriel Quicke neemt je mee op een spirituele 
pelgrimage, geworteld in de Bijbel, de Kerkvaders en het Tweede 
Vaticaans Concilie, en verrijkt met de visie van paus Franciscus. Aan 
de hand van krachtige beelden – de Kerk als tent, schip, brug, 
herberg en moeder – ontvouwt zich een levendige visie van een 
Kerk in beweging. Dit boek toont hoe gelovigen, te midden van 
crisis en verandering, geroepen zijn tot ontmoeting, 

dienstbaarheid en dialoog. 

Het boek belicht ook het verrijkende getuigenis van christelijke migranten en hun 
impact op de kerkgemeenschap vandaag. De pelgrimerende Kerk wordt zichtbaar als 
een gemeenschap van hoop, onderweg naar het hemelse Jeruzalem. Een boek vol 
theologische diepgang én pastorale warmte – voor wie zoekt naar zin, samenhang en 
richting in het geloofsleven. 

 

De eerste brieven van Paulus, Charles Vergeer € 19.95 paperback 

De brieven van Paulus, heten ze. Maar wie schreef ze? Een 
fascinerende zoektocht voert ons naar Ephese, een van de 
belangrijkste havensteden van het Romeinse Rijk. Niet om de 
zoveelste biografie over Paulus te schrijven. Maar om via hem de 
anoniem gebleven redacteurs in beeld te krijgen, die de eerste 
editie redigeerden van wat later, zo weinig terecht, de brieven van 
Paulus zou gaan heten. Deze eerste editie redde Paulus van de 
vergetelheid, maar verloochende wat hij gezegd had. Wat wilden 
zij daarmee bereiken? Wie voegden de anti-Joodse en 

vrouwonvriendelijke teksten toe en wie het prachtige lied over de liefde? Dit boek biedt 
een spectaculaire reconstructie van de eerste editie van de brieven van Paulus. Het 
verwijdert tweeduizend jaar christelijk aankoeksel op de overgeleverde teksten. Auteur 
Charles Vergeer komt samen met Abel Schutte tot een unieke, kritische vertaling uit het 



Grieks van de eerste editie – de eerste vier brieven van Paulus. Dr. Charles Vergeer 
doceert filosofie en ethiek aan de Fontys Hogescholen in Eindhoven. Hij promoveerde 
op een studie over Heraclitus en publiceerde uitgebreid over antieke wijsbegeerte en 
de oorsprong van het christendom. 

 

Dilexit nos, Hij heeft ons liefgehad, Paus Franciscus, € 24,99 paperback 

De volledige titel van deze nieuwe encycliek is Dilexit Nos – Encycliek 
over de liefde van Christus die zijn hart geeft aan de wereld. Paus 
Franciscus hoopt ‘dat de tekst uitnodigt tot reflectie over aspecten 
van de liefde van de Heer die het pad van kerkelijke vernieuwing 
zouden kunnen verlichten en zinvol zouden kunnen resoneren met 
een wereld die haar hart lijkt te hebben verloren’.  

De wereld van vandaag is getekend door oorlog, sociale en 
economische onevenwichtigheden, ongebreideld consumentisme 
en technologieën die de menselijke natuur dreigen te 

ondermijnen. Met zijn vierde encycliek roept paus Franciscus op tot een verandering 
van perspectief en spoort hij de mensheid aan het meest essentiële te herontdekken: 
het hart. 

 

De kardinale deugen, Josef Pieper, € 18,50 paperback    

De kardinale deugden behoren vanaf de klassieke Oudheid tot de 
grote schatten van de westerse filosofie. Het gaat hierbij om de 
deugden van verstandigheid, rechtvaardigheid, dapperheid en 
gematigdheid. Als eerste verwoord door Plato, werden ze 
uitgewerkt door Aristoteles en zijn ze in het christendom nader 
geduid door Thomas van Aquino, die ze opnam in zijn theologisch-
filosofische denken. 
De filosoof Josef Pieper heeft op zijn beurt deze vier hoofddeugden 

willen actualiseren door ze aan de hand van genoemde denkers, met name Thomas, 
toegankelijk te maken voor onze tijd. Zijn vier essays hebben als rode draad de 
onuitputtelijke relevantie van de kardinale deugden voor het handelen van de mens: hij 
laat zien hoe bepalend ze in feite zijn voor de ontwikkeling van de menselijke persoon. 
In zijn helder geschreven teksten neemt Pieper de lezer mee op een filosofische 
zoektocht naar de wijsheid die een mens in staat stelt zich volledig te ontplooien. 
Josef Piepers essays over de verstandigheid, rechtvaardigheid, dapperheid en 
gematigdheid zijn in 1960 afzonderlijk in Nederlandse vertaling verschenen. De 
kardinale deugden is daarvan een licht gewijzigde, gebundelde heruitgave. 



Josef Pieper (1904-1997) wordt gerekend tot de belangrijkste katholieke filosofen uit de 
twintigste eeuw.  

 

Vormen van tegenmacht, Marius Bakx, € 49,90 paperback 

Met duizenden raadsleden, honderden burgemeesters, meer dan 
duizend wethouders en talloze actieve burgers vormt het lokale 
niveau het fundament van de Nederlandse democratie. Daarom is 
het belangrijk dat macht en tegenmacht op lokaal niveau goed 
functioneren. Voor de waakzame kant van democratie op lokaal 
niveau is echter nog weinig oog. Dit boek onderstreept het belang 
van tegenmacht. Eenieder is gebaat bij een lokale democratie met 
een goed functionerende tegenmacht, niemand is gebaat bij 

almacht.Vormen van tegenmacht is bedoeld voor iedereen die het functioneren van 
tegenmacht in de lokale democratie beter wil begrijpen. Na begrijpen ontstaat begrip. 
Daarom bevat het boek concrete aanbevelingen om te komen tot meer begrip voor 
tegenmacht. 

 

Open Socrates, een filosofisch leven, € 29.99 paperback 

Socrates wordt wel de vader van de westerse filosofie genoemd, 
maar wat zijn precies zijn filosofische opvattingen? Hij staat 
bekend om zijn nederigheid, maar lezers vinden hem vaak 
arrogant en neerbuigend. We herhalen zijn bewering dat ‘het niet-
onderzochte leven het leven niet waard is’, maar zetten geen 
stappen om een onderzocht leven te leiden. We weten dat hij 
veroordeeld werd tot de gifbeker omdat hij ‘de jeugd zou hebben 
gecorrumpeerd’, maar onderwijzen de hedendaagse jongeren met 
socratische dialogen om hen kennis te laten maken met de 

filosofie. We zijn uit het oog verloren wat hem zo gevaarlijk maakte. In Open Socrates 
onderzoekt filosofe Agnes Callard de radicale energie in het hart van Socrates’ denken 
en ze laat zien waarom zijn filosofie nog steeds de weg naar een goed leven is. 

 

 



De waarheidscrisis, Martine Prange, € 24.90 paperback 

Krachtige oproep tot verzet tegen autocratie, fascisme en het 
superkapitalisme van big tech. Het publieke debat, kloppend hart 
van onze democratie, staat zwaar onder druk van het groeiende 
populisme. Politici strooien met nepnieuws en ‘alternatieve feiten’ 
om elke vorm van kritiek, verzet en tegenstand de kop in te 
drukken. Post-truth politiek legt de democratie lam en helpt 
autocratische leiders in het zadel. 

 In De waarheidscrisis analyseert Martine Prange het post-truth 
tijdperk in drie onderling samenhangende domeinen: democratie, 

filosofie en media. Prange doet een indringende aanzet tot een ‘nieuwe politiek van de 
waarheid’, die de herwaardering van waarheid, democratie en menselijkheid centraal 
stelt. 

 

The bright side, Sumit Paul-Choudhury, € 23.99 paperback 

In The Bright Side presenteert journalist Sumit Paul-Choudhury 
een revolutionaire zienswijze: optimisme is niet alleen aangeboren, 
het is ook van levensbelang. Zonder optimisme hadden we het niet 
gered in de onvoorspelbare en vaak vijandige wereld waarin we 
zijn geëvolueerd. Maar optimisme is niet uitsluitend voor extreme 
tijden. Het werkt ook door in het leven van alledag: in onze relaties, 
onze carrière, ons fysieke en mentale reilen en zeilen. En dat niet 
alleen, optimisme is onontbeerlijk om het hoofd te kunnen bieden 
aan de uitdagingen van deze tijd. The Bright Side is een krachtig 

pleidooi voor hoop, het biedt een broodnodig nieuw perspectief op de toekomst van de 
mensheid. Het laat zien hoe we met daadkracht, fantasie en positiviteit de oversteek 
naar de zonzijde kunnen maken, zelfs en vooral als de toekomst somber lijkt.  

‘Paul-Choudhury schrijft geestig, empathisch en prachtig. (…) Dit boek biedt een 
boodschap van hoop. Het herinnert ons eraan dat er veel mogelijke wegen zijn om te 
bewandelen en dat positief denken over onze toekomst niet een naïeve bezigheid is, 
maar een krachtige gedeelde plicht. We worden geboren als optimisten, stelt Paul-
Choudhury; als je dat niet meer bent, zal dit boek je weer tot één maken.’ The Guardian 

 

 

 



De geïllustreerde Meditaties, Marcus Aurelius, € 24,99 hardcover 

   ‘Wees als de rotswand waartegen voortdurend golven botsen, 
maar die standvastig blijft en die de woede van het water temt.’ De 
bekende Romeinse keizer en filosoof Marcus Aurelius schreef deze 
woorden bijna tweeduizend jaar geleden in zijn Meditaties. Deze 
persoonlijke aantekeningen worden nog altijd veel gelezen, omdat 
ze een uitstekende inleiding vormen tot de stoïcijnse levenskunst. 
De Meditaties verschijnen nu in een prachtig geïllustreerde 
uitgave, waarbij de belangrijkste fragmenten thematisch zijn 
gegroepeerd. Elk hoofdstuk bevat een korte, toegankelijke 

inleiding van de hand van James Romm, hoogleraar Klassieke talen. 

 

De reis naar Jeruzalem, Eric-Emmanuel Schmitt, € 21.99 paperback 

In dit meeslepende autobiografische boek onderneemt Éric-
Emmanuel Schmitt een spirituele zoektocht in het Heilig Land. 
Schmitt reist naar Bethlehem, Nazareth en Caesarea, broeierige 
plekken waar heden en verleden samenkomen. Onderweg laat hij 
zijn verwondering de vrije loop en schrijft hij openhartig over de 
levensvragen en emoties die hem overvallen. De tocht eindigt in 
Jeruzalem, een stad die even onbegrijpelijk als bedwelmend is. 
Schmitt probeert te begrijpen wat geloof voor hem betekent. De 
reis naar Jeruzalem is voor hem het verhaal van een ommekeer. 

‘Sommigen zoeken hun wortels in de aarde. Maar ik heb ze gevonden in de hemel.’ De 
Belgisch-Franse schrijver Éric-Emmanuel Schmitt (1960) heeft een rijkgevuld oeuvre 
opgebouwd.  

 

 

 

 

 



 

ReinAard, Tom Lanoye, € 25,99 hardcover      

Tom Lanoye schreef al vele onvergetelijke en radicaal-moderne 
bewerkingen van klassiekers: Goethe, Shakespeare, Sartre, 
Euripides... Nu zoekt hij het dichter bij huis. Al van jongs af is hij 
gefascineerd door Reynaert de vos, die zijn mededieren 
genadeloos afstraft omdat ze denken nog leper te zijn dan hij. 
Hoewel geschreven in de middeleeuwen geldt Van den vos 
Reynaerde als de eerste moderne schelmenroman van Europa, een 
briljant berijmd en subversief dierenepos. Reynaert zelf raakte als 

cultureel icoon helaas in de loop der eeuwen gecastreerd tot schalkse deugniet en 
brave verkoper van Reynaertbier en -gebak. Lanoye wil met die travestie komaf maken 
door terug te grijpen op de geest van het origineel. Zijn ReinAard zoekt geen 
onderkomen in het zoetsappige Disney-universum van Bambi of Nemo, maar heeft 
meer affiniteit met familiale bendes als de Soprano’s of de Peaky Blinders. De 
verleiding van macht, status, geld en geweld kent Lanoyes ReinAard maar al te goed, hij 
geeft er geregeld aan toe en geniet er ook van. Maar op zijn minst is hij eerlijk genoeg 
om dat niet te ontkennen, zoals zijn schijnheilige mededieren wel doen. Zonder genade 
belazert en mishandelt hij ze. Maar dat is vooral hun eigen verdiende loon. 

 

De laatste dag van de veerman, Frode Grytten, € 22,99 hardcover 

Prijswinnende Noorse roman over het leven, de grote liefde en de 
dood van een gewone veerman in de fjorden.  
Op een regenachtige novemberdag wordt Nils Vik wakker in de 
wetenschap dat het zijn laatste dag op aarde is. Hij is oud, zijn 
vrouw Marta is overleden; het is goed zo. Sinds zijn veertiende was 
hij veerman voor de bewoners van het afgelegen gebied langs de 
fjord. Inmiddels is er een brug gebouwd en is een veerman 
overbodig. Nils Vik doet die ochtend de afwas en maakt het huis in 
orde. Vervolgens loopt hij zoals altijd naar zijn boot. Tot zijn grote 

vreugde wordt hij er opgewacht door Luna, de hond die al vijfentwintig jaar dood is. 
Hun tocht over de fjord wordt een reis terug in de tijd; een voor een stappen al zijn 
vroegere passagiers aan boord, voor even opgestaan uit het hiernamaals om Nils Vik te 
vergezellen naar de werkelijke bestemming van deze laatste reis. De laatste dag van de 
veerman is een sublieme, troostrijke roman over afscheid en weerzien. 



Waar, over de kunst van het (niet) weten, Wytske Versteeg, € 22,99 paperback 

Hoe weet je dat ik niet lieg? Er wordt vaak gezegd dat waarheid er 
in deze tijd niet meer toe doet, dat feiten hebben plaatsgemaakt 
voor meningen. Maar hoe bepaal je eigenlijk wat echt waar is? Wat 
is ervoor nodig om van gedachten te veranderen? En wat als het 
zinnetje ‘dat is jouw waarheid’ niet het eind van de discussie is, 
maar het begin van een gesprek? Waar is een persoonlijke 
zoektocht naar de kunst van het (nog niet) weten, langs de 
poreuze grenzen tussen waarheid, waarneming en verbeelding. De 
duizelingwekkende reis voert langs wetenschappers en mediums, 

dichters en oplichters, kunstenaars en leugenaars. Werkelijkheid blijkt altijd ook een 
kwestie van vertrouwen. Hoe blijf je zoeken naar zachtheid terwijl de wereld verhardt? 
En als geen enkele wereldkaart helemaal klopt, hoe vind je dan de weg? 

 

Het wilde vrouwen pad, Brigitte Ars, € 24.99 paperback 

Zoektocht naar de essentie van vrijheid en de kracht om als vrouw 
je eigen pad te vinden aan de hand van 12 wandelpaden.Wanneer 
Brigitte Ars tijdens het wandelen van de Harzer Hexenstieg een 
verbranding van een heksenpop ziet, realiseert ze zich dat haar als 
avontuurlijke vrouw vroeger hetzelfde had kunnen overkomen. 
Geïnspireerd door dit besef besluit ze ook andere ‘vrouwenpaden’ 
te lopen. Ze dwaalt over de Brontë Way in Yorkshire, sluit zich aan 
bij een Ierse pelgrimage voor de godin en heilige Brigid, en 
bewandelt de Via Matildica in Italië. Onderweg ontdekt ze de 
verhalen achter vrijgevochten vrouwen als de avontuurlijke 

Schotse Nan Shepherd, de Zweedse Astrid Lindgren en de Franse Simone de Beauvoir.  

Wat kunnen we leren van hun moed? En hoe speelt hun strijd voor vrijheid door in het 
leven van vrouwen van vandaag? 

 

 

 

 

 

 



Tegenlicht, Pirkko Saisio, € 20.99 paperback 

  Een jonge vrouw verhuist naar Zwitserland, op zoek naar de liefde 
en erkenning die haar thuis werden ontzegd. Maar haar verlangen 
om erbij te horen bindt haar steeds strakker in het korset. Saisio 
ontvouwt in glashelder proza hoeveel een vrouw moet opgeven 
om echt onafhankelijk te zijn. 

 

 

 

 

Vernieuwing en voltooiing, Joep van Gennip & Marie- Antoinette Willemsen, € 
25,00 paperback 

 

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen maatschappelijke 
ontwikkelingen als democratisering, individualisering en 
ontkerkelijking op gang. Deze hadden een grote impact op het 
religieuze leven. Toch duurde het tot het Tweede Vaticaans Concilie 
(1962-1965) voordat er wereldwijd en systematisch aandacht aan 
werd besteed. Ook voor orden en congregaties hadden deze 
tendensen grote gevolgen. Het aantal intredes daalde even snel 
als het aantal religieuzen dat de congregatie verliet. Er moest 
nagedacht worden over een nieuwe kloosterlijke leefstijl en er 

ontstond behoefte aan een spirituele herbronning. In deze bundel wordt daarop 
gereflecteerd aan de hand van diverse casussen in de Lage Landen, waarbij de 
kloosterlingen zich in de jaren na het Concilie bewogen tussen ‘vernieuwing’ en 
‘voltooiing’. De bijdragen worden aangevuld met losse fragmenten van (ex-)religieuzen 
die reflecteren op de toen volop in de belangstelling staande thema’s, zoals liturgische 
vernieuwing, aandacht voor het persoonlijke, experimentele woonvormen, 
vernieuwingskapittels en opleiding-nieuwe-stijl. In de bijdragen zijn de nodige 
overeenkomsten te ontdekken, maar toch had elke orde en congregatie en daarbinnen 
iedere religieus zijn of haar eigen ontwikkeling en tempo. 



Al wat leeft, Jason Roberts, € 39.99 hardcover 

 In de achttiende eeuw wijdden twee mannen - tijdgenoten en 
tegenpolen - hun leven aan dezelfde intimiderende taak: het 
determineren en beschrijven van al het leven op aarde. Hun 
benadering kon onmogelijk meer van elkaar verschillen. Carl 
Linnaeus, een gelovige Zweedse arts met de flair van een 
reclameschrijver, meende dat het leven in keurige, statische 
categorieën paste. Georges-Louis de Buffon, een aristocratische 
alleskunner en de beheerder van de koninklijke tuin van Frankrijk, 
zag het leven als een dynamische, altijd veranderende maalstroom 

aan complexiteiten. Allebei vonden ze hun werk moeilijk, maar niet onmogelijk - er 
konden toch niet meer dan een paar duizend soorten op aarde leven?  
Ze slaagden er geen van beiden in om hun doel te bereiken, maar al doende brachten 
ze een sterk uiteenlopende visie onder woorden over de natuur, over de toekomst van 
de aarde en over de mensheid zelf. Linnaeus schonk de wereld concepten 
als zoogdieren, primaten en homo sapiens, maar ontkende ook dat soorten veranderen 
en verspreidde racistische pseudowetenschap. Buffon formuleerde vroege versies van 
de evolutie- en de erfelijkheidsleer, waarschuwde voor mondiale klimaatverandering en 
pleitte hartstochtelijk tegen vooroordelen. De botsing van hun tegenstrijdige 
wereldbeelden ging door tot lang na hun dood, toen hun opvolgers streden om de 
dominantie in de opkomende wetenschap die biologie zou gaan heten. 
 
In Al wat leeft vertelt Jason Roberts een meeslepend, onvergetelijk verhaal waarin hij de 
met elkaar verweven levens en nalatenschappen van Linnaeus en Buffon onderzoekt - 
evenals de baanbrekende, vaak noodlottige avonturen van hun volgelingen -, en volgt 
hij tot in de huidige tijd een ontwikkeling van kennis en ontdekkingen die drie eeuwen 
overspant. 

 

 

 

 

 

 



Ik bid de Bergrede, gebedenboek voor kinderen, Ingrid Pantinga & Willemijn de 
Weerd, € 12,99 paperback 

 

Ik bid de Bergrede helpt kinderen om veelzijdig te leren bidden. In 
dit gebedenboek gebruiken we woorden van Jezus als inspiratie 
voor de gebeden. Ze komen uit de Bergrede. Deze lange toespraak 
van Jezus staat vol met mooie uitspraken. Ze leren ons over het 
Koninkrijk van God. Jezus schetst een beeld van Gods wereld en 
door zijn woorden na te bidden leren we hoe je het geloof 
praktisch maakt in je leven. Je vindt op elke pagina: een vraag om 
te bespreken, een kort stukje uitleg over een tekst uit de Bergrede 
en een eenvoudig gebed dat past bij de leefwereld van het kind. 

 

De tien geboden voor jou, Linda Bikker & Bernhard van Vreeswijk, € 14,99 
hardcover 

De Tien Geboden voor jou is een prachtig prentenboek dat jonge 
kinderen op een toegankelijke manier kennis laat maken met de 
Tien Geboden. Dit boek laat zien hoe belangrijk het is om van God 
en van anderen te houden, en biedt tegelijkertijd troost door te 
benadrukken dat we niet perfect hoeven te zijn. Christus biedt 
vergeving, waardoor we steeds weer de kans krijgen om het 

opnieuw te proberen. Met levendige illustraties en herkenbare alledaagse voorbeelden 
plaatst dit boek de Tien Geboden in de leefwereld van kinderen. 


