
                      

De bijbel als biografie van God en mensen,  

Eep Talstra, € 29,99 hardcover 

Veel bijbelwetenschappers onderzoeken het ontstaan en de geschiedenis van 
bijbelteksten. Generatie na generatie discussieerde over nieuwe levenservaringen en 
(her)schreef religieuze teksten. De bijbel bleek een kringloopproject. 
Bijbelonderzoekers vragen vooral naar de religie van schrijvers en lezers en 
behandelen God als thema. Kijkend naar de plot van de teksten, zoals Eep Talstra 

doet, verschijnt de bijbel echter als biografie, met God als ‘ik’ of ‘jij’ tussen anderen. Dit wekt 
theologische belangstelling voor het leven van de spelers in de tekst. Maar wat moeten we met God 
die betrokken is bij geweld of slavernij? Biedt het kringloopproces aanknopingspunten? 

 

Helder Camara,  als het leven gave wordt,  

Eduardo Hoornaert, € 28,95 paperback 

Dom Helder Camara (1909-1999) was bisschop in Brazilië. Zijn sterk profetisch profiel 
bleef niet onopgemerkt. Wereldwijd gaat zijn naam nog steeds over de lippen. Zijn 
voorkeur voor de armen liet een grote indruk na. Hij liet zijn bisschoppelijk paleis 
zelfs voor wat het was en nam zijn intrek in een sacristie. 

‘Als ik een arme een brood geef, dan noemen ze me een heilige. Als ik vraag waarom hij arm is, 
noemen ze me een communist’, is een van zijn bekendste uitspraken. Hierin lezen we niet alleen zijn 
basisvisie, maar proeven we meteen de weerstand die hij zijn hele leven zal ervaren. Hij is een 
gehoorzame anarchist, wanordeling te midden van orde, vreedzame revolutionair, achterdochtige 
enthousiasteling, nederige leider, ernstige grappenmaker. Het verhaal van zijn leven, verteld door 
Eduardo Hoornaert, geeft een goed inzicht in wie Helder Camara was en hoe zijn opvattingen door 
de jaren heen sterk evolueerden. 

 

Wij vieren Eucharistie,  

Eric van Teijlingen, € 24,95 hardcover 

’s Zondags en doordeweeks, in de eigen kerk of via de televisie, de Kerk viert 
eucharistie, bron én hoogtepunt van het kerkelijk leven. Maar wat gebeurt ‘daar’ 
allemaal en waarom? Eric van Teijlingen legt het allemaal uit in dit fullcolour 
geïllustreerde boek. 

 

 

 



Deuteronomium, boek van de samenleving,  

Jonathan Sacks, € 31,99 paperback 

Sacks laat zien hoe de verbondspolitiek van de Tora de basis vormt voor onze huidige 
westerse democratie. Vrijheid is hard werken; we moeten haar voortdurend uitleggen 
en vernieuwen, bevechten én vieren. 

Deuteronomium heeft de vorm van een klassiek verbond tussen twee machthebbers, 
maar de inhoud is ronduit revolutionair. Het is namelijk een verbond tussen God en mensen, en ze 
beloven rechtvaardig en trouw te zijn. 

In Deuteronomium zet Mozes de verbondspolitiek uiteen. Samenleven in het beloofde vrije land, zo 
vertelt hij, moet gebaseerd zijn op rechtvaardigheid. Wetten zijn er om ieders vrijheid en welzijn te 
beschermen. 

Cusanus, over de wetende onwetendheid,  

vertaling Gert den Hartogh, voorwoord Inigo Bocken,  € 34.90 hardcover 

De 15e eeuw was er één vol sociale, politieke en religieuze onrust. Een eeuw die in 
meerdere opzichten als ‘overgangseeuw’ bestempeld kan worden. Tegen die 
achtergrond vormt filosoof en theoloog Nicolaus Cusanus (1401-1464) in zijn denken 
de belichaming van die overgang. Leunt hij enerzijds nog op de klassieke en 
middeleeuwse traditie, anderzijds had hij ook verrassend moderne ideeën en was in 

een aantal opzichten zijn tijd zelfs vér vooruit. Zo betoogde hij bijvoorbeeld dat de aarde niet het 
centrum van het heelal is en dat zij beweegt. Onder anderen Giordano Bruno, Pico della Mirandola 
en Leonardo da Vinci zijn beïnvloed door zijn werk. In zijn hoofdwerk 'Over de wetende 
onwetendheid' ('De docta ignorantia') stelt hij dat de menselijke geest altijd onwetend zal blijven over 
de absolute waarheid (God) en dat het bewustzijn van die onwetendheid de basis vormt het 
verkrijgen van ware wijsheid. Volmaakte kennis is slechts voorbehouden aan God, maar we kunnen 
wel proberen deze volmaakte kennis zo dicht mogelijk te benaderen. Zo kan de ‘wetende 
onwetendheid’, samen met vermoedens en geloof, de mens dichter bij God brengen. 'Over de 
wetende onwetendheid' is nu voor het eerst in het Nederlands vertaald. Met een voorwoord van 
Inigo Bocken 

 
Plato van Athene,  

Robin Waterfield, € 27,50 paperback 

Volgens velen is Plato de belangrijkste filosoof aller tijden. Hij werd geboren in een 
rijke familie in Athene. Als tiener bezocht hij lezingen van rondtrekkende filosofen en 
wilde hij dichter worden. Hij besloot om de politiek in te gaan, maar haakte 
gedesillusioneerd af toen zijn leraar Socrates ter dood werd veroordeeld. Plato werd 
zelf leraar en stichtte een filosofische school die hij de Akademie noemde. En hij 

probeerde op Sicilië de tiran van Syracuse een politiek systeem te laten doorvoeren dat grotendeels 
gebaseerd was op zijn filosofie. 

Al bij leven had Plato een min of meer goddelijke status. Mede als gevolg daarvan zijn er vele 
verhalen en mythen rondom hem ontstaan. Maar er zijn weinig betrouwbare bronnen. Plato heeft 
het in zijn werk nooit over zichzelf. Plato-vertaler en -kenner Robin Waterfield schreef over de man 
achter het werk, daarbij gebruikmakend van dat werk en van de weinige gegevens die er zijn. 



Spelen met waarden, betalen met gedachten, Erasmus, Spinoza en dat wat ons bindt,  

Ronald van Raak, € 22,90 paperback 

In dit prikkelende essay over publieke waarden gaat Ronald van Raak te rade bij de 
twee grootste filosofen uit de Nederlandse geschiedenis. 

Erasmus en Spinoza zijn filosofen die in ons land lang werden gehaat, om vervolgens 
te worden vereerd. Denkers die in weinig opzichten met elkaar te vergelijken zijn, 
maar toch beiden symbolen werden van vrijheid en tolerantie. Erasmus hield 

tijdgenoten een morele spiegel voor in de Lof der Zotheid (1511). Spinoza beschreef in zijn Ethica 
(1677) een uitdagende morele filosofie. 

In Spelen met waarden, betalen met gedachten onderzoekt Ronald van Raak hoe het denken van 
Erasmus en Spinoza tot stand kwam en welke waarden eraan ten grondslag lagen. Hij beschrijft hoe 
hun denkbeelden door de tijd heen werden gebruikt en wat hun filosofie kan betekenen in het 
huidige debat over de vraag wat ons nog met elkaar verbindt. 

 

Een kleine filosofie van grote emoties,  

Ignaas Devish, € 19,50 paperback 

We leven in een tijd vol emoties. Ze beïnvloeden ons dagelijkse leven, maar ook ons 
politieke bestel. Sommige emoties worden als ‘goed’ en ‘wenselijk’ gezien, andere 
zetten we weg als ‘verwerpelijk’ en ‘zwak’. Maar is dat zo? Is een beetje jaloezie niet 
net heel gezond? En is angst soms een schild tegen meer kwaad? 

Auteurs Saskia De Coster en Erwin Mortier kruipen in een emotie om die voluit te 
beleven en te verkennen. Filosoof Ignaas Devisch staat dan weer stil bij de kracht van de 
stilzwijgende emotie. Moet elke emotie wel gedeeld worden? ‘Emoties bespreekbaar maken is een 
goede vooruitgang geweest. Maar als het spreken dwingend wordt als gevolg van die ‘bevrijding’, 
dan hebben we de ene plicht ingeruild voor de andere. En blijven we sukkelen met de plaats van 
emoties in ons leven.’ 

 

Hoe je een beter mens wordt, levenslessen van moderne denkers,  

Henk Smeijsters, € 24,90 paperback 

leven in een tijd van verschillende crises en oorlogen. Veel moderne crises worden 
veroorzaakt doordat we niet of te laat in staat blijken ons denken, voelen en handelen 
drastisch te veranderen. 'Hoe je een beter mens wordt' kan daarbij helpen. Relevante 
inzichten uit het werk van bekende filosofen als Martha Nussbaum, Peter Sloterdijk, 
Joep Dohmen, Hannah Arendt, Michael Sandel en vele anderen bieden concrete 

inspiratie voor levenslessen die ons helpen de maatschappelijke ontwikkelingen de goede kant op te 
sturen. Want als ieder mens een beter mens wordt, wordt de wereld steeds een stukje beter. 

 

 

 

 



In den beginne was het woord,  

Meister Eckhart,  commentaar bij het Johannes evangelie, vertaling Mitte Giles, ingeleid 

door Satoshi Kikuchi, € 44,99 hardcover 

Grondig, kritisch en doorleefd becommentarieert Meister Eckhart het 
Johannesevangelie. Soms duiken voor ons vreemde opvattingen op, veelal gegrond 
op Aristoteles, soms is de tekst ronduit duister, dan weer diep menselijk. Eckhart 
spaart de roede niet wanneer hij het heeft over huichelaars of onrechtvaardige 

rechters. Hij kent de mens en hij kent God, beter dan velen die hem veroordeelden en/of niet 
begrepen. Hierdoor geeft het werk inzicht in het denken van zijn tijd en is het tegelijk actueel genoeg 
voor iedereen die de zin zoekt van ons bestaan. Satoshi Kikuchi, wetenschappelijk medewerker aan 
de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven schreef een grondige inleiding, 
waarin hij zowel het leven van Eckhart als zijn geschriften bespreekt. 

Vrede aanraken,  

Thich Nhat Hanh, € 16,90 paperback 

In dit boek brengt Thich Nhat Hanh de lezer in contact met de schoonheid van het 
leven. Hij geeft aan hoe wij ons meer open kunnen stellen voor anderen en voor de 
natuur. Door gewaar te zijn van onze ademhaling en ons lichaam is het mogelijk een 
diepe innerlijke vrede in onszelf aan te raken. In de verschillende hoofdstukken geeft 
de auteur eenvoudige oefeningen waardoor dit afval een composthoop kan worden, 

waarop de bloem van ons menszijn tot bloei kan komen. 

 

Bidden met de bijbel,  

Nicolaas Sintobin, € 29,99 hardcover 

Hoe bid je met de Bijbel? Een gebedstraject om te oefenen de Bijbel in je gebed te 
betrekken. 
In Bidden met de Bijbel legt jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin uit hoe je kunt 
leren bidden met de Bijbel. Laagdrempelig en concreet neemt hij je mee in de meest 

gebruikte methode om te bidden met de Bijbel: die van Ignatius van Loyola. Dit boek geeft vijftig 
handige tips om biddend met de Bijbel aan de slag te gaan. Volg het gebedstraject met vijftig 
Bijbelteksten en gebedssuggesties om het bidden met de Bijbel te oefenen en er een eigen weg in te 
vinden. Een twintigtal prachtige full colour illustraties van ontwerpbureau Goed Blauw ondersteunen 
het gebedstraject met Bijbelse en eigentijdse beelden die tot de verbeelding spreken. 



 
Bloedlijn,  

Simone van der Vlught, € 24,99 hardcover 

 
De nieuwe historische roman van Simone van der Vlugt. Machtsstrijd en onmogelijke 
liefde in een meeslepend familie-epos in de middeleeuwen met Koning Willem en 
Floris V.  
Wanneer Alkmaar voor de zoveelste keer wordt aangevallen probeert Katelijne haar 
brouwerij koste wat kost te beschermen tegen het brute geweld van de West-Friezen. 

Ze hoopt dat haar geheime liefde, koning Willem II, haar woonplaats kan helpen door Alkmaar 
stadsrechten te schenken. Ze ziet zich echter voor een heel ander probleem gesteld wanneer ze van 
hem in verwachting blijkt te zijn… 
Koning Willem is verwikkeld in een machtsstrijd en hij doet er alles aan om de West-Friezen aan zich 
te onderwerpen. Ondertussen wordt hij vader van twee zoons: de wettige Floris en de bastaard 
Alard. 
Na Willems dood ziet Floris zich genoodzaakt het werk van zijn vader af te maken, en snakt Alard 
naar erkenning van de grafelijke familie. Floris’ tante, Aleid van Holland, wendt intussen al haar 
macht aan om de levens van de jongemannen strikt gescheiden te houden. Als de twee toch door het 
noodlot samengebracht worden, bundelen ze hun krachten om de strijd met hun vijanden aan te 
gaan en de familie-eer te redden. 
 

De medische omerta,  

Jim Reekes, € 22.99 paperback 

Geneeskunde is vaak niet meer dan een door de medische industrie gecontroleerde 
promotie van geneesmiddelen en behandelingen. Artsen en de medische industrie 
maken handig gebruik van de commerciële mogelijkheden van ons zorgsysteem; 
ethiek, transparantie en zorgzaamheid staan daarbij niet altijd voorop. Soms wordt 
een patiënt bijvoorbeeld een betere behandeling onthouden, alleen vanwege het 

inkomen van de arts. 

 

De wereld van gisteren,  

Stefan Zweig, € 20,-- paperback 

Op 22 februari 1942 pleegde de Oostenrijkse schrijver Stefan Zweig samen met zijn 
vrouw zelfmoord in Brazilië. Als emigrant op de vlucht voor het naziregime had hij 
daar kort voor zijn dood zijn herinneringen opgetekend aan een wereld die naar hij 
vreesde op het punt stond te verdwijnen. De in 1944 postuum verschenen 

autobiografie biedt een indrukwekkend beeld van het oude Europa waarmee Zweig zich als 
(geassimileerde) jood, geëngageerd schrijver en humanist sterk verbonden voelde. Op zijn 
veelvuldige reizen naar Europese metropolen kwam hij in contact met vele invloedrijke intellectuelen 
en kunstenaars van zijn tijd, zoals Romain Rolland, Maxim Gorki en Einstein. Ook schetst hij een 
weergaloos, intiem beeld van zijn geboortestad Wenen, dat rond de eeuwwisseling als het 
onaantastbare centrum van de moderne Europese cultuur gold, met bekende schrijvers als Arthur 
Schnitzler en Hugo von Hofmannsthal, musici als Gustav Mahler en Arnold Schönberg, en 'de 
outsider' Sigmund Freud. In dat supranationale Wenen werd Zweigs ijveren voor een verenigd 
Europa geboren. 

 



Hoe ouder, hoe vrolijker,  

Hans van Pinxteren, € 25,-- paperback 

Kun je ouder worden zonder je levensplezier te verliezen? Die vraag staat centraal in 
Hoe ouder hoe vrolijker. In zijn verhalen, essays en reisschetsen vertelt dichter en 
vertaler Hans van Pinxteren over belangrijke momenten in zijn leven: zijn kindertijd, 
een hartstochtelijke liefde, de reizen die hij maakte. Daarnaast gaat hij in zijn essays 
diep in op het vertalen en de auteurs die hij vertaalde, zoals Montaigne, Flaubert en 

Rimbaud. Het titelverhaal is een bespiegeling over het ouder worden n.a.v. het denken van 
Montaigne. 

Net zo belangrijk als het thema van het ouder worden is in deze teksten het motief van de 
ontmoeting: persoonlijke ontmoetingen, met mensen die een belangrijke rol speelden in Van 
Pinxterens leven, en virtuele ontmoetingen, met de grote auteurs die hij vertaalde. Hoe ouder hoe 
vrolijker gaat over reizen en verdwalen, schrijven en vertalen, over vriendschap en liefde – over het 
leven en de kunst van het ouder worden. Een prachtig boek met verhalen die elk een eigen wereld 
oproepen en toch onderling zijn verbonden. 

 

Moderne natuur, aantekeningen uit een tuin aan de rand het bestaan,  

Derek Jarman, € 32,50 paperback 

Nadat hij in 1986 met hiv werd gediagnosticeerd, koopt de Britse filmmaker en 
schrijver Derek Jarman (1942-1994) een stuk land met een houten huisje aan de kust 
van Kent. De houten muren schildert hij pikzwart, de felgele kozijnen laat hij intact, en 
in de kiezels rond het huis onder de rook van de kerncentrale van Dungeness begint 
hij aan zijn droomtuin. 

Niet alles wat Jarman plant overleeft de felle wind en het opspattende zeewater, maar toch bloeit er 
genoeg op en ontstaat er in de woestenij een tuin van indrukwekkende schoonheid. Terwijl zijn 
gezondheid steeds verder achteruitgaat, blijft Jarman zijn dagen in Dungeness tegen de klippen op 
vastleggen. In zijn dagboeken beschrijft hij hoe hij de tuin aanlegt waar hij zijn hele leven al naar 
verlangde, en blikt hij terug op zijn leven: zijn jeugd in een conservatief gezin, zijn tijd als jonge, 
homoseksuele man in het Londen van de jaren zestig, en zijn tegendraadse kunstenaarscarrière. 

Tegenwoordig is Jarmans tuin een bedevaartsoord voor tuin- en kunstliefhebbers van over de hele 
wereld – en Moderne natuur een klassieker die lezers al decennialang mensen troost en hoop biedt. 
Nu is er voor het eerst een Nederlandse vertaling: dit prachtige, levenslustige dagboek over een tuin 
aan de rand van het bestaan. 

 

De monnik die van katten hield,  

Corrado Debiasi, € 22.99 hardcover 

In een tempel vol katten leert een man waar het om draait in het leven. Voor de 
lezers van Charlie Mackesy, Heamin Sunim en Hiro Arikawa en fan van mindfulness, 
zingeving, liefde, yoga en katten. 

De monnik die van katten hield van Corrado Debiasi is een inspirerende en 
ontroerende roman over het vinden van jezelf en het geloof in de liefde. 



‘Alles gebeurt altijd op de juiste tijd en plaats,’ houdt men Kripala voor. Nu hij werkloos is geraakt en 
zijn relatie voorbij is, kan hij de betekenis daarvan niet echt zien. Hij ontvlucht zijn leven en vertrekt 
naar een leefgemeenschap, een ashram in India. Daar hoopt hij de balans te vinden die zijn leven is 
kwijtgeraakt. Een oude monnik stelt hem de vragen waar hij niet eerder bij stilstond en stuurt hem 
eropuit. Een vechtsportmeester, een schilder, een oude vrouw die de armen voedt, en de katten in de 
ashram… Allemaal geven ze Kripala een wijze les mee. Zo leert hij stap voor stap dat hij het geluk 
waarnaar hij op zoek al in zich heeft: hij moet het alleen leren herkennen… 

 

Een kleine filosofie van grote emoties, Jaloezie,  

Saskia de Coster, € 19.50 paperback 

We leven in een tijd vol emoties. Ze beïnvloeden ons dagelijkse leven, maar ook ons 
politieke bestel. Sommige emoties worden als ‘goed’ en ‘wenselijk’ gezien, andere 
zetten we weg als ‘verwerpelijk’ en ‘zwak’. Maar is dat zo? Is een beetje jaloezie niet 
net heel gezond? En is angst soms een schild tegen meer kwaad? 

Auteurs Saskia De Coster en Erwin Mortier kruipen in een emotie om die voluit te 
beleven en te verkennen. Filosoof Ignaas Devisch staat dan weer stil bij de kracht van de 
stilzwijgende emotie. Moet elke emotie wel gedeeld worden? ‘Emoties bespreekbaar maken is een 
goede vooruitgang geweest. Maar als het spreken dwingend wordt als gevolg van die ‘bevrijding’, 
dan hebben we de ene plicht ingeruild voor de andere. En blijven we sukkelen met de plaats van 
emoties in ons leven.’ 

De ontdekking van Holland,  

Jan Brokken, € 26,99 hardcover 

Rond 1900 was Volendam een bruisende, internationale kunstenaarskolonie. 
Meesterverteller Jan Brokken wekt deze buitengewone en onderbelichte episode uit 
de Nederlandse (kunst)geschiedenis tot leven. 

Achter de eenvoudige witte vitrages van het Volendamse Hotel Spaander ligt de kiem 
van een cruciale periode in de Nederlandse kunstgeschiedenis. De gastvrijheid van uitbaters 
Leendert en Aaltje Spaander, de levendige avonden en de ateliers op de begane grond bleken vanaf 
1881 een magneet voor grote getalen kunstenaars. Uit de hele wereld kwamen ze naar Volendam: 
ruim 1400 schilders, onder wie zo’n 200 vrouwen. Wat ze aan de Zuiderzee ontdekten waren de 
typisch Hollandse luchten en het destijds al beroemde Hollandse licht, maar ook verdraagzaamheid 
en openheid. Toch bleef Spaander als kunstenaarskolonie relatief onbekend – en dat is een kolfje 
naar de hand van Jan Brokken. Zoals hij stelt in De ontdekking van Holland : je weet altijd te weinig 
over je eigen land. Opnieuw wekt hij een fascinerende onderbelichte geschiedenis tot leven. 

 
De herontdekking van Amerika,  

Ned Blackhawk, € 49.50 hardcover 

 
Historicus Ned Blackhawk verweeft vijf eeuwen inheemse en niet-inheemse 
Amerikaanse geschiedenis in ‘De herontdekking van Amerika’. Het boek won in 
Amerika The National Book Award. 
 



In ‘De herontdekking van Amerika’ herschrijft Historicus Ned Blackhawk de ontstaansgeschiedenis 
van de Verenigde Staten vanuit het inheemse perspectief. Hiermee is hij onderdeel van een nieuwe 
generatie historici die niet langer naar Amerika en haar geschiedenis kijkt vanuit het eurocentrische 
perspectief, maar de invloed van de talloze inheemse volken erkent. Van de aankomst van de eerste 
kolonisten en de bloedige Burgeroorlog tot aan de ingrijpende wetsveranderingen van de twintigste 
eeuw; in al deze vormende gebeurtenissen waren de inheemse volken essentieel. Deze hervertelling 
van de Amerikaanse geschiedenis erkent de blijvende kracht, de constante invloed en het 
overlevingsvermogen van inheemse volken, wat een zuiverder beeld van de Verenigde Staten en hun 
geschiedenis oplevert. 
 

Mond vol dobbelstenen,  

Tonnus Oosterhoff, € 21.99 paperback 

 
Op de ijskoude oceaanbodem 
werkt een wrakbaars een kleine 
haai levend naar binnen. 
Even dag in zijn eeuwige nacht. 

Voor haai is de wrakbaars een eetbare woning, 
een huisje van koek, een sprookje. 
 
Tonnus Oosterhoff speelt met de oneindige mogelijkheden van de taal en het toeval. Motieven, hele 
tekstfragmenten soms, komen terug in allerlei schikkingen, alsof elk gedicht een nieuwe worp met 
dezelfde dobbelstenen is. Zo beproeft Oosterhoff voortdurend de aandacht van de lezer, probeert 
hem te verleiden tot terugbladeren en alles in een nieuw licht te zien. Mond vol dobbelstenen laat 
zich lezen als één groot, meerkoppig gedicht, dat voortdurend van gedaante verandert en schittert in 
zijn volstrekte oorspronkelijkheid. 
 


