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Psalmen, Ida Gerhardt & Marie van der Zeyde, Adveniat, 
€ 15,00 hardcover 

De Psalmvertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde 
is een bekende en veelgeprezen vertaling van het bijbelboek 
Psalmen. Juist deze literaire en poëtische bewerking van de 
Psalmen wordt dagelijks gebeden en gezongen bij het 
getijdengebed in vele kerken en kloosters in Nederland. Een 
geliefde vertaling van de Psalmen opnieuw verschenen. Het 

is een mooie uitgave in zakformaat, om overal mee naartoe te nemen en een 
prachtig hulpmiddel om juist onderweg wat vrije ruimte en tijd te creëren. Ida 
Gerhardt (1905-1997) was een bekend Nederlands dichteres, classica en auteur. 
Samen met Marie van der Zeyde maakte zij deze psalmvertaling, die in 1972 
voor het eerst verscheen. 

 

Eenmalige aanbieding: Set Koran + 
Uitleg Koran, Eduard Verhoef, 
Skandalon,  € 35,00 hardcover; later € 
32,99 en € 29,99 per stuk 

Een voordelige én hoogstaande 
combinatie. De soepele en betrouwbare 
vertaling van korankenner Eduard 

Verhoef werd zeer goed ontvangen. 'Eindelijk een goede vertaling voor de 
Koran,' recenseerde de Volkskrant. Mohammed Benzakour: 'Een toegankelijke 
vertaling van een even eminent als complex boek, zonder afbreuk aan het 
literaire en mystieke. Dat is een prestatie van formaat.' In het tweede boek 
wordt de korantekst vers voor vers uitgelegd en toegelicht. Uitleg bij de Koran 
verklaart de tekst vanuit zijn historische context, waaronder oude joodse en 



  

christelijke tradities, en vanuit de samenhang met andere koranverzen en 
bijbelteksten. Prof. dr. Anton Wessels over deze uitleg van Verhoef: 'Belangrijk 
voor de ontsluiting zijn het register van bijbelplaatsen en een uitgebreid register 
op onderwerpen. Fraai uitgegeven. Zeer aanbevolen.' Verhoef geeft al jaren vele 
cursussen en lezingen over de Koran en islam en binnen- en buitenland. Hij is 
eveneens deskundige op het gebied van het vroege christendom. Hij werkte als 
predikant in de Protestantse Kerk en was gasthoogleraar aan Bryn Mawr 
College (Pennsylvania, VS). 

 

 

Voor eigen gebruik, Marcus Aurelius, Boom, € 24,90 
hardcover 

De veelgelezen overpeinzingen van de beroemde Romeinse 
keizer-filosoof gelden als hoogtepunt van de Stoa. ‘Voor eigen 
gebruik’ is het in notitieboekjes bewaarde verslag van het 
gesprek dat Marcus Aurelius (121-180) in de laatste jaren van 
zijn leven met zichzelf voerde, elke dag opnieuw. We luisteren 
mee hoe hij na bloedige gevechten op het slagveld zichzelf ’s 

avonds opmontert, dwingt een beter mens te zijn en probeert zich te schikken in 
zijn lot en zijn verantwoordelijkheid. Voor deze geheel nieuwe vertaling kroop 
Ben Schomakers in de huid van de Romeinse keizer. Hij slaagt erin diens 
precieze stijl en nu eens lyrische, dan weer barse toon weer te geven in een 
Nederlands dat dezelfde sfeer ademt als het Grieks. Marcus Aurelius was van 
161 tot 180 keizer van het Romeinse Rijk. Hij wordt door velen gezien als een 
toonbeeld van een rechtvaardig en menselijk heerser, die de stoïcijnse deugden 
belichaamde. Hij schreef ‘Voor eigen gebruik’ in het Grieks tijdens zijn 
veldtochten tussen 170 en 180 met als doel innerlijke rust te vinden en te 
behouden in tijden van crisis. Het boek spreekt tot ieders morele verbeelding en 
is een van de meest gelezen filosofische werken aller tijden.  

 

 

 



  

Horen, Zien, Zwijgen, Zakdoekje filosofie, Saskia van der 
Werff, Filo&Sofia’s Publications, € 17,50 paperback 

Het Zakboekje Filosofie is een praktische introductiegids die 
je uitdaagt je geest te verruimen.  
Wil je leren Horen wat anderen niet opmerken? 
Kun jij alle kanten van een vraagstuk Zien door te durven 
twijfelen? 

Beheers jij de kunst van het Zwijgen en vind je zo een wereld aan inzichten? 
Saskia van der Werff is filosoof en auteur. Haar boek 'Filosofische 
Vaardigheden', dat ze schreef met mede-auteur Seline Palm, werd in 2019 
bekroond tot studieboek van het jaar. In dit Zakboekje combineert ze filosofieën 
uit de hele wereld met praktische oefeningen en laat ze zien dat filosoferen 
makkelijker is als je samen denkt. Van der Werf heeft een filosofische praktijk in 
regio Alkmaar. 

De democratie begint bij onszelf, Henk Smeijsters, Damon, 
€ 24,90 paperback 

Hoe blijft democratie sterk in tijden van polarisatie? Dit boek 
laat zien waarom burgerzin, moreel besef en betrokkenheid 
onmisbaar zijn voor de democratie.  
Wat kunnen we doen als het vertrouwen in de politiek 
afneemt en de samenleving verhardt? In 'De democratie 
begint bij onszelf' onderzoekt Henk Smeijsters hoe we de 

democratie overeind kunnen houden in een tijd van polarisatie, populisme en 
autocratische politici die de rechtsstaat in diskrediet brengen. Smeijsters stelt 
dat hervormingen van het democratisch bestel weinig uitrichten als burgers het 
democratisch ethos niet in zichzelf verankeren. Democratie is geen 
vanzelfsprekendheid, maar vraagt om karakter, betrokkenheid en moreel besef. 
Aan de hand van actuele voorbeelden uit Nederland, Europa en de VS laat 
Smeijsters zien hoe we – vaak ongemerkt – bijdragen aan de verzwakking van 
het democratisch bestel en de rechtsstaat. Maar juist omdat wij deel zijn van het 
probleem, kunnen we ook de sleutel tot de oplossing vormen. Want de hoop ligt 
niet in nieuwe systemen, maar in een nieuwe burgerzin. 

 



  

Troost in filosofie, Boëthius vertaald en ingeleid door Piet 
Gerbrandy, Damon,  € 29,90 hardcover 

Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet 
Gerbrandy. Toen de Romeinse filosoof en politicus Boëthius in 
het jaar 523 ter dood werd veroordeeld door koning 
Theoderik, besloot hij de hem resterende tijd te besteden aan 
het schrijven van een boek. 'Troost in filosofie' is een 
fascinerend, experimenteel en aangrijpend werk, waarin de 

verteller in zijn cel bezoek krijgt van Filosofie, die met hem discussieert over wat 
er in het leven echt toe doet en welke bewegingsruimte de mens heeft in een 
strak gereguleerd universum. De dialoog, die steeds wordt onderbroken door 
beschouwelijke liederen, leidt onverwacht tot een ijzingwekkende climax. In de 
Middeleeuwen was 'Troost' een van de meest gelezen boeken, maar ook 
tegenwoordig werkt de combinatie van existentiële urgentie, filosofische diepte 
en serene poëzie nog als een ongemakkelijke betovering. 

 

Plato; Platoonse liefde, vertaald en toegelicht door 
Charles Hupperts, Damon, € 29,90 paperback 

Vertaald en toegelicht door Charles Hupperts. Er is geen 
filosoof van de westerse wijsbegeerte geweest die zo 
gefascineerd was door het begrip eros (liefde) als Plato. Zijn 
denken is doordrongen van dit begrip. Twee dialogen hebben 
eros als thema, het Symposium en de Phaedrus. In beide 
werken is eros echter niet het enige thema. Het Symposium, 

misschien wel het meesterwerk van Plato, heeft ook de erotische en 
intellectuele houding van zijn leermeester Socrates als onderwerp en in de 
Phaedrus wordt door Plato een verband aangebracht tussen eros en de ware 
vorm van retorica. Beide werken behoren filosofisch gezien tot de belangrijkste 
dialogen van Plato, die centrale aspecten van zijn denken weergeven. Plato 
maakt in beide werken een diepgaande analyse van wat eros inhoudt. In zijn 
ogen is eros niet alleen maar een verlangen naar iemand anders. Eros is een 
innerlijke kracht die mensen doet scheppen en waardoor zij in staat worden 
gesteld onsterfelijk te worden. Bovendien is eros datgene waardoor mensen 
geluk kunnen bereiken en wat ons bij uitstek in contact brengt met de 
goddelijke wereld. Eros is ook onlosmakelijk verbonden met schoonheid. Dit 



  

moet wel de reden zijn waarom het Symposium en de Phaedrus tot zijn meest 
indrukwekkende en mooiste dialogen en tot de hoogtepunten van de westerse 
literatuur gerekend kunnen worden. 

 

De aarde als gemeenschap, Achille Mbembe, Boom,            € 
29,90 paperback 

Tegen de achtergrond van klimaatverandering, digitale 
ontwrichting en toenemende ongelijkheid pleit de 
Kameroense filosoof Achille Mbembe voor een fundamentele 
herziening van onze plaats binnen het wereldwijde 
ecosysteem. Hij roept op tot het ontwikkelen van een nieuwe 

planetaire bewustwording: een manier van denken en leven die de aarde erkent 
als gedeelde ruimte en als fundament voor een gemeenschappelijke toekomst. 
Mbembe haalt inspiratie uit Afrikaanse denkwijzen, animistische wereldbeelden 
en spirituele tradities waarin mensen en niet-mensen – planten, dieren, dingen, 
voorouders – in onderlinge verbondenheid bestaan. Daarmee biedt hij een 
krachtig alternatief voor de destructieve logica van extractie en overheersing. 
Met ‘De aarde als gemeenschap’ schetst hij een hoopvolle visie op samenleven 
in tijden van existentiële crisis. 
Achille Mbembe (1957) is een van de grote denkers van het postkolonialisme. 
Tot zijn bekendste werken horen ‘Kritiek van de zwarte rede’ en ‘Necropolitiek’. 
In 2025 wordt hij geëerd met de Spinozalens. 

 

Oneindigheid, Victor Gijsbers, Boom, € 24,90 paperback 

Het oneindige is grenzeloos fascinerend. Als eindige wezens 
zullen we het oneindige nooit volledig kunnen vatten. Toch 
duikt het onderwerp telkens opnieuw op in de filosofie – we 
kunnen er kennelijk ook niet aan ontkomen. Filosoof Victor 
Gijsbers leidt de lezer langs de belangrijkste vragen over het 
oneindige in de wiskunde, de natuur, de werkelijkheid en het 

menselijk leven. 
 



  

Via Aristoteles, Descartes, Nietzsche en Wittgenstein leren we hoe de mens het 
oneindige heeft proberen te temmen, of juist als God boven zich heeft gesteld. 
Aan het eind van de reis komen we uit bij Kant, die de eindige mens zag als 
maatgever van de werkelijkheid – maar een maatgever met een opdracht die hij 
nooit kan voltooien. Door na te denken over de oneindigheid zien we zowel de 
meest inspirerende als de meest tragische kant van het menszijn. 
Victor Gijsbers (1982) studeerde natuurkunde en filosofie in Utrecht en is 
werkzaam als filosoof aan de universiteit Leiden. 

 

De 82 componisten die je moet kennen, Merlijn Kerkhof, 
ambo l anthos, € 24,99 paperback 

Wie zijn de belangrijkste klassieke componisten? En wat zijn de 
belangrijkste stukken die zij hebben gemaakt? Merlijn Kerkhof, 
redacteur klassieke muziek bij de Volkskrant, weet de 
antwoorden. In ‘De 82 componisten die je moet kennen’ 
ontleedt hij bekende en minder bekende grootheden, steeds 
aan de hand van drie werken. Van Bach tot Coltrane en van 

Monteverdi tot Mozart. ‘De 82 componisten die je moet kennen’ is een slimme, 
bij vlagen humoristische liefdesverklaring aan de muzikale canon, die je 
enthousiast maakt om de besproken muziek te beluisteren. Boeiend en zeer 
leesbaar voor zowel aanstaande als al overtuigde liefhebbers van klassieke 
muziek. 

 

Bachs Kerst-passie, Ad de Keyzer, Adveniat,  

€ 39,99 hardcover 

Ieder jaar rond de kerstdagen luisteren wereldwijd talloze 
mensen naar het Weihnachts-Oratorium van Bach. Maar waar 
luisteren zij naar? Waarom raakt het hen? Dit is een liturgisch-
spirituele verdieping in de laatste grote compositie die Bach 
schreef voor de liturgie, in zijn vijftigste levensjaar. De auteurs 

tonen hoe Bach met zijn muziek ruimte geeft aan de teksten zodat hun 



  

zeggingskracht volledig tot uiting komt. Ad de Keyzer werkte tot zijn 
pensionering als wetenschappelijk medewerker op het Titus Brandsma 
Instituut. Hij geeft lezingen over Bachs liturgische muziek. Paul Verheijen is 
nieuwtestamenticus. Hij geeft cursussen over christelijke iconografie. 

 

 

Hildegard van Bingen, Brieven een selectie, Damon, € 
29,90 hardcover 

Hildegards brieven tonen haar als profetische vrouw, 
theoloog en politiek denker. Een krachtige middeleeuwse 
stem over geloof, macht en morele moed. Hildegard van 
Bingen (1098–1179) is een van de meest indrukwekkende 
figuren uit de middeleeuwen. Als benedictijner abdis schreef 
zij haar visioenen in het Latijn, componeerde muziek, 

ontwierp een eigen taal en trad met gezag op binnen kerk en samenleving. In 
haar brieven richt zij zich tot pausen, keizers, bisschoppen, medezusters en 
leken. Ze spreekt met opmerkelijke vastberadenheid, als krachtige denker en 
spiritueel leider in een wereld die grotendeels door mannen werd bepaald. Deze 
uitgave bevat een thematisch geordende selectie uit haar correspondentie. De 
brieven bieden zicht op haar netwerk, haar strijd om erkenning en haar visie op 
geloof, macht en verantwoordelijkheid. Ze tonen haar optreden te midden van 
politieke spanningen en kerkelijke conflicten, maar ook haar onverzettelijke 
innerlijke overtuiging. Voor het eerst verschijnen deze teksten in Nederlandse 
vertaling, met een inleiding die haar leven en betekenis toelicht. Zo wordt een 
zeldzame vrouwenstem uit de middeleeuwen opnieuw hoorbaar, in al haar 
kracht en oorspronkelijkheid. 

 

 

 



  

 

Leven en dood, Leo Tolstoj, Mastix Press, € 65,00 
hardcover 

Waarom ben ik hier, wie ben ik, wat moet ik doen? Met deze 
levensvragen worstelde Lev Tolstoj, auteur van 'Oorlog en 
vrede' en 'Anna Karenina', zijn hele leven. Om een 
antwoord te vinden bestudeerde hij de grote denkers vóór 
hem, zoals Boeddha, Lao Tse, Confucius, Socrates, Plato, 
Jezus, Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus, Mohammed, 

Lamennais, Rousseau, Amiel, Kant, Schopenhauer, Ruskin, Emerson en vele 
anderen. Hun uitspraken ordende hij thematisch per dag en zo ontstond een 
jaarlijkse leescyclus, aangevuld met wekelijkse en maandelijkse essays en 
verhalen van onder andere Dostojevski, Toergenjev, Tsjechov, De Maupassant, 
Hugo… en natuurlijk Tolstoj zelf. Zijn laatste grote levenswerk liet Tolstoj na als 
inspiratie voor een betere wereld: ‘Als bij alle wetenschappelijke en technische 
verworvenheden de morele ontwikkeling van de mens achterblijft, dan is dat de 
grootste bedreiging voor de mensheid.’ Tolstoj’s grootste gift aan de mensheid, 
voor het eerst in een onverkorte, volledige Nederlandse vertaling. Luxe uitgave: 
hardcover, genaaid, dundruk in twee kleuren, linnen omslag met foliedruk. 

 

 



  

Waarom we politiek niet alleen aan politici kunnen 
overlaten, Eva Rovers, De Correspondent, € 16,00 paperback 

Onze grootste maatschappelijke problemen worden maar niet 
opgelost. Ondertussen groeit de ontevredenheid. De 
oplossing? Niet minder, maar méér democratie.  
De klimaatcrisis, het woningtekort, het stikstofprobleem, 
digitale veiligheid: onze grootste maatschappelijke 
vraagstukken worden maar niet opgelost. Ondertussen groeit 

de ontevredenheid over de politiek en winnen autocraten steeds meer terrein. 
Zo verdwijnt langzaam maar zeker het vertrouwen in de democratie. De 
oplossing? Niet minder, maar méér democratie. Meer democratie vind je in de 
Derde Kamer: een extra parlement bestaande uit inwoners zelf. Daar werken 
gelote burgers uit alle lagen van de samenleving samen aan nieuwe wetten. Zo 
hebben ze niet eens per vier jaar wat te zeggen, als ze een vakje rood mogen 
kleuren, maar structureel. Want democratie is te belangrijk om alleen aan 
politici over te laten. Reacties: ‘Eva Rovers toont de weg van machteloosheid 
naar macht.’ – Marcia Luyten ‘Prachtig pleidooi’ – Jeroen Smit ‘Scherpe 
vernieuwende ideeën’ – Liesbeth Staats ‘Lees het, verspreid het, predik het’ – 
Paul Verhaeghe 

 

Nu is het aan ons, Eva Rovers, De Correspondent, € 15 
paperback 

Politiek moet je niet te veel aan politici overlaten. Daar zijn 
onze problemen namelijk te complex voor. Vooral een 
veelkoppig monster als klimaatverandering vraagt om een 
veelkoppige aanpak. In dit vlammende betoog laat Eva Rovers 
zien dat burgers cruciaal zijn voor het oplossen van de grootste 
uitdagingen van deze tijd. 

Reacties: 
‘Eva Rovers geeft een doordacht en overtuigend inkijkje in hoe burgers met 
elkaar een sleutelrol kunnen spelen om de klimaatverstoring aan te pakken.’ – 
Helga van Leur 
'Het pleidooi van Eva Rovers is zo helder en overtuigend, dat ik meteen zin krijg 
om mee te doen.' – Liesbeth Staats 
'In dit pamflet doet Eva Rovers voorstellen om onze democratie weer kracht en 



  

vertrouwen te geven - voorstellen die in andere landen effect hebben 
gesorteerd. Belangrijk boek.' – Job Cohen 

 

Thuis, memoires, Ahmed Aboutaleb, Meulenhoff, € 32,99 
hardcover 

De openhartige autobiografie van Ahmed Aboutaleb, waarin 
hij voor het eerst terugblikt op zijn buitengewone leven en 
politieke carrière: van zijn jeugd in Marokko tot het 
burgemeesterschap van Rotterdam. Als Aboutaleb op zijn 
vijftiende van Marokko naar Den Haag verhuist, weet hij één 

ding zeker: als je hier mee wilt doen, moet je de taal spreken en onderaan de 
ladder beginnen. Hij leert Nederlands, schrijft zich in bij de lts en werkt in de 
horeca. Per toeval komt hij in de journalistiek terecht. Als zijn contract niet wordt 
verlengd, besluit hij met zijn vrouw Khaddouj dat het tijd wordt voor meer 
vastigheid met hun jonge gezin. Hij gaat aan de slag als ambtenaar en maakt 
daarna een overstap naar adviesraden voor de regering.  

In 2004 volgt hij Rob Oudkerk op als wethouder in Amsterdam. Kort daarna 
schokt de moord op Theo van Gogh het land en komt Aboutaleb met zijn 
strenge uitspraken in het oog van de storm terecht. Hij moet tijdelijk 
onderduiken. In 2007 wordt hij staatssecretaris in het kabinet-Balkenende IV, 
twee jaar later burgemeester van Rotterdam. Hij wordt gezien als rolmodel, 
maar hij ondervindt ook argwaan. In alle hectiek houdt hij vast aan zijn koers op 
weg naar de wij-samenleving. Na de aanslag op Charlie Hebdo in 2015 maakte 
hij indruk met zijn scherpe, emotionele reactie: ‘Als je de vrijheid van anderen 
niet waardeert, pak dan je koffers en vertrek.’ 
Thuis biedt een onbevangen kijk op het leven en de carrière van Ahmed 
Aboutaleb, waarin hij zelf vertelt hoe hij alles heeft beleefd. 

 

 



  

De ogen van Mona, Thomas Schlesser, Wereldbibliotheek, 
€ 24,99 paperback 

Bij Mona, tien jaar oud, wordt een aandoening geconstateerd 
die ervoor zorgt dat ze langzaam haar gezichtsvermogen 
verliest. Haar opa besluit dat ze, voor ze helemaal blind wordt, 
zo veel mogelijk schoonheid moet zien. Een jaar lang neemt 
hij haar elke week op woensdagmiddag mee naar een van de 

grote musea in Parijs om een kunstwerk te bekijken. Opa vertelt iets over de 
achtergrond, en Mona probeert te ontdekken welke levenslessen ze kan 
toepassen op haar eigen wereld. Zo bekijken ze werken uit de 15e eeuw tot nu, 
van kunstenaars als Leonardo da Vinci, Frans Hals, Edgar Degas en Marina 
Abramovic. Niet alleen komen grootvader en kleindochter steeds dichter tot 
elkaar, hun gesprekken vormen voor hen allebei een onverwachte 
inspiratiebron. De ogen van Mona is een prachtige en ontroerende roman, die je 
uitnodigt de schoonheid in de wereld met andere ogen te bekijken. 

We did OK, kid, Anthony Hopkins, Wereldbibliotheek, € 
24,99 paperback 

In ‘We did OK, kid’ neemt Sir Anthony Hopkins je vol overgave 
mee in zijn illustere film- en theatercarrière. Met 
openhartigheid en een stem die zowel boeiend als kwetsbaar 
is, doet Hopkins verslag van de verschillende mijlpalen in zijn 
carrière en biedt hij een uniek inkijkje in de genialiteit achter 

een paar van zijn meest iconische rollen. Dat doet hij zonder de diepe dalen uit 
zijn persoonlijke leven te schuwen: zijn alcoholverslaving kostte hem zijn eerste 
huwelijk, zijn relatie met zijn enige kind en zelfs bijna zijn leven. Dat laatste helpt 
hem om nu zonder alcohol door het leven te gaan - al een halve eeuw lang. 
Naarmate de jaren verstrijken, wordt hij steeds meer geconfronteerd met 
vragen over zijn sterfelijkheid en bereidt hij zich voor om te ontdekken wat zijn 
vader Het Grote Geheim noemde. 
‘We did OK, kid’ is een rauwe en persoonlijke memoir, geschreven door een 
complexe, iconische acteur die het publiek al zestig jaar inspireert met zijn 
verbluffende optredens. 

 



  

 

Een titel hoeft niet, Wislawa Szymborska; bloemlezing 
door Tjitske Jansen, De Geus, € 18,99 paperback 

Szymborska is zo’n dichter die schijnbaar moeiteloos het 
grote met het kleine verbindt. Sprankelend, open, geestig, 
wijs en scherp – het is moeilijk om niet van haar werk te 
gaan houden. Szymborska, die in 1996 de Nobel­prijs voor 
Literatuur ontving, laat zien wat leven en wat poëzie is. 

Tjitske Jansen heeft een mooie selectie gemaakt uit het rijke oeuvre van een van 
haar lievelingsdichters. 

 

Het paradijs herwonnen, John Milton, Damon, € 26,90 
hardcover 

Paradise Regained van John Milton, nu vertaald in het 
Nederlands. Een indringend literair meesterwerk over 
verlossing en verzoeking. Nadat hij in 'Het paradijs verloren' 
('Paradise Lost') de dramatische val van de mens beschreef, 
keert John Milton in 'Het paradijs herwonnen' ('Paradise 
Regained') terug met een verrassend sobere, maar 

indringende vertelling over herstel en overwinning. In deze spirituele 
tegenhanger staat de verleiding van Jezus in de woestijn centraal: een 
confrontatie tussen de Zoon van God en Satan waarin niet spektakel, maar 
innerlijke kracht, stilte en zelfbeheersing zegevieren. Milton wijkt af van epische 
grandeur en kiest voor een ingetogen stijl, die des te krachtiger is in haar 
eenvoud. 'Het paradijs herwonnen' is een bezinning op ware macht, vrijheid en 
gehoorzaamheid – thema’s die in elke tijd weer urgent blijken. Deze vertaling 
opent de deur naar een theologisch en literair meesterwerk dat ten onrechte 
lang onderbelicht bleef. 

 

 



  

 

Het grote kaartenboek, vijf eeuwen cartografie , Ron 
Guleij, WBook € 49,95, nu actieprijs € 24,95 hardcover 

Kaarten. We kunnen ernaar blijven kijken. Van visuele 
kunstwerken tot weerspiegelingen van de tijdgeest. 
Kaarten werden en worden gebruikt bij de uitvoering van 
belangrijke (overheids)taken. Kaarten vertellen verhalen 
en geven een beeld van, soms reeds verdwenen, 

gebieden. Met zeker 300.000 kaarten en tekeningen is het Nationaal Archief een 
ware schatkamer voor historisch onderzoek. Collectiespecialist cartografie Ron 
Guleij van het Nationaal Archief neemt een duik in de collectie en toont in ‘Het 
Grote Kaartenboek’ de mooiste en meest iconische kaarten. Rondom zes 
thema’s plaatst Guleij unieke kaarten in chronologische volgorde in hun 
historische context. 
Daarnaast laten acht gastauteurs, specialisten binnen het thema, hun licht 
schijnen op de collectie van het Nationaal Archief. Het boek bevat ook een 
overzicht van de meer dan 110 afzonderlijke kaartenarchieven met de 
verschillende kruisverbanden om ook zelf op onderzoek uit te gaan. Het boek 
biedt bovendien een terugblik op ruim 150 jaar kaartbeheer. Laat u meevoeren 
in ‘Het Grote Kaartenboek’ door de verhalen achter de kaarten, die deuren 
openen naar bijzondere episodes uit de geschiedenis. Een prachtig boek voor 
de liefhebber van cartografie en eenieder met belangstelling voor historische 
verhalen. 

Abd, Justin Marozzi, Omniboek, € 39,99 paperback 

Justin Marozzi onthult in ‘Abd’ het menselijke drama van 
degenen die verstrikt raakten in de schrijnende maar vaak 
over het hoofd geziene geschiedenis van de slavernij in de 
islamitische wereld, en geeft hun een stem. Marozzi geeft een 
historische analyse en hedendaagse reportage en raakt 
daarmee grote thema’s als religie, macht, ethiek en de 

grenzen van traditie. 
Slavernij in de islamitische wereld kent een lange, complexe en omstreden 



  

geschiedenis. Vanaf de zevende eeuw, wanneer de Profeet Mohammed een 
aantal slaven verheft tot Metgezel, tot de nog steeds bestaande slavernij in Mali 
en Mauritanië; gedurende deze vijftien eeuwen heeft slavernij en slavenhandel 
in uiteenlopende vormen bestaan binnen islamitische samenlevingen. Afrika 
moest het grootste deel van de vraag naar slavenarbeid opvangen, miljoenen 
mensen werden te voet door de Sahara naar gevangenschap gevoerd, maar ook 
Europeanen, moslims, christenen en joden werden tot slaaf gemaakt. En anders 
dan bij de trans-Atlantische slavenhandel – waarbij de meeste slaven op een 
Amerikaanse plantage terechtkwamen – vervulden slaven in de islamitische 
wereld verschillende rollen: ze waren concubines, slaafsoldaten, piraten, 
paleiswachters en soms zelfs militair bevelhebbers. 

‘Een gedurfde, briljante en actuele geschiedenis die een van de meest 
verwaarloosde en ongemakkelijke onderwerpen uit de wereldgeschiedenis aan 
de orde stelt. […] Een ongekend belangrijk boek.’ – Peter Frankopan 
'Justin Marozzi heeft met Abd de diepe wortels van deze misstand op 
voorbeeldige wijze opgegraven.' ***** in NRC 

 

Het boek van verwondering, Mariko Clark, NBG, € 
29,95 hardcover 

Een Bijbelverhalenboek dat kinderen laat stralen – en 
oudere lezers zal raken. Het boek van verwondering 
opent een kleurrijke wereld vol prachtige illustraties en 
verrassend vertelde Bijbelverhalen. Deze bijzondere 
verhalenboek is bedoeld voor lezers vanaf acht jaar, die 
stap voor stap ontdekken hoe groot en liefdevol God is. 

De met zorg geschreven teksten en kleurrijke illustraties brengen bekende én 
minder bekende Bijbelverhalen tot leven en laten zien: iedereen hoort erbij. De 
aansprekende verhalen en vragen nodigen uit om deze kinderbijbel samen te 
lezen, erover door te praten en je telkens opnieuw te verwonderen. Deze 
boodschap klinkt door op elke bladzijde: Jij bent Geliefd. Jij Hoort Erbij. Jij geeft 
Vreugde. Dit maakt Het boek van verwondering tot een ideaal (cadeau)boek 
voor gezinnen, kinderwerk en scholen én een inspirerend leesboek voor ouders, 



  

grootouders en andere volwassenen die (opnieuw) willen ontdekken dat zij 
kostbaar zijn in Gods ogen. Het boek van verwondering is een Nederlandse 
vertaling van The Book of Belonging en werd met zorg vertaald door Corien 
Oranje en Stefan van Dijk.  
'Een mooi vormgegeven boek en een verademing in de collectie kinderbijbels.' – 
Gertine Blom in het Nederlands Dagblad.  
'Een feest om samen in te lezen.' – Trouw 


