
  

 

 

Ja, mijn ziel zoekt naar God 
een gebed van Titus Brandsma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, mijn ziel zoekt naar God, 

in Hem vindt zij rust 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals de bloem zich in de ongeziene stralen van de zon 

naar deze bron van licht en warmte richt, 

zo richt zich ook het menselijk hart, 

dat zich vrij weet te maken, 

naar God 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ja, mijn ziel zoekt naar God, 

in Hem vindt zij rust. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Menselijk hart richt zich naar God, 

zoekt Hem, luister of Hij spreekt 

roept Hem, opdat hij antwoord geeft, 

de deur opent, opdat hij zich laat zien.  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, mijn ziel zoekt naar God, 

in Hem vindt zij rust.  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, de menselijke ziel zoekt naar God,  

in Hem vindt zij rust 

Zij zoekt Hem langs alle wegen, 

zij voelt zijn nabijheid 

en bereidt zich voor op zijn openbaring. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ja, mijn ziel zoekt naar God, 

in Hem vindt zij rust. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In spanning zit zij neer,  

of de Beminde niet komt, 

of zij zijn tred niet hoort 

zijn stem niet verneemt. 

 

 

 



 


