
Kom Heilige Geest, 

   Liefde van Vader en Zoon, 

    Leer me te allen tijde  

    wat ik moet denken, 

   wat ik moet zeggen, 

   hoe ik het moet zeggen, 

   wat ik moet verzwijgen, 

   wat ik moet schrijven, 

   hoe ik moet handelen, 

   wat ik moet doen, 

   tot uw glorie, 

   tot welzijn van allen 

   en tot mijn eigen welzijn. 

   O Jezus, al mijn vertrouwen is 

   in u ! 

 


