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De kracht van de Tora, Jonathan Sacks, Skandalon, € 32,99 
paperback 

Goede ideeën transformeren levens. Ze brengen moed, 
vreugde en zegen. Dat is de ware kracht van de Tora. Al 
generaties lang vertellen we elkaar de verhalen uit de Tora: 
van Adam en Eva die het paradijs verlaten tot Mozes die het 
beloofde land niet in mag. Deze verhalen zijn meer dan 
vertellingen; achter elk verhaal schuilt een diepgaand idee 

over de mens, de wereld en onze plaats daarin. 

In dit inspirerende en hoopvolle boek laat rabbijn Jonathan Sacks de lezer 
kennismaken met de levensveranderende ideeën van de Tora. Ze helpen ons 
anders te denken, anders te voelen en anders te handelen. Goede ideeën 
kunnen je leven veranderen – ze brengen moed, vreugde en zegen. Dat is de 
ware kracht van de Tora. Sacks richt zich in dit boek op ons persoonlijke leven. 
Uit de wekelijkse Toralezing in het joodse leesrooster delft hij uit een verhaal 
telkens één kernidee op. Dat resulteert in meer dan vijftig nieuwe essays; stuk 
voor stuk lessen voor het leven. Samen ontvouwen ze de levensvisie die in de 
Tora besloten ligt. 

Wat is het verschil tussen “De kracht van de Tora” en de eerdere vijf delen 
(Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuternomium)? In de eerdere delen 
staat de uitleg van de vijf Bijbelboeken en de belangrijkste verhalen centraal. 
Sacks legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie, godsdienst en 
wereldgeschiedenis, en ook met het persoonlijke leven van mensen. De essays 
zijn nieuw; Sacks kiest vaak nieuwe invalshoeken en nieuwe exegeses; hij vertelt 
andere verhalen, vaak uit zijn persoonlijke leven. Elk essay heeft de lengte van 
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een overdenking of preek, ideaal om er steeds eentje te lezen als dagelijkse 
meditatie. 

 

Niet in onze naam, Mark Van de Voorde, Otheo, € 24,99 
paperback 

Waarom zwaaien populisten met de vlag van het 
christendom? Waarom moet de Kerk zich verzetten tegen die 
recuperatie van haar geloof? Waarom is het onze christelijke 
plicht om de democratie te verdedigen? Die drie vragen staan 
centraal in Niet in onze naam. Mark Van de Voorde toont 
waarom het bizar is dat in een geseculariseerde wereld politici 

kunnen scoren door te beweren dat ze de christelijke beschaving willen 
beschermen. Populisten beroepen zich op het geloof voor een politiek 
programma dat in tegenspraak is met de christelijke boodschap. Een zonde 
tegen de Heilige Geest, noemt Mark Van de Voorde dat. Hij houdt een scherp 
pleidooi voor kerkelijk verzet tegen dat misbruik. Dat verzet moet volgens hem 
samengaan met de verdediging van de democratie die autoritaire leiders willen 
afbreken. Die conclusie is uitgewerkt in een verrassende analyse van de band 
tussen christendom en democratie. Van de Voorde (1947) studeerde politieke en 
communicatiewetenschappen. Hij was o.m. zeventien jaar hoofdredacteur van 
het weekblad Kerk en Leven en zeven jaar speechschrijver van Yves Leterme, 
Steven Vanackere en Herman Van Rompuy. Vandaag is hij onafhankelijk 
columnist en publiceert in Vlaamse en Nederlandse media. Hij schreef ook een 
twintigtal boeken. 

 

Waar het licht blijft, Anton ten Klooster (red.), Adveniat, 
€ 29,99, paperback 

Wanneer heb je reden voor hoop? Hoe geef je mensen hoop 
in hun laatste levensfase, of aan militairen die uitgezonden 
worden? Hoe gaat het met de kerk in een seculiere 
samenleving, en hoe wordt hoop in de jongerencultuur in 
beeld gebracht? In dit boek geven onderzoekers en docenten 
van de Tilburg School of Theology hun visie op de hoop. In 

verrassende beelden en woorden schrijven zij over hoop in al haar vormen. Voor 
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mensen, kerken en gemeenschappen die na het Heilig Jaar verder willen als 
‘pelgrims van hoop’. Onder redactie van Anton ten Klooster, met bijdragen van 
Frank Bosman, Jedidja van Boven, Juliëtte van Deursen, Monique van Dijk, e.a. 

 

Onweerstaanbaar aangeraakt, Gerrit Immink, 
KokBoekencentrum, € 22,99 paperback 

Het praktische geloofsleven uiteengezet vanuit de rol van het 
innerlijke leven, met veel aandacht voor de gereformeerde 
spiritualiteit 'Onweerstaanbaar aangeraakt' van theoloog 
Gerrit Immink is een zoektocht naar het geheim van een 
levensecht geloof. Het is vandaag niet eenvoudig om in God 
te geloven. In de gure wind van de seculiere cultuur zijn we 

de voeling met God kwijtgeraakt. Hoe komen we dan toch in contact met God? 
Wat is het geheim van een levensecht geloof? Dit boek laat zien dat het 
godsdienstige leven doordrenkt is van de mystieke waarneming van God. 
Innerlijke betrokkenheid en de mystieke presentie van God gaan daarbij hand in 
hand. Dat maakt het geloof existentieel. En dat maakt een christen in deze 
postchristelijke tijd tot een excentrieke persoonlijkheid. 

Een tijd om te helen, Arjan Plaisier, KokBoekencentrum, € 21,99 paperback 

Een urgente oproep tot eenheid tussen protestanten en 
katholieken. Na ruim 500 jaar verdeeldheid tussen 
katholieken en protestanten is het tijd om te helen. De 
recente verschuiving naar een postchristelijke tijd maakt deze 
oproep urgenter dan ooit. In Een tijd om te helen bepleit 
Arjan Plaisier op basis van het gemeenschappelijk geloof in 
Christus een zichtbare eenwording tussen Rome en 
Reformatie. Dit boek neemt je mee op reis door de 

geschiedenis, waarin de oorzaken van de scheuring tussen protestanten en 
katholieken worden belicht en de diepgewortelde overtuigingen en tradities die 
beide groepen hebben gevormd. Zonder de zoektocht naar waarheid te 
verdoezelen, wordt de kracht van beide tradities benadrukt. Deze kracht roept 
op tot verzoening en biedt ruimte voor verscheidenheid. Met concrete stappen 
en praktische adviezen schetst de auteur een pad naar verzoening en 
samenwerking. Het is tijd om te helen. 
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De kracht van memorisatie, deel II, Priscilla doctor & 
Joanneke Koster, Sestra, € 19,99 paperback 

Na het succes van de prachtig ontworpen kaartenset met 52 
bijbelteksten én het boek De kracht van memorisatie, waarin 
gebruikers aan de slag konden met het memoriseren van 
bijbelteksten verschijnt nu deel II van dit boek. Een waardevol 
werkboek om bijbelteksten te memoriseren en de teksten 
van het hoofd naar het hart te laten zakken. Priscilla en 

Joanneke vertellen wat de kracht van memorisatie is en de waarde van het 
kennen van de Bijbel, en ze geven nieuwe memoriseertips op basis van Lectio 
Divina. 

 

 

Schepping uit liefde, caritas en wijsheid bij Hildegard van 
Bingen, Kitty Bouwman, Adveniat, € 29,99 hardcover 

God schiep de wereld uit liefde – een liefde die in alle 
schepselen leeft. Deze groene scheppingsvisie van Hildegard 
van Bingen heeft een grote relevantie voor deze tijd, waarin 
de aarde en de kosmos worden bedreigd. Een toegankelijk en 
wetenschappelijk verantwoord boek over deze bijzondere 
mystica. Met levensbeschrijving en uitleg bij haar visioenen 

en miniaturen. Centraal staan de vrouwengestalten Caritas en Wijsheid in de 
visioenen van Hildegard. Kitty Bouwman is theologe met veel aandacht voor 
mystiek. Ook is ze geestelijk begeleidster. In 2015 promoveerde ze op een 
proefschrift over de inclusieve God bij Augustinus. De visioenen van Hildegard 
van Bingen nemen in haar werk en onderzoek een centrale plaats in. 
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Spiritueel ontwaken, Thomas Keating, Otheo, € 24,99 
paperback 

Thomas Keating toont op een krachtige manier wegen om 
spiritueel te ontwaken. Hij leert ons dat ons valse zelf er de 
brui aan geeft wanneer we durven geloven dat onze 
individualiteit steunt op verbondenheid. Een zelf dat 
resultaat is van eigen inspanningen stuurt hij wandelen. De 
praktijk van het zich openen voor de liefde die zich tot ons 

richt, ziet hij als de te volgen weg. Centering prayer, waarbij het gericht 
hanteren van onze innerlijke aandacht een belangrijke rol speelt, reikt hij aan als 
een mogelijk groeipad. Hij is ervan overtuigd dat wie weet aan te sluiten bij wat 
al is, pas echt thuiskomt. Keating (1923-2018) blijft een van de grootste spirituele 
leiders in onze tijd. Hij weet de praktijk van de meditatie voor een breed publiek 
aantrekkelijk te maken. Dat de boeken van deze Amerikaanse trappist nog 
steeds een grote verspreiding kennen, laat zien hoe hij de kern van spiritueel 
leven wist te vatten. 

 

De Zinzoeker, Henk Steenhuis, Uitgeverij De Meent, € 25 
paperback 

Hoe kom ik aan het lef te zeggen wat ik denk? Onze dochter 
heeft geen zin in school. Wat nu? Mijn partner staat een 
beetje stil. Hoe voorkom ik dat we uit elkaar groeien? Hoe 
geef ik zin aan mijn bestaan nu ik met pensioen ben? In De 
Zinzoeker geeft Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis lezers 
adviezen over grote en kleine levensvragen. Hij maakt volop 

gebruik van de inzichten van grote denkers en geeft ook nog eens praktische 
tips mee voor het dagelijks leven. Het gaat niet per se om de uiteindelijke 
adviezen, maar om de weg ernaartoe. Eerst ontrafelt Steenhuis de vragen en 
analyseert hij wat er nu precies wordt gezegd of gevraagd. Daarna maakt hij 
een aantal filosofische denkstappen, waardoor elke lezer kan meedenken, en op 
basis daarvan komt hij tot één of meer adviezen. Dit boek helpt je om je eigen 
waarden en ideeën scherper in beeld te krijgen. Zo kun je zelf je eigen Zinzoeker 
worden.  
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Wat is goed leven? Barbara Stok, Nijgh & van Ditmar, € 
22,99 hardcover 

Het orakel heeft gezegd dat Socrates de wijste mens van alle 
mensen is. Socrates is verbaasd en besluit samen met zijn 
vriend Chairefon op onderzoek uit te gaan. Hij voert 
gesprekken met allerlei mensen die bekendstaan om hun 
wijsheid. Wat denken zij dat goed leven is? Is dat zoveel 

mogelijk genieten? Zijn de beste mensen de sterkste mensen? En wat is dat 
precies, sterk? In elk gesprek ontdekt Socrates dat zijn gesprekspartners toch 
veel minder weten dan ze zelf denken. 
Barbara Stok voert de lezer op toegankelijke wijze mee in de wereld van 
Socrates. Hij spoort aan om vastgeroeste denkbeelden los te schudden. Zijn 
filosofie is juist ook in deze tijd essentieel. 

 

Steven Pinker; Ik weet dat jij weet dat ik het weet, Steven 
Pinker, Atlas Contact, € 32,99 paperback 

Het nieuwe big-idea-book van de schrijver van de bestseller 
Verlichting nu. Zonder dat we er ons bewust van zijn denken 
wij continu over elkaars gedachten over elkaars gedachten, 
tot in het oneindige. Dit wordt in de psychologie 
gemeenschappelijke kennis (‘common knowledge’) genoemd 
en Steven Pinker laat zien dat dit een enorme impact heeft op 

ons sociale, politieke en economische leven. Gemeenschappelijke kennis is 
nodig voor het maken van willekeurige maar complementaire keuzes zoals 
rechts rijden, en zich verenigen achter een politieke leider of beweging. Maar 
mensen doen ook hun best om gemeenschappelijke kennis te vermijden: zo 
doen we soms of we de olifant in de kamer niet zien. 
Pinker laat zien hoe de verborgen logica van gemeenschappelijke kennis veel 
mysteries van het leven kan verklaren: financiële bubbels en crashes, revoluties 
die uit het niets lijken te komen, de uitbarsting van shaming op sociale media en 
academische cancelcultuur en de ongemakkelijkheid van een eerste date. 
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Denken zonder vleugels, Bert Keizer, Athenaeum, € 15 
hardcover 

Als de ene biljartbal op de andere botst zou het ons verrassen 
als ze allebei roerloos op het groene laken blijven liggen. 
Logisch? Nee, dat is niet ‘logisch’. We zien eerst het een (de 
aanloop) en dan het ander (het vervolg), maar we zien strikt 
genomen nooit een oorzaak en nooit een gevolg. Nadat 
David Hume Immanuel Kant uit zijn dogmatische sluimer 

wekte door het idee van causaliteit voorgoed uit de lucht te schieten schudt Bert 
Keizer met zijn hervertelling van Traktaat over de menselijke natuur de 
hedendaagse lezer eens goed wakker. Met alle gevolgen van dien. ‘Strikt 
redenerend blijkt er eigenlijk geen enkele bewering over de wereld te kloppen. 
Niet in de filosofie en niet in het dagelijks leven.’ In Denken zonder vleugels 
zitten Humes ironie én ernst Keizer als gegoten. Met veel vrolijk 
scherpzinnigheid gaan alle heilige huisjes van het denken eraan om in een 
stemmig slotakkoord uit te komen bij de lastige vraag wat ‘strikt redeneren’ ons 
eigenlijk oplevert. 

 

Desiderius Erasmus, De klacht van de vrede, Donker, € 
15,95 paperback 

De klacht van de vrede, waarin de Vredesgodin 
hoogstpersoonlijk haar klacht voordraagt, is een van de 
vroegste pacifistische geschriften. Erasmus schreef deze tekst 
naar aanleiding van een geplande topconferentie van 
Europese vorsten over het voor eens en voor altijd uitbannen 
van de oorlog. Een conferentie die echter niet doorging. 

Erasmus' bijdrage aan dit (mislukte) vredesinitiatief is, gezien de rijkdom van de 
erin beschreven gedachten, van blijvende waarde gebleken. 

 

 

 

 



 8 

De waarheid heeft vier gezichten, Simon Truwant, 
Houtekiet, € 24,99 paperback 

Is het nog mogelijk om constructieve en respectvolle publieke 
debatten te voeren over het klimaat, transgenderatleten of 
klassenjustitie? Terwijl desinformatie, populisten en 
internettrollen ons proberen te misleiden, buitelen ook 
goedbedoelde en redelijke argumenten over elkaar heen in 
alsmaar chaotischer discussies. Hoe geraken we uit dit 

kluwen zonder mensen of hun standpunten uit te sluiten? Dit boek maakt 
komaf met zowel het ‘post-truth’ gevaar dat we geen waarheden meer 
erkennen als het relativistische idee dat ieder zijn eigen waarheid heeft. Willen 
we het publiek debat redden, dan moeten we inzien dat we allemaal 
waarheidspluralisten zijn. 

We maken immers voortdurend gebruik van vier soorten waarheden: feitelijke, 
ideologische, pragmatische en existentiële waarheid. Het goede nieuws is dat 
we hierdoor meerdere toegangswegen tot vruchtbare discussies met elkaar 
delen. Vervelender is dat we er vaak niet in slagen om die toegangswegen van 
elkaar te onderscheiden, waardoor gesprekken snel stranden of escaleren. En 
wie die verwarring kan uitbuiten, saboteert met succes het publiek debat. 
De waarheid heeft vier gezichten biedt een heldere inleiding in filosofische 
waarheidsconcepten en toont hun belang voor complexe maatschappelijke 
discussies. Zo verduidelijkt Simon Truwant de verschillen tussen een populist, 
internettrol, verspreider van samenzweringstheorieën en haatprediker – 
waarheidsgeweldenaars die elk een andere aanpak vereisen. Uit dit alles volgt 
een nieuwe kijk op de zin en onzin van factchecking, kritisch denken en 
tegenverhalen. 

De inzichten die dit boek aanreikt zijn bruikbaar op sociale media en in offline 
gesprekken, bij maatschappelijke of net heel persoonlijke discussies, en zowel 
onder vrienden en familie als bij medeburgers waarmee we weinig voeling 
hebben. 
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De mooiste plek op aarde, James Norbury, Fontaine 
Uitgevers, € 20,99 hardcover 

James Norbury, auteur van de wereldwijde bestseller 
Grote Panda & Kleine Draak komt met een nieuw, 
betoverend verhaal. In James vijfde boek beleven Grote 
Panda en Kleine Draak opnieuw een inspirerend avontuur 
en nodigen ze je uit beter naar de wereld om je heen te 
kijken. De twee vrienden vinden een mysterieuze kaart en 

gaan op zoek naar de mooiste plek op aarde. De reis is lang en de hindernissen 
die ze moeten nemen zijn groot. Soms lijkt alles Grote Panda en Kleine Draak te 
overweldigen, maar samen zetten ze door. Gaandeweg ontdekken ze iets 
bijzonders: schoonheid vind je niet altijd waar je haar verwacht, maar eigenlijk 
overal. Als je maar goed kijkt. Voor lezers van alle leeftijden. Een prachtig 
geïllustreerd verhaal over verbondenheid, veerkracht en de kunst van het 
waarnemen. Voor iedereen die positiviteit en troost zoekt. 

 

5Het Derde Rijk der dromen, Charlotte Beradt, Atlas 
Contact, € 22,99, paperback 

Hoe propaganda de verbeelding koloniseert. Nadat Adolf 
Hitler in 1933 de macht greep, begon de Joodse en 
communistische journaliste Charlotte Beradt verontrustende 
dromen te krijgen. Ze stelde zich voor dat ze beschoten, 
gemarteld en gescalpeerd werd, omringd door nazi’s. 
Geschokt door deze nachtmerries begon ze in het geheim 

dromen te verzamelen van haar vrienden en buren, zowel Joods als niet-Joods. 
Het Derde Rijk der dromen werd een klassieker in de droomduiding én een 
klassieke documentatie van de neergang van nazi-Duitsland. Dit achteraf 
profetische boek biedt een uniek psychologisch inzicht in hoe terreur wordt 
geïnternaliseerd en hoe propaganda de verbeelding koloniseert. Zelfs in onze 
slaap zijn we dan niet vrij. 
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Het kon minder, de lessen van Johan Remkes, Thijs Broer & 
Peter Kee, Pluim, € 24,99 paperback 

Johan Remkes groeide uit tot veelgevraagd probleemoplosser 
in dit stuurloze land. Zo bracht hij na de boerenprotesten het 
land tot rust met zijn stikstofadvies, en was hij jarenlang 
kritisch adviseur van premier Mark Rutte in de achterkamers 
van de macht. Thijs Broer en Peter Kee beschrijven hoe 
Remkes die onafhankelijke positie verwierf, terwijl hij voor zijn 

eigen gevoel altijd had gedaan wat veel anderen in de dolgedraaide politieke 
praktijk uit het oog waren verloren. Welke inzichten heeft Remkes onderweg 
opgedaan, en wat kunnen wij daar van leren? 

 

Ganzentijd, Mirjam van Hengel, Bezige Bij, € 22.99, 
paperback 

Vaders sterven. Dat doen ze nu eenmaal. Mirjam van Hengel, 
die tot nu toe biografische boeken schreef over literaire 
personen, en een leven lang gewend was zich te verplaatsen in 
anderen, ervoer plots aan den lijve hoe het in rouw alleen om 
het absoluut persoonlijke gaat. En ze vroeg zich af: hoe zou ik 
schrijven over mijn vader? Over deze vader: Bachspecialist, 

kernfysicus, wetenschapsfilosoof en de eerste politiek dienstweigeraar, maar 
vooral degene die altijd achter haar stond, haar de namen van planten en 
vogels leerde, haar leerde kijken. 

In korte hoofdstukjes, deels geënt op de ontroerende film Father and Daughter, 
deels wandelend langs informatie uit een vogelgids, een ganzenkaartje en een 
correspondentie, schreef ze een intiem en kristalhelder boek. Een boek voor 
iedereen die wil weten wat verlies is, in Van Hengels fijnzinnige literaire stijl, 
waarin biografische begaafdheid samengaat met onversneden liefde en rouw. 
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We gaan zo, Koos van Zomeren, Arbeiderspers, € 29,99, 
paperback 

Iets om mee te schrijven, iets om op te schrijven en iets om 
over te schrijven – met zestig jaar ervaring weet Koos van 
Zomeren onderhand wel wat een schrijver nodig heeft om zijn 
vak uit te oefenen. Dit dagboek brengt hem naar regionen als 
de wereldgeschiedenis, de actualiteit, zijn levensavond en nu en 
dan een vurige zonsopgang of druilerige winteravond. Voeg 

hier een grillig (soms grimmig) gevoel voor humor en een bijna maniakale liefde 
voor taal aan toe, en dit boek – een breed uitwaaierend egodocument waarin 
terloops de balans van een schrijverschap wordt opgemaakt – staat in de 
steigers. ‘Ik denk dat er vandaag in Arnhem weinig schrijvers zijn thuisgekomen 
met zulke vuile schoenen als ik.’ 

 

 

Geen boek, Ronald Snijders en Fedor van Eijk, Harmonie, € 
24,95 paperback 

Als mensen liever geen boek willen, geef ze dan Geen boek!’ 
Na Een normaal boek (2006) en Een ander boek (2012) 
vonden Ronald Snijders & Fedor van Eldijk het tijd om eens 
een keer geen boek te schrijven. Geen boek bevat het beste 
uit 10 jaar Schrikkelkalender, de vierjaarlijkse scheurkalender 
van Snijders & Van Eldijk vol absurde humor. In Geen boek 

vind je korte verhalen, vreemde dialogen, tijdloze nieuwsberichten, onhandige 
lijstjes, ontsporende app-conversaties en geen gedichten. Geen boek biedt 
hapklare oplossingen tegen jazz. Geen boek bevat slechte slogans voor steden, 
zoals ‘Delft, bekend van het onderspit’. En inbrekers kunnen er iets achterlaten 
in het gastenboek. Van de schrijvers van de succesvolle nonsenswoordenboeken 
De alfabetweter en De AlfabetBeter. 
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Zestig miljoen jaar borrelen, Jeroen Derks, Boom, € 24,90 
paperback 

Wat gebeurde er toen de mens voor het eerst alcohol 
proefde? Wanneer is de allereerste alcoholhoudende drank 
genuttigd, en waarom? Welke rol speelt drank in de evolutie 
van de mens? En als alcohol alleen maar slecht voor ons is, 
waarom drinken we dan nog steeds? 
Het verhaal van de mens en diens relatie tot alcohol start in 

de oerbossen van het Krijt, waar onze voorouders gefermenteerd fruit aten. We 
vinden drankgebruik terug in abstracte prehistorische kunst en treffen er 
sporen van aan bij sjamanen en de eerste goden. Een zoektocht naar de 
vroegste samenlevingen in onder andere Mesopotamië, Egypte, Griekenland, 
China en Amerika brengt ons naar de eerste dorpskroegen met de bijbehorende 
sterke verhalen. In zijn boek maakt Jeroen Derks inzichtelijk waarom wij mensen 
nooit meer zijn gestopt met drinken, alle pogingen tot drooglegging en de 
bekende negatieve effecten ten spijt. Derks (1983) is wetenschappelijk 
programmeur bij het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek, schrijver en 
kunstenaar.  

 

 

Barones tussen de armen, Astrid Schutte, Spectrum, € 
22,95 paperback 

Alwine de Vos van Steenwijk (1921-2012), kleindochter van 
een adjudant van keizer Wilhem II, kiest een radicaal ander 
levenspad dan verwacht. Opgegroeid in luxe en 
klaargestoomd voor een leven in de luwte, besluit ze tijdens 
de Tweede Wereldoorlog bij het verzet te gaan, waarbij haar 
geliefde door de bezetters wordt gefusilleerd. Na de oorlog 

wordt ze een van de eerste Nederlandse vrouwelijke diplomaten. 
Een schokkende confrontatie met de schrijnende armoede van de Parijse 
sloppenwijken opent haar ogen voor de wereld buiten haar bevoorrechte 
milieu. In de jaren 60 geeft ze alles op om met de Franse priester Joseph 
Wresinski te strijden voor de rechten van de allerarmsten. Barones tussen de 
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armen is het fascinerende verhaal van het leven van een onterecht vergeten 
vrouw, tegen de achtergrond van een verdwijnende standenmaatschappij, de 
verwoestende Tweede Wereldoorlog en de doorbraak van vrouwen in 
(inter)nationale organisaties. Maar vooral is het een persoonlijk verhaal van een 
uitzonderlijke vrouw die moedige keuzes durfde te maken. 

 

Kloosterwijsheden, Een niet bepaald heilig zelfhulpboek, 
Ana Garriga, Annemie de Vries, Balans, € 24,95 paperback 

De meesten van ons denken bij nonnen uit de zestiende eeuw 
algauw aan habijten, plechtige gebaren en rituelen, stille 
kloostergangen en bezinning. Dat beeld is toe aan 
verandering. Nonnen waren vindingrijk, rebels en hun levens 
bevatten verrassende lessen voor ons vandaag. In 
Kloosterwijsheden helpen Ana Garriga en Carmen Urbita je 

met je hedendaagse problemen aan de hand van de meest fascinerende 
nonnen uit de renaissancetijd. Heb je financiële problemen? Teresa van Ávila en 
haar medezusters van het karmelietessenklooster hebben recessiebestendige 
adviezen. Houd je je social media angstvallig in de gaten om niets te missen? 
María de Jesús de Ágreda’s wonderbaarlijke ervaringen in bilocatie kunnen je 
helpen om daarmee om te gaan. Raak je in de war door liefde? De verlangens 
van Juana Inés de la Cruz bevatten onverwachte inzichten. Of het nu gaat om 
werkstress, onheilige diëten, make-up of psychische crises, de nonnen van 
Kloosterwijsheden zijn hier om je te begeleiden – met een knipoog en een 
gebed. Ongeacht de eeuw blijkt maar al te goed: nonnen weten het het beste.  
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Konvooi, Tommie Wieringa, Bezige Bij, € 22,99, hardcover 

'Daar zit je dan, stramme pennenlikker met je machteloze 
woede.’ Dat is de diepgevoelde nutteloosheid waarmee 
Tommy Wieringa zichzelf geconfronteerd ziet wanneer in 
februari 2022 de Russische invasie in Oekraïne begint. 
Het land is hem vertrouwd. Wieringa bezocht het meermaals 
voor zijn roman Dit zijn de namen en ook in zijn familie-epos 
Nirwana speelt Oekraïne een prominente rol. Wanneer zijn 

goede vriend en collega-schrijver Jaap Scholten hem vraagt of hij wil meerijden 
met een konvooi terreinwagens vol medische hulpgoederen voor soldaten aan 
het front, kan hij zich eindelijk nuttig maken. 
In de reizen die volgen hoort Wieringa echo’s van eerdere oorlogen op 
Oekraïense bodem, zoals beschreven door Joseph Roth en Isaak Babel. Aan het 
front tekent hij verhalen op van wanhoop en heldenmoed. Konvooi is een 
meeslepend verhaal over de mens in oorlog, waarin Wieringa laat zien hoe de 
geschiedenis in het heden weergalmt. Bovenal is het een liefdesverklaring aan 
de onmetelijke ruimte van de oostelijke steppen en de anarchistische 
vrijheidsliefde van de Oekraïners. 

 

De tachtigjarige oorlog in Europese ogen, Raymond Fagel 
& Jolanda Rodriguez Pérez, Boom, € 29.90 paperback 

In Nederland kennen wij het verhaal van de Tachtigjarige 
Oorlog voornamelijk vanuit het perspectief van onze 
nationale geschiedenis. Maar de Tachtigjarige Oorlog was 
meer dan een langdurig conflict tussen opstandige 
Nederlanders en de Spanjaarden dat zich binnen de grenzen 
van de Nederlanden afspeelde. Heel Europa raakte 

betrokken, direct of indirect. 

Op basis van de ervaringen en percepties van Europese tijdgenoten en de meest 
recente inzichten binnen de geschiedschrijving belicht dit boek het 
internationale karakter van deze slepende oorlog. Het boek biedt veel nieuwe 
gegevens en verrassende feiten. Willem van Oranje was bijvoorbeeld wel 
beroemd in Frankrijk, maar zijn broer Lodewijk was nog veel bekender. Bij de 
Slag bij Nieuwpoort in 1600 telde het leger van de Republiek meer Engelse 
slachtoffers dan Nederlandse. En in Duitsland leefde de complottheorie dat de 
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Tachtigjarige Oorlog een manier was om alle protestantse vorsten in Europa te 
vervangen door katholieke. 

De hoofdstukken zijn gebaseerd op historische bronnen in het Nederlands, 
Frans, Duits, Engels, Latijn, Deens, Pools, Tsjechisch, Italiaans, Portugees, 
Spaans, Arabisch en Osmaans. De Tachtigjarige Oorlog in Europese ogen laat 
zien hoe de geschiedenis van Europa gevormd is door oorlogen die, ondanks 
hun destructieve gevolgen, geen onoverkomelijke belemmering bleken te zijn 
voor culturele uitwisseling. 

 

Literatuur 

 

De eenzaamheid van Sonia en Sunny, Kiran Desai, De 
Bezige Bij, € 29,99 paperback 

In de besneeuwde bergen van Vermont voelt Sonia zich 
eenzaam. Ze is een studente met aspiraties om schrijver te 
worden. Omdat ze heimwee heeft naar haar thuisland India 
staat ze open voor de liefde van een oudere kunstenaar. Deze 
man zal haar in de komende jaren in zijn duistere greep 
houden. In Brooklyn is de eveneens uit India afkomstige 

Sunny net zo eenzaam. Hij worstelt met zijn bestaan als journalist en is constant 
in de war, zowel door de acties van zijn Amerikaanse vriendin, als door het land 
waarin hij zijn toekomst hoopt op te bouwen. In India kunnen hun families zich 
niet voorstellen dat Sonia en Sunny eenzaam zijn in deze grote, drukke wereld 
en ze regelen een ontmoeting tussen de twee. Een klunzige actie, die er alleen 
maar voor zorgt dat Sonia en Sunny uit elkaar worden gedreven, nog voor ze de 
kans krijgen om verliefd te worden op elkaar. 
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De levensavond, Salmon Rushdie, Pluim, € 24,99 
paperback 

Leggen wij ons neer bij de dood, of verzetten we ons 
ertegen? Slijten we onze levensavond in berusting of in 
razernij? En hoe leven we een zinvol bestaan als we niet 
kunnen weten hoe ons verhaal afloopt? In dit boek richt 
Salman Rushdie zich op de laatste fase van het leven. Met zijn 
buitengewone verbeeldingskracht brengt hij de drie landen 

waar hij zijn boeken schreef –India, Engeland en de Verenigde Staten – en een 
onvergetelijke reeks personages tot leven. Scherpzinnig, creatief en vol 
overtuiging buigt 'De levensavond' zich over het leven en de dood, 
nalatenschap en identiteit. 

 

Het huis op de heuvel, Cesare Pavese, Cossee, € 22,99 
paperback 

In de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog zwelt iedere 
avond het geluid van het luchtalarm aan boven Turijn. Het is 
er niet meer veilig en Corrado besluit zich terug te trekken in 
de heuvels rond de stad. Tijdens een wandeling met zijn hond 
Belbo, zijn laatste vertrouweling, hoort hij stemmen opstijgen 
uit een huis aan de andere kant van de heuvel. In het 

verduisterde huis treft hij een groep mensen die net als hij een schuilplaats 
zoeken voor de oorlogsdreiging. Onder hen is ook Cate, zijn jeugdliefde, met 
een zoontje dat zijn naam draagt. Op een dag is de hele groep plots verdwenen, 
gearresteerd door de Duitsers. In zijn weergaloos sobere en afgewogen stijl laat 
Cesare Pavese zien voor welke keuzes een mens staat als de wereld in puin ligt. 
Wat houdt dat in, ‘het goede doen’, in tijden van oorlog? Wat is beter, actie of 
lijdzaam lijfsbehoud, verbinding of isolement? Het zijn vragen die bijna tachtig 
jaar na publicatie nog immer brandend actueel zijn. 
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Herscht 07769, Lászlo Krasznahorkai, Wereldbibliotheek, € 
29,99 paperback 

Van de winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur 2025. 
'Het is lang geleden dat ik zo dol ben geworden op een 
hoofdrolspeler als Florian Herscht. Helaas kun je nooit 
stoppen met lezen in dit boek.' Ingo Schulze 

In een stadje ergens in het oosten van Duitsland, met de 
omineuze naam Kana, strijken neonazi's neer. De inwoners bekijken hen met 
angst en argwaan. Alleen Florian Herscht denkt iedereen te vriend te kunnen 
houden. Hij is een behulpzame bodybuilder die bang is voor tatoeages en 
gelooft dat het einde der tijden nabij is. Om iedereen te waarschuwen voor de 
naderende catastrofe, schrijft hij brieven aan de Duitse bondskanselier Angela 
Merkel, , met als retouradres HERSCHT07769, die onbeantwoord blijven. Maar 
zijn onschuld maakt hem helderziend, want plotseling verschijnen er wolven aan 
de oostelijke rand van het bos. Is de Apocalyps echt aanstaande? 
László Krasznahorkai sleurt de lezer mee in een maalstroom van verbeelding, 
melancholie, humor en ondoorgrondelijk sarcasme. Het resultaat: een 
onheilspellende roman die anderhalf jaar na verschijnen profetisch genoemd 
kan worden. 
'Krasznahorkai behoort met de Nobelprijswinnar Imre Kertész en Györgi Kónrad 
onmiskenbaar tot de belangrijkste Midden-Europese auteurs van de laatste 
decennia.' Trouw 

 

Baron Wenckheim keert terug, Lászlo Krasznahorkai, 
Wereldbibliotheek, € 32,99 paperback 

Van de winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur 2025. In 
een kleine Hongaarse stad verspreidt zich het gerucht dat 
Béla Wenckheim, een rijke aristocraat, uit Argentinië 
terugkeert. Steeds meer mensen rekenen erop dat hij veel 
geld meebrengt, waardoor de stad weer tot bloei zal komen. 
Hij wordt dan ook feestelijk onthaald. Maar als de baron door 

een reeks tragikomische misverstanden onverwacht overlijdt, komt de 
gedesillusioneerde bevolking in opstand. Er breekt een enorme brand uit in de 
stad. De enige overlevende is een idioot die uit het gesticht is weggelopen en 
boven op de watertoren een liedje zit te zingen. Met de ene na de andere 
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krachtige scène leidt Krasznahorkai de lezer door zijn verhaal, even ironisch 
verteld als zijn eerdere werk maar dit keer veel openlijker humoristisch. De 
ondergang lokt ons met een grijns. 
László Krasznahorkai is een schrijver met een volstrekt authentieke stem die 
precies weet wat hij wil: 'schrijven over de wereld, niet over het communisme in 
Hongarije, niet over Hongarije, maar over een diepere laag in de wereld.' 

 

 

Het menselijk tekort, Midas Dekkers, Atlas Contact, € 
24,99 paperback 

's Lands bekendste bioloog legt nog één keer uit waarom de 
mens de knulligste soort is op onze aarde. Is de mens nu nog 
niet af? Na miljoenen jaren evolutie is er nog steeds veel te 
wensen over. Survival of the sukkels. En dat is maar goed ook. 
Onvolmaaktheid is juist onze charme. De verlegen jongeman, 
het struikelende kind en dat spleetje tussen de tanden 

stemmen mild. Volmaaktheid is de dood in de pot en behelpen is leven. Wat 
moet een mens met een ideale schoonzoon? Wat moet de natuur met een 
ideale soort? Het leven wordt voortgedreven door onvolkomenheden, hoe hard 
de moderne mens die ook probeert te ontkennen door middel van fitness of 
botox. Koester ze. Zoals alleen Midas Dekkers dat kan legt hij uit dat het tekort 
hetgeen is dat ons menselijk maakt. 
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De meedogenloze detectives, Evelien Mentink, Blauw 
Gras, € 16,99 hardcover 

David heeft een jaar in het buitenland gewoond met zijn 
vader – en als hij terugkomt begint er van alles te gebeuren. 
Nina, zijn buurmeisje, heeft opeens verkering. In hun oude 
boomhut overnacht af en toe een vriendelijke dakloze man, 
Oscar. En tijdens het straatfeest wordt er zomaar iemand 

vermoord. Iedereen is verdacht. David en Nina raken helemaal verwikkeld in de 
spannende zoektocht naar de dader… 

 

Een kerstdans voor de koning, Paul Biegel en Linde Faas, 
Gottmer, € 15,99 hardcover 

Nu voor het eerst als prentenboek uitgegeven: 'Een 
kerstdans voor de koning' van Paul Biegel. Een prachtig 
kerstverhaal van de meesterverteller, met sprookjesachtige 
beelden van Linde Faas, om voor te lezen vanaf 4 jaar. 

'Morgen is het Kerstmis!' beval de koning. 'Maar sire, het is pas oktober...'. Deze 
koning wenst nú een kerstfeest. Mét een bijzondere boom. Als er een 
danseresje bij het paleis komt, op zoek naar werk, wordt zij door de norse 
koning als boom aangewezen. Eindeloos staat ze, opgetuigd met kerstballen en 
slingers, op één been en ze mag zich niet verroeren. Tot ze er genoeg van heeft 
en de lastige koning met een wervelende dans in een kerstshock achterlaat. 
Het magische kerstverhaal 'Een kerstdans voor de koning' komt opnieuw tot 
leven in de sprankelende illustraties van Linde Faas, die de lezer direct 
onderdompelen in Biegeliaanse sferen. 
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Winterdieren, Bibi Dumon Tak, Querido, € 21,48 hardcover 

Bibi Dumon Tak is niet voor niets de koningin van de 
dierenboeken voor kinderen. In schitterende, speelse taal 
maakt ze gewone dieren bijzonder en brengt ze onbekende 
dieren dichtbij. In Winterdieren laat ze ons kennismaken met 
de bewoners van de Noord- en Zuidpool, in al hun ijskoude 
schoonheid geïllustreerd door Martijn van der Linden. Een 

verfrissende ontdekkingstocht. 

 

 

Kerst in kleur, Aagje van Impe, Otheo, € 14,99 paperback 

Kerstmis is meer dan lichtjes en cadeautjes – het gaat over 
samenzijn, delen en stilstaan bij wat écht belangrijk is. Dit 
kleurboek bevat 24 speelse platen die kinderen niet alleen 
uitnodigen om te kleuren, maar ook om in gesprek te gaan. 
Van het kerstverhaal tot thema’s als vriendschap, delen en 
verschillende tradities – elk plaatje biedt ruimte voor zowel 

creatief plezier als betekenisvolle gesprekken. Het kleurboek is perfect voor 
thuis of in de klas, als startpunt voor mooie gesprekken of gewoon voor een 
rustig moment. Pak je kleurpotloden, kies je mooiste kleuren en ontdek de 
verhalen achter elke tekening – één kleur tegelijk! Aagje van Impe (1994) is 
grafisch vormgever en illustrator en al tien jaar actief in uiteenlopende creatieve 
projecten. Ze tekent, ontwerpt en creëert met veel liefde, van persoonlijk 
drukwerk tot speelse illustraties. Altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen – liefst 
met een subtiele knipoog. Met dit kleurboek maakt ze haar debuut. 

 

Stargate, een kerstvertelling, Ingvild H. Rishøi, Koppernik, 
€ 21,50 hardcover 

Ronja, haar grote zus Melissa en haar vader wonen in een 
volksbuurt in Oslo. Kerstmis staat voor de deur en Ronja wil 
voor het eerst van haar leven een eigen kerstboom. Haar 
vader, die te vaak en te veel drinkt, is net weer zijn baan kwijt. 
Met de hulp van een vriend bezorgt Ronja hem een baan op 
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de kerstbomenmarkt. Een paar dagen lang lijkt alles goed te komen, maar als 
haar vader weer begint te drinken, heeft Melissa geen andere keuze dan het 
over te nemen op de kerstbomenmarkt en Ronja helpt haar zo goed als ze kan. 
Het werk is loodzwaar, de baas is streng en het is ijskoud. Maar er zijn ook drie 
wijzen, een ster en een magisch bos… 
Ingvild H. Rishøi heeft met Stargate een eigenzinnig, ontroerend kerstverhaal 
geschreven, een sprookje van onze tijd. 

 

Het boek van verwondering, Mariko Clark, Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap, € 29,95 hardcover 

Prachtig geïllustreerde Bijbelverhalenboek voor iedereen 
vanaf acht jaar. Dit boek laat kinderen en volwassenen de 
grootsheid en veelzijdigheid van God ontdekken, én de 
veelkleurigheid van zijn familie – met veel aandacht voor 

identiteit, verwondering en bezinning. Het boek van verwondering is 
geschreven voor gezinnen en leerkrachten die op zoek zijn naar een kinderbijbel 
die een brede, verwonderende blik op God biedt. De zorgvuldige teksten en rijke 
illustraties brengen zowel bekende als vaak overgeslagen Bijbelverhalen tot 
leven en hervertellen oude favorieten op een manier die laat zien dat iedereen, 
wat je achtergrond ook is of hoe je er ook uitziet, erbij hoort. Via de prachtige 
verhalen, oefeningen en verwondervragen ontdekken kinderen én volwassenen 
samen wie God is, en worden ze keer op keer herinnerd aan deze waarheid: ‘Jij 
bent Geliefd. Jij Hoort Erbij. Jij geeft Vreugde.’ Want als het gaat om Gods liefde, 
hoort echt iedereen erbij. Het boek van verwondering is een vertaling van The 
book of belonging en vertaald door Corien Oranje en Stefan van Dijk.  
Trouw: “Een feest om samen in te lezen”. 
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Geef me nu eindelijk wat ik altijd al had, Herman de 
Coninck, de mooiste gedichten, gekozen en inleiding, 
Kristien Hemmerechts, Arbeiderspers, € 22,50 paperback 

In de gedichten van De Coninck gaat het er niet om grote 
vraagstukken op te lossen, evenmin wordt er gepoogd een 
vaststaande waarheid te vinden. De dichter zoekt in zijn werk 
naar iets anders: het alledaagse. Door middel van speelse 
omgang met taal probeert hij de werkelijkheid te 

ontmaskeren, illusies te doorgronden en de absurditeit van het dagelijks 
bestaan bloot te leggen. Met prachtige beelden en onverbloemde 
bewoordingen geeft hij rake karakteriseringen van de wereld om hem heen. 
Daarnaast schroomt hij niet om in zijn gedichten zijn poëticale opvattingen 
openlijk uit te dragen. Met Geef me nu eindelijk wat ik altijd al had bewijst 
Kristien Hemmerechts, weduwe van De Coninck en bezorgster van deze 
bloemlezing, zich als groot kenner van zijn werk. 

 

Van vogels krijg je nooit genoeg, Jan de Bas & Arie Bijl, 
Rainbow, € 17,50 hardcover 

Met gedichten van Maarten Asscher, Ellen Deckwitz, Jan Hanlo, 
Hugo Claus, Patty Scholten, Esther Jansma, Eva Gerlach, Sjoerd 
Kuyper en K. Schippers.  

Geen dier is veelzijdiger dan de vogel. Dichters op zoek naar 
een metafoor kiezen dan ook graag voor bijvoorbeeld kraaien, 

mussen of zwanen wanneer ze gedachten, gevoelens of omstandigheden willen 
verbeelden. Daarnaast zijn vogels natuurlijk prachtig om naar te kijken en te 
luisteren, waardoor ze regelmatig gewoon om zichzelf in een gedicht belanden. 
Jan de Bas en Arie Bijl maakten een bontgevederde selectie uit de vogelpoëzie. 
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Nieuwe gedichten, een bloemlezing, Rainer Maria Rilke, 
Rainbow, € 17,50 hardcover 

Rainer Maria Rilke staat vooral bekend om zijn dromerige 
melancholie, maar had ook een sterke en zinnelijke kant. 
Nieuwe gedichten is een tijdloos meesterwerk. Rilke staat 
vooral bekend om zijn dromerige melancholie, maar hij had 
ook een sterke en zinnelijke kant. Een tijdlang was hij de 
secretaris van de beeldhouwer Rodin, van wie hij naar eigen 

zeggen leerde kijken. De poëzie van Rilke heeft een geheimzinnige 
aantrekkingskracht. Zijn bundel Nieuwe gedichten is een tijdloos meesterwerk. 
Deze tweetalige editie werd vertaald en samengesteld door Peter Verstegen, die 
ook werken van onder meer Charles Baudelaire, Emily Dickinson en William 
Shakespeare vertaalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


