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Waarom ik Paus Franciscus zo dankbaar ben, Nikolaas 
Sintobin, €11,99 paperback 

Nikolaas Sintobin is net als de paus jezuïet en verzamelde de 
mooiste teksten uit interviews, gesprekken en encyclieken. Hij is 
dankbaar voor wat paus Franciscus ons heeft geschonken. 
Tijdens het ziekbed van de paus in 2025 heeft hij de mooiste 
citaten bij elkaar gezet, eerst op internet. In dit boek zijn ze 
gebundeld om te lezen en steeds weer geïnspireerd te raken. 
Hij plaatst alles ook nog eens in een context met een inleiding 

en een literatuurlijst. Daarmee is deze bescheiden bundel een onmisbare kennismaking 
met de populaire paus Franciscus. 

Nikolaas Sintobin, jezuïet, internetpastor en schrijver is gespecialiseerd in ignatiaanse 
spiritualiteit en verbonden aan het Ignatiushuis in Amsterdam. Hij is verantwoordelijk 
voor de gebedspodcast biddenonderweg.org. Hij publiceerde onder meer Op het 
kompas van de vreugde, Bidden met de Bijbel en Vertrouw op je gevoel. 

 

Pacifisme in tijden van oorlog, samengesteld door Greetje 
Witte-Rang (theologe), € 29.99 paperback 

Dat een vredesorganisatie honderd jaar bestaat, is niet iets om 
te ‘vieren’. Het liefst had Kerk en Vrede zich opgeheven omdat 
oorlog was uitgebannen. Dit jubileumboek laat de 
vredesboodschap horen die Kerk en Vrede al die jaren uitdroeg, 
en nog steeds uitdraagt. Want de strijd voor vrede is en blijft 
broodnodig. Het boek laat zien hoe Kerk en Vrede reageerde op 
de politieke gebeurtenissen in de laatste honderd jaar en gaat 
in op het debat in en met de kerken over oorlog en vrede. Aan 

bod komen ook de theologische doordenking en reflectie rond thema’s als 
geweldloosheid, burgerlijke ongehoorzaamheid, veiligheid, dienstplicht en 
vredesopvoeding. ‘Pacifisme in tijden van oorlog’ toont hoe kritische analyse en 
hartstocht voor vrede begaanbare wegen wijzen naar een wereld waarin de oorlog niet 
meer als middel wordt onderwezen. 



Priesters van de schepping, Ioannis Zizioulas, € 27,99 
paperback   

De huidige ecologische crisis is voor een belangrijk deel door de 
mens veroorzaakt, soms zelfs met de Bijbel in de hand. Het is 
niet alleen een praktisch probleem, maar ook een spiritueel en 
theologisch vraagstuk. We hebben een nieuw ecologisch ethos 
nodig, een innerlijke houding van eerbied voor de schepping. 
Hoe kunnen we onze relatie met de schepping herstellen? 
 
Ecologisch verantwoord leven is volgens de Grieks-orthodoxe 

theoloog Zizioulas diep-christelijk. Hij wijst de weg terug naar de vroegchristelijke 
theologie, die in de Orthodoxe kerk zorgvuldig is bewaard. Mensen zijn priesters van de 
schepping, betoogt hij, die met eerbied horen om te gaan met de natuur. De christelijke 
liturgie, met name de eucharistie, geeft vorm aan dit heilig geven-en-ontvangen tussen 
God, mens en natuur. Ze versterkt onze band met de schepping en geeft een draai aan 
onze innerlijke houding tegenover de aarde. IOANNIS ZIZIOULAS (1931-2023), Grieks-
orthodox metropoliet, is internationaal een van de meest invloedrijke theologen. Hij 
doceerde systematische theologie aan Britse universiteiten en was zeer actief in de 
oecumene. Zizioulas was de drijvende kracht voor paus Franciscus bij de milieu-
encycliek Laudato Si’. Hij sprak ook bij de presentatie ervan. 

 

Galmende geschiedenissen, Sinan Ḉankaya, € 22,99 paperback

Zijn familie is telkens een maandinkomen verwijderd van de 
armoede. De jonge Sinan hunkert naar een ander leven, naar 
vrijheid. Hoe hoger hij klimt, hoe groter de afstand tot waar hij 
vandaan komt: jeugdvrienden en familie vervagen. Toch 
ontsnapt hij niet aan zijn verleden. In de literaire en 
universitaire wereld blijft hij een buitenstaander. Wanneer hij 
verbanden onderzoekt tussen antisemitisme, islamofobie en de 
Tweede Wereldoorlog, breekt er iets. Wanneer hij over de 
genocide op de Palestijnen schrijft, wordt het stil. Mag hij dit 

verhaal vertellen? 

Alles waarin hij had geloofd—klim, leer de taal, werk hard—bleek bedrog. Was dit de 
bestemming? Is dit vrijheid? Galmende geschiedenissen is een urgent en persoonlijk 



essay over wie mag spreken en wie het zwijgen wordt opgelegd, over welke doden we 
herinneren, en welke verhalen we dieper begraven. 

 

Ook mijn Holocaust, Maurits de Bruijn, € 22,50 paperback 

  ‘Aan het strand van Tel Aviv viel mijn vader in slaap. Ik kon niet 
slapen, had nooit kunnen slapen omdat angst me wakker hield, 
misschien waren het dezelfde angsten die ervoor hadden 
gezorgd dat mijn moeder niet met ons was afgereisd en zolang 
ik leefde nooit de kerk was binnengestapt – het was vrijwel 
zeker dezelfde angst, maar dat wist ik toen nog niet. Ik wist toen 
nog niet wat een mens allemaal kan erven.’ 
Maurits de Bruijn is 35, schrijver, queer, Joods, opgevoed in een 
gereformeerd milieu, gevoelig, grappig, angstig, flamboyant, 

broer van een jongen die verdween en zoon van een moeder die als baby aan de buren 
werd gegeven toen haar ouders en twee zusjes werden gedeporteerd naar Sobibor. 
Ons levensverhaal wordt voortdurend door anderen gevormd; genen, ervaringen, 
omgeving, opvoeding. In Maurits’ geval was er een bepalende reis naar Israël waarna 
hij niet meer dezelfde was als daarvoor. 
Ook mijn Holocaust is het reisverslag van die trip naar Israël, maar daarmee ook van 
een heel leven. Een leven waarin de Tweede Wereldoorlog nog altijd door dreunt. 

 

Wereldtijd, Laurens ten Kate, € 24,90 hardcover 

Ieder verlangt naar verbondenheid: je hoort bij je familie, 
gemeenschap, volk of natie. Maar er is dan ook altijd iemand 
die er níét bij hoort: de vreemdeling. Is dit schema van us and 
them vandaag de dag nog wel houdbaar? In Wereldtijd laat 
Laurens ten Kate zien dat de balans tussen het vertrouwde en 
het vreemde in onze tijd steeds meer onder druk komt te staan, 
maar dat de verstoring van die balans oude wortels heeft, die 
ons duizenden jaren terug in de tijd voeren. 

Hoe ziet een wereld eruit waarin de vreemdeling niet langer een 
uitzondering is, maar de regel? Een wereld waarin we allemaal vreemdelingen zijn 
geworden, voor elkaar én voor onszelf? Moeten we zo’n wereld toejuichen of 
bestrijden? We hebben helemaal niet de luxe van een dergelijke keuze, stelt Ten Kate. 
De vreemdeling laat zich niet wegsturen en blijft aandringen: ga met mij een band aan, 
ook al hebben we helemaal geen band. 



In dit essay worden de mogelijkheden van zo’n ‘band zonder band’ verkend, in dialoog 
met denkers, dichters en kunstenaars: van Augustinus, Friedrich Nietzsche, Hannah 
Arendt en Jacques Derrida tot Caravaggio, Emily Dickinson en Herman Finkers. Hoe 
luisteren zij naar de vraag van de vreemdeling? 

 

Leer denken als Socrates, Donald Robertson, € 24,99 
paperback  

Leer leven in de voetstappen van Socrates, de grootste filosoof 
die ooit leefde. Dit boek combineert verhalen over zijn leven, 
zijn denkbeelden en praktische oefeningen voor vandaag de 
dag. In de klassieke wereld was een filosoof een leraar. Niet 
enkel van ideeën, maar van een manier van leven. Theorie en 
praktijk waren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Filosofie 
was geen academische discipline, maar een reis door het echte 
leven. Die geest wekt Robertson in dit boek weer op. Hij nodigt 

zijn lezers uit om te lopen in de voetstappen van Socrates. Hij combineert verhalen uit 
het leven van deze grote denker, de filosofie daarachter en de praktische 
toepassing voor vandaag. 

 

Alleen in Nederland, Carla Boos, € 17.50 paperback 

Steeds meer mensen wonen en leven alleen. Carla Boos neemt 
de lezer mee door alleen levend Nederland. Ze sprak een 
representatieve selectie van mensen, die haar openhartig te 
woord stonden. 

‘Samen oud worden is te veel gevraagd, vrees ik, maar een 
relatie van vijf jaar zou ik al superfijn vinden,’ zegt de een. En de 
ander: ‘Ik kan ongestoord lezen en denken. Schoonmaken? 
Hoeft niet. Koken? Doe ik bijna nooit.’ Op dit moment leven 
meer dan drie miljoen volwassenen in Nederland alleen. Een 

aantal dat de afgelopen jaren sterk is gegroeid en nog altijd stijgt: over dertig jaar 
bestaat de helft van alle huishoudens uit één persoon, zo is de verwachting. Zijn we op 
weg naar een samenleving waarin de eenling de norm is in plaats van het echtpaar? 
Wat betekent die verschuiving? Zeker is dat we midden in een demografische 
aardverschuiving zitten, die ingrijpende culturele en economische gevolgen zal hebben. 
Ze sprak een representatieve selectie van mensen, die haar openhartig te woord 
stonden. Zit het in ons denken dat je pas met een partner gelukkig kunt zijn? Hoe 
tevreden zijn mensen met hun leven alleen? De datingapps worden massaal bezocht. 



Verandert de moraal door al die apps en mogelijkheden? Leidt het overweldigende 
aanbod tot uitstel van een keuze en uiteindelijk tot het niet-hebben-kunnen-kiezen-
leven van de veertig- en vijftigjarige nieuwe vrijgezel? 

 

Survival gids voor de eenzaamste eeuw, Lennard Toma, € 
21.99 paperback 

‘Toma brengt essentiële psychologische kennis op een eigen, 
praktische manier mét humor.’ – Thijs Launspach Niet je 
inkomen, niet je vrijheid of je fitheid zijn de grootste bepaler van 
je levensgeluk, maar de kwaliteit van je relaties. Mensen zijn 
sociale dieren. Connecties met anderen zijn van levensbelang. 
In de spreekkamer van psycholoog Lennard Toma gaat het op 
dat gebied nogal eens mis: steeds vaker ziet hij mensen die 
problemen hebben met het aangaan van relaties. In een tijd 

waarin alles snel gaat, iedereen het druk heeft en we een groot deel van de dag 
voorovergebogen naar onze smartphone staren, liefst ook nog met oortjes in, lijken we 
verder en verder van elkaar af te drijven. Nu het individualisme hoogtij viert, wordt het 
steeds moeilijker om de mensen om ons heen nog te begrijpen. Dat leidt tot alledaagse 
misverstanden en een hoop miscommunicatie, maar nog erger: scheidingen, verbroken 
vriendschappen en eenzaamheid. Vooral heel veel eenzaamheid. Met de Survivalgids 
voor de eenzaamste eeuw leer je hoe je weer echt contact met mensen kunt maken. 
Lennard Toma laat op een vrolijke en toegankelijke manier zien hoe wij in elkaar zitten. 
Dat doet hij aan de hand van de modernste inzichten uit de psychologie. Als je jezelf en 
andere mensen begrijpt en als je je verbonden weet, heb je een veel leuker en relaxter 
leven, zowel op werk als thuis. Zo overleef je die eenzaamste eeuw wel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het boek van honderd-en-een nacht, ingeleid en vertaald 
door Richard van Leeuwen, € 29.90 hardcover 

  Iedere nacht vertelt Sjahrazaad om haar leven te redden 
verhalen aan koning Sjahriaar, totdat de dageraad haar 
onderbreekt. Ze neemt zowel de koning als de lezer mee in een 
wonderbaarlijke we reld van gepassioneerde liefdes, 
labyrintische tochten van prinsen op zoek naar hun geliefde, 
wijze viziers, betoverde eilanden, ver vaarlijke djinns, talismans 
en ondergrondse schatkamers. 'Het boek van honderd-en-een 
nacht' is het ‘kleine zusje’ van 'De vertellingen van duizend-en-

een nacht', de beroemde verzameling van Arabische verhalen. Terwijl de 'Duizend-en-
een nacht' de suggestie wekt van een bijna oneindige stroom van verhalen, die naar 
alle kanten uitwaai ert, is de 'Honderd-en-een nacht' veel compacter en strakker 
gecomponeerd. Het werk is een Noord-Afrikaanse variant en is overgeleverd in een 
aantal handschriften die dateren uit de achttiende en negen tiende eeuw. De verhalen 
zijn echter zeker veel ouder en behoren tot het grote reservoir van de Indiase, 
Perzische en Arabische tradities. Volgens veel lezers is Sjahrazaad hier nog beter in 
vorm dan in het werk waarmee ze haar wereldwijde roem heeft verworven 

 

De filosofische romans, Irvin D. Yalom, € 25,-- paperback 

Drie filosofische romans van Irvin D. Yalom in een omnibus. Aan 
de hand van drie boeken krijg je een fantastische inkijk in het 
gedachtegoed van de filosofen Nietzsche, Schopenhauer en 
Spinoza.  
Wie was Spinoza? Hoe zag het innerlijk leven eruit van deze 
moedige, geniale filosoof die met zijn geschriften de wereld 
veranderde, maar door de joodse gemeenschap van 
Amsterdam in de ban werd gedaan? En waarom verbrandden 
de nazi’s zijn boeken niet? Hoe zag het leven eruit van Arthur 

Schopenhauer en wat kan een psychiater in de hedendaagse groepstherapie van hem 
leren? Hoe zouden Nietzsche, de ‘filosoof met de hamer’, en Breuer, een van de 
grondleggers van de psychoanalyse, zich tot elkaar hebben verhouden en wat kunnen 
wij daarvan leren? In deze romans van Irvin D. Yalom wordt de lezer meegenomen in 
de denkwereld van de grote filosofen Nietzsche, Schopenhauer en Spinoza. Op 



onvergelijkbare wijze verbindt hij in al deze titels het gedachtegoed van deze beroemde 
denkers met allerlei menselijke problemen. 

 

Het grote fortuin, Olivia Manning, € 24,99 paperback 

Herfst, 1939. Het pasgetrouwde stel Guy en Harriet Pringle 
stapt, enkele weken na de Duitse invasie van Polen, aan boord 
van de trein naar Boekarest. Guy wacht een baan als docent, 
maar voor Harriet, die alleen en onervaren is, begint er een 
vreemd nieuw leven. Terwijl Guys wereld botst met die van zijn 
nieuwe bruid, beseft Harriet hoe weinig ze eigenlijk weet van de 
man met wie ze is getrouwd. 

Olivia Mannings meesterwerk Het grote fortuin is een roman 
over een huwelijk en een oorlog, een beklijvende evocatie van 

jonge liefde tegen de achtergrond van een steeds onzekerder toekomst. 

 

Durf moedig te zijn, Mariann Budde, € 21,99 paperback 

Hét boek bij de weergaloze rede van voorganger Mariann Budde 
die Trump aansprak en daarmee viral ging.  'Durf moedig te zijn' 
van Mariann Budde is een krachtig en inspirerend boek dat je 
uitdaagt om je angsten te trotseren en op te komen voor wat écht 
belangrijk is. Mariann Budde haalde wereldwijd de media door 
haar moedige confrontaties met president Trump en zijn beleid. Ze 
nam een standpunt in, zelfs toen het tegen de heersende politieke 
macht inging, en wees openlijk op de tekortkomingen van zijn 

leiderschap. Mariann Budde laat zien dat moed geen aangeboren talent is, maar een 
bewuste keuze die je elke dag opnieuw maakt. Of het nu gaat om je mening uiten, 
grenzen stellen of tegen de stroom in durven gaan echte moed zit vaak in de kleine, 
dagelijkse beslissingen. 
Met persoonlijke verhalen, prikkelende inzichten en voorbeelden uit de geschiedenis en 
popcultuur laat Budde zien hoe je de confrontatie aangaat zonder jezelf te verliezen. Dit 
boek biedt niet alleen motivatie, maar ook praktische handvatten om authentiek en 
moedig te leven, ongeacht de uitdagingen die op je pad komen. 

 



Dezelfde maan, Dorien Dijkhuis, € 22,50 paperback 

Elk besluit dat we nemen betekent dat talloze andere 
mogelijkheden verloren gaan. Met dat gegeven in haar 
achterhoofd zoekt de hoofdpersoon in Dezelfde maan haar 
toevlucht op een eiland nadat haar leven plotseling een 
onverwachte wending heeft genomen. Omringd door mist en 
zee overpeinst ze de keuzes die haar op dit punt in haar leven 
hebben gebracht. Is niet kiezen ook een keuze? Hoeveel keuze 
hébben we eigenlijk? Volgen we het verlangen van het hart, ook 
als het hoofd het beter weet? Dezelfde maan is een associatieve 

vertelling in de traditie van onder meer Het hoofdkussenboek (Sei Shōnagon), Bluets 
(Maggie Nelson) en Dept. of Speculation (Jenny Offill). Een poëtische mozaïekroman 
over mogelijkheden en onmogelijkheden: over de potentiële versies van onszelf, 
liefdesverdriet, eenzaamheid, het verlangen naar verbinding en over de kracht en de 
grenzen van taal. 

 

Zingen in het donker, Nescio, €22.50 paperback 

De schrijver Nescio (ps. van J.H.F. Grönloh) en zijn vrouw wonen 
tijdens de bezetting in een bovenhuis in de Amsterdamse 
Watergraafsmeer. Vanaf oktober 1944 stagneert de aanvoer van 
voedsel en worden gas en licht afgesloten. Ze trekken zich terug 
in de keuken en zitten ’s avonds in het donker bij het fornuis te 
praten en liedjes te zingen. Ze doen hun best om de moed erin 
te houden. De brieven die Nescio tijdens de hongerwinter 
schreef aan zijn beide dochters en hun gezinnen in Groningen 
gaan over het eigen wel en wee, en over het dagelijks leven: de 
voedselbonnen, de rijen voor de winkels, de gaarkeuken, de 

bomenkap, de kou, de honger. De familie in Groningen spant zich in om voedsel en 
andere levensbehoeften te sturen. Toch moet de 62-jarige Grönloh met de fiets op jacht 
naar voedsel en brandstof. Hij doet verslag van alles wat hij ziet en hoort en ondervindt, 
en wel op het scherp van de snede: ‘Soms heb ik ’t gevoel dat ik een dagboek schrijf, 
dat plotseling af zal breken. Zoo vinden ze dagboeken van omgekomen poolvaarders.’ 
De 55 brieven getuigen in vrijwel elke zin van de onmiskenbare eigen stijl van Nescio en 
zijn unieke observatievermogen: ‘Bewaar dezen brief, dan kun je misschien later nog 
eens nagaan hoe een Amsterdammer was en leefde in December 1944.’ 

 



Mijn Lwów, Józef Wittlin, € 17,50 paperback 

Józef Wittlin schreef Mijn Lwów in 1946 in de vs. Lwów 
(tegenwoordig bekend als Lviv) was net het toneel geweest van 
een gruwelijke oorlog en massale deportaties. Zelf was de 
joodse Wittlin er in 1940 in geslaagd met zijn gezin via Frankrijk 
naar de VS te vluchten. In februari 1945 werd op de Conferentie 
van Jalta besloten dat Lwów voortaan geen deel meer zou 
uitmaken van Polen, maar van de Sovjetrepubliek Oekraïne. 
Voor Wittlin betekende dit dat hij zijn vaderland nooit meer 
terug zou zien. In zijn ballingsoord New York bleef hij met 
weemoed terugdenken aan zijn tijd in Lwów. Met lichte ironie 

en een scherp oog beschrijft hij het straatbeeld van de stad, haar kathedralen, 
synagoges en parken, en alle kleurrijke inwoners die haar door het oorlogsgeweld zijn 
ontvallen, maar die voortleven in de herinnering. In Mijn Lwów weet Wittlin als geen 
ander over te brengen hoe het voelt om heimwee te hebben naar een plaats die nooit 
meer zo zal zijn als je haar ooit leerde kennen. 

 

De oorlog in stukjes, S. Carmiggelt, € 19.90 paperback 

"Simon Johannes Carmiggelt (Den Haag, 7 oktober 1913 – 
Amsterdam, 30 november 1987) was een Nederlandse 
journalist, schrijver en dichter. Onder het pseudoniem Kronkel 
publiceerde hij bijna veertig jaar vrijwel dagelijks een cursiefje 
in dagblad Het Parool, waarvan de selectie in jaarlijkse bundels 
en zijn voordracht voor de televisie hem een grote populariteit 
opleverden. 

Weinig onderwerpen die Simon Carmiggelt langer en heftiger 
hebben beziggehouden dan die verdomde oorlog. Achter de 

publieke persoonlijkheid ging, zoals biograaf Henk van Gelder het formuleerde, de man 
schuil ‘die zichzelf uit de schaduw moest halen van zijn in de bezetting opgepakte 
broer, die aan de oorlog een aan fanatisme grenzend wereldbeeld overhield’. 
Gedurende zijn hele schrijversleven – van de Hongerwinter (in januari 1945) tot in de 
jaren tachtig – publiceerde Carmiggelt in zijn Kronkels in Het Parool met regelmaat over 
de bezetting van ‘die lelijke moffen’ in WOII. 

Carmiggelt maakt intens voelbaar hoe de Duitse bezetting en de oorlogsjaren het 
dagelijks leven aantastten van alles en iedereen. Deze bloemlezing is een keuze van de 
meest pregnante stukjes die Carmiggelt gedurende veertig jaar schrijverschap aan de 



oorlog wijdde. Een derde van deze oorlogsscherven verscheen nooit eerder in 
boekvorm. 

Terloops: 
De zakdoekjesboom, Hans Hagen, € 13,50 paperback 

Na omzwervingen woont Hans Hagen weer op zijn 
geboortegrond aan de rand van het Gooi, bij ’s-Graveland. Als 
jongetje speelde hij op de landgoederen en schoot hij met een 
zelfgemaakte boog spijkers in bomen. Nu wandelt hij dagelijks 
door het decor van zijn jeugd, dat regelmatig terugkomt in zijn 
gedichten en boeken: de buitenplaats Trompenburgh, die alleen 
te bereiken was als er ijs lag; het Corversbos, waar hij bijna in de 

ogen van een vos verdronk. In deze wandelgids stippelt Hagen een bijzondere route uit 
over de landgoederen Hilverbeek en Gooilust – waar de zakdoekjesboom elk jaar 
adembenemend bloeit. Onderweg toont hij zich een aanstekelijk verteller: hij haalt 
poëtische jeugdherinneringen op, strooit met anekdotes over de kleurrijke bewoners 
van de buitenplaatsen en legt de rijke geschiedenis van de omgeving bloot. De 
zakdoekjesboom laat zien hoe je thuis kunt komen in een landschap, en hoe het juiste 
boek op het juiste moment je leven kan bepalen. 

 

Pink lady, Saskia de Coster,  € 13,50 paperback 

Twintig jaar geleden ontsnapte een gedetineerde met levenslang 
tijdens een jaarlijks uitstapje aan zijn bewaker. Hij ging aan de 
wandel in de Luxemburgse Ardennen, maar in plaats van te 
verdwijnen in de wouden keerde hij terug. Het is een geheim uit 
de Belgische doofpot. Samen met haar geliefde rijdt Saskia De 
Coster naar Esch-sur-Sûre om met deze Raf en een bewaker die 
beslissende wandeling opnieuw te maken. Wat bezielde hem om 

terug te lopen? Aanvankelijk is Raf weinig spraakzaam, maar de achteloosheid van de 
natuur schudt herinneringen en aanvechtingen in hem wakker. Hoe dieper ze in het 
bos geraken, hoe meer de wandeling als een true-crimepodcast begint te voelen. In het 
haar zo vertrouwde gebied tussen feit en fictie legt De Coster in Pink Lady vlijmscherp 
bloot waar de oeroude angst van meisjes en vrouwen voor vreemde mannen vandaan 
komt – en hoe bevrijdend het kan zijn om het gevaar in de ogen te kijken. 


