Een uitdaging van onderscheiding

door Nikolaas Sintobin sJ

Wie spreekt over synodaliteit spreekt over (gemeenschappe-
lijke) onderscheiding. In deze bijdrage reik ik enkele ele-
menten van reflectie aan bij de even complexe als boeiende
en uitdagende synodale weg waarop paus Franciscus de
wereldwijde Katholieke Kerk uitgezonden heeft.

Tien mannen van goede wil — een casestudie

Als inleiding wil ik graag een casus vertellen die me nauw
aan het hart ligt. Hij is relevant omdat hij belangrijke uitda-
gingen van de gemeenschappelijke onderscheiding illus-
treert.

Een internationale groep van tien geéngageerde katholieken wil
zijn project definitief lanceren. Ze hebben zich jarenlang voorbe-
reid. Ze willen er 100% voor gaan en, vooral, ze willen het samen
doen. Ze nemen ruim de tijd voor het finale overleg. Er wordt
gediscussieerd, arqumenten worden opgesomd, gewikt en gewo-
gen, de ene verdedigt zijn standpunt, de ander reageert. Goede
wil, passie en intellectuele slagkracht in overvloed. Ook stevige
temperamenten. Toch raken ze geen meter vooruit. Hun nochtans
goed voorbereide beraadslagingen lopen vast. Ze slagen er niet in
de neuzen in dezelfde richting te krijgen en knopen door te hakken.
De ontmoediging is groot. Ze besluiten het over een andere boeg te
gooien. Ze stoppen met discussiéren en elkaar proberen te overtui-
gen. Ze kiezen ervoor de stilte in te gaan. Ze gaan de te nemen
beslissingen in gebed aan God voorleggen. leder geeft bijzondere
aandacht aan hoe hij in zijn gebed al of niet vreugde, rust en ver-
trouwen ervaart bij het overwegen van de keuzemogelijkheden die
in de voorbije bijeenkomsten waren genoemd.

Het grootste deel van de tijd besteden ze nu aan stilte en gebed.
Tweemaal daags komen ze samen. Nu niet langer om te discussie-
ren. Wel om naar elkaar te luisteren: hoe ben ik in mijn gebed
geraakt geworden, waar heb ik die rust en vreugde ervaren. Geen
commentaar. Geen reactie. Alleen luisteren. Na elke luisterronde
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gaan ze terug de stilte in om te bidden met wat hen geraakt heeft.
Nu komt er wel schot in het overleg. Geleidelijk wordt een uit-
komst duidelijk waarbij allen rust en vrede ervaren. Het inzicht
groeit dat ze niet langer hun eigen willetje aan het doordrijven
zijn. Wel dat ze nu biddend gezamenlijk aan het onderscheiden
zijn. Met andere woorden, dat ze proberen te achterhalen hoe Gods
Geest tot hen, persoonlijk en gemeenschappelijk, spreekt, in het bij-
zonder doorheen de gevoelens die ze ervaren in hun biddende hart.
Stap voor stap wordt duidelijker wat God van hen vraagt. Dit ver-
haal speelt zich af in de vroege zomer van het jaar 1539. Het is de
laatste etappe van de gemeenschappelijke onderscheiding die Igna-
tius van Loyola en zijn negen gezellen tot het inzicht doet komen
dat het Gods verlangen is dat zij de Sociéteit van Jezus stichten.
Samengevat, dat groepje van tien mannen raakte er door hun al te
exclusief rationele en intellectuele aanpak niet uit. Het was maar
als ze ook hun gevoelsmatige ervaring een plaats gingen geven en
in openheid naar elkaar gingen luisteren, dat ze, gezamenlijk, kon-
den onderscheiden wat Gods Geest hen influisterde. De stichting
van de Sociéteit van Jezus is dus de rechtstreekse vrucht van een
gemeenschappelijke onderscheiding.

Onderscheiding is een van de belangrijke sleutelwoorden
voor de synodale dynamiek, plaatselijk en wereldwijd. Er
zijn goede redenen om aan te nemen dat paus Franciscus,
specialist in ignatiaanse spiritualiteit, hierbij in het bijzonder
denkt aan de ignatiaanse onderscheiding van de geesten.
Deze bijdrage is geschreven vanuit het perspectief van de
ignatiaanse onderscheidingstraditie.

Lange tijd had Ignatius van Loyola, ten onrechte, de repu-
tatie vooral een rationele intellectueel te zijn. Nochtans
berust de door hem uitgewerkte onderscheidingspedago-
giek in laatste instantie op de gevoelservaring van de bid-
dende persoon of gemeenschap. In deze bijdrage zal ik eerst
ingaan op de paradoxale plaats van het voelen in onze cul-
tuur. Vervolgens zal ik in vier punten aangeven waarom en
op welke wijze het voelen zo belangrijk is in de ignatiaanse
onderscheiding. Tot slot zal ik ingaan op een aantal aspecten
van de onderscheiding die relevant zijn voor de persoonlijke
en gemeenschappelijke onderscheiding die onderliggend
zijn aan de synodaliteit.
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De paradox van het voelen in de hedendaagse cultuur

Onze cultuur gaat op paradoxale wijze om met gevoelens. Er
wordt eindeloos veel gesproken over gevoelens, ook in de
Kerk. De woorden ‘Ik voel dat” worden te pas en te onpas
gebruikt. In de praktijk worden diezelfde gevoelens vaak
bewust genegeerd. Zodra het gaat over keuzes of beslissin-
gen van enig belang gaan velen zich exclusief toevertrouwen
aan de veilige, beheersbare en voorspelbare ratio. Gevoelens
zijn te ongrijpbaar. Ze ontsnappen aan onze controle.

Tegelijk zie je een heel ander fenomeen. Mensen in lei-
dinggevende posities — die de ene knoop na de andere moe-
ten doorhakken — stellen vast dat zij veel van hun beslissin-
gen nemen op grond van intuitie: ik voel me er al of niet
goed bij. De rationele argumenten die zij geven voor hun
keuze zijn vaak een post factum, rationele rechtvaardiging
voor een beslissing die vooraf is genomen op grond van een
persoonlijk aanvoelen.

Gevoelens zijn wel degelijk vaak belangrijk bij de wijze
waarop beslissingen worden genomen. Daar is een goede
reden voor. Gevoelens zijn bij uitstek subjectief gekleurd. Dat
kan een zwakte lijken. Maar het is ook een kracht. Hun uit-
gesproken persoonlijk karakter maakt ze tot een geschikt
vertrekpunt om te onderscheiden. Bij de ratio is het omge-
keerd. Hoe subtiel en genuanceerd die ook tewerk kan gaan,
uiteindelijk is ze onpersoonlijk. Ze is objectief en neutraal,
voor ieder gelijk. De ratio, kan je zeggen, is blind.

Stel dat je een belangrijke keuze wil maken. Zo belangrijk
als de ratio is in de voorbereidende fase, zo onthand is zij
vaak voor het maken van de eigenlijke keuze. Bij een goed
voorbereide keuze zijn er immers per definitie meerdere goe-
de, gelijkwaardige alternatieven. Je kiest niet tussen iets of
niets; ook niet tussen iets goeds of slechts. Voor de neutrale
ratio is het problematisch om hier de knoop door te hakken.
Het persoonlijk voelen kan dit en doet dit ook in de praktijk.

Ignatiaanse onderscheiding en gevoelens

Hoe sprekend gevoelens ook kunnen zijn, de ervaring leert
dat we er omzichtig dienen mee om te gaan. Ze kunnen
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beinvloed worden door diverse stoorzenders. De uitdaging
is op verantwoorde wijze om te springen met de gevoelsma-
tige component van de menselijke ervaring. Dat is net het
eigene van de onderscheidings-pedagogiek van Ignatius van
Loyola. Zijn onderscheidingstechniek, waar uiteraard ook
de ratio haar plaats heeft, helpt een anders vaak onbewust
proces bewust te maken. Zodoende kan vermeden worden
dat de gevoelens op de loop gaan met de persoon of de ge-
meenschap die verlangen te onderscheiden. Zo wordt, para-
doxaal genoeg, de gevoelsdimensie van onze ervaring in
zekere zin gerationaliseerd en meer betrouwbaar.

Ik zal nu vier aannames en aandachtspunten inzake de
gevoelsdimensie van de ignatiaanse onderscheiding kort
bespreken.

1. Hebben christenen een monopolie op onderscheiding?
Onderscheiding gebeurt de facto in alle mogelijke culturen
en godsdiensten. Christenen hebben niet het monopolie op
de onderscheiding. Gods Geest beperkt zijn actieradius niet
tot de gedoopten. Toch hebben christenen een uniek voor-
deel. Dit voordeel heet Jezus. Jezus is als leermeester van de
lietde ook leermeester bij uitstek van het gevoel. Verbonden-
heid met Hem laat toe de gevoelens te verfijnen en uit te
zuiveren.

In dezelfde mate dat het hart van de christen geént is op
de persoon van Jezus en zijn Evangelie zijn de gevoelens een
betrouwbaar vertrekpunt voor onderscheiding.

2. Onderliggende theologische antropologie

Christenen geloven dat God rechtstreeks in de mens werkt
en spreekt. Gods scheppende kracht is niet enkel iets van
het begin der tijden. God schept voortdurend, ook vandaag.
Van oudsher noemen christenen dit voorzienigheid. Het
geloof in de betrokkenheid van Gods Geest op elke mens
betekent onder meer dat God de richting wil aanwijzen in
de permanente zoektocht van de mens naar een zinvol
leven. Het onderscheidend omgaan met de gevoelsmatige
ervaring om Gods wil op het spoor te komen is een toepas-
sing van die aanname. Onderscheiden is niet enkel beteke-
nisvol voor vrome of expliciet religieuze onderwerpen.
Christenen geloven dat Gods Geest het geheel van hun
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bestaan doorademt. In de slotmeditatie van zijn Geestelijke
Oefeningen schrijft Ignatius dat een mens God kan vinden
in alle dingen. Ook aangaande seculiere vragen is onder-
scheiding mogelijk en vaak wenselijk.

3. Gevoel en ratio zijn complementair
Gevoel en ratio zijn geen concurrenten van elkaar bij de
onderscheiding. Beide zijn nodig en complementair.

De ratio is nodig om het dossier waarin onderscheiden
dient te worden voor te bereiden. Kennis, studie, kritisch
onderzoek, informatie, overleg enz. zijn onontbeerlijk. Ook
in de slotfase van de onderscheiding is het de ratio die het
mogelijk maakt de gevoelens die zich aandienen bij het bid-
dend omgaan met de vraag te duiden en te interpreteren.
Gevoelens, bijvoorbeeld, zijn niet eenduidig. Niet alle
vreugde komt van God — denk aan de bekoring. Omgekeerd
kunnen onaangename gevoelens — denk aan berouw — juist
dichter bij God brengen. De ignatiaanse onderscheiding gaat
ervan uit dat het hart en de gevoelens de dimensie zijn van
de menselijke ervaring waar God rechtstreeks kan worden
ervaren. Daar kan de gelovige Gods verlangen op het spoor
komen. De gevoelservaring is daarom de basisgrondstof
voor de onderscheiding.

4. Voorkeursoptie voor vreugde

Bij de onderscheiding dient men voorkeursaandacht te ge-
ven aan positieve gevoelens als rust, blijheid, vreugde. Zij
zeggen doorgaans iets over waar God aanwezig is en, rui-
mer, over de richting die Hij aangeeft. Dit is minder evident
dan het lijkt. Immers, van negatieve gevoelens als angst,
droetheid of boosheid, gaat spontaan een sterkere aantrek-
kingskracht uit. Zij roepen luider om aandacht en kunnen
daarom makkelijk de aandacht monopoliseren. Zij wijzen
echter, meestal, op de afwezigheid van God. Het is belang-
rijker te weten waar God wel aanwezig is dan te weten waar
Hij afwezig is.

Het kan spirituele discipline vragen om steeds weer het
innerlijke kompas af te stemmen op die positieve gevoelens.
Een bijzondere toepassing hiervan werd gegeven door paus
Franciscus op 24 oktober 2016. Hij gaf toen een ware master-
class in ignatiaanse onderscheiding aan 220 jezuieten. Die
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waren in Rome in vergadering voor de 36ste Algemene
Congregatie van de Sociéteit van Jezus. De Paus gaf hen
aanwijzingen aangaande wat hij als hoofd van de Katho-
lieke Kerk van hen verwachtte. Daarin stond centraal het
volgende, ook voor jezuieten, verrassende zinnetje: Ik vraag
jullie in jullie gebed met aandrang te smeken om vreugde.

Onderscheiding en synodaliteit: luisteren als uitdaging

In dit laatste deel licht ik vier aandachtspunten toe die voor-
waarden zijn opdat onderscheiding mogelijk wordt. Ze heb-
ben alle te maken met luisteren.

1. Innerlijke vrijheid, basishouding om te kunnen luisteren naar
Gods Geest

Onderscheiden, persoonlijk of gemeenschappelijk, vraagt
dat je de uitkomst van de onderscheiding uit handen kunt
geven. Luisteren vooronderstelt dat je bereid bent je te laten
verrassen door wat zich zal aandienen. Ook als dit raakt aan
je heilige huisjes. Innerlijke vrijheid is een voorwaarde om te
kunnen onderscheiden. Het is de oncomfortabele houding
van het durven niet weten, voorwaarde om onbevangen te
kunnen luisteren. Al te vaak gaan mensen een onderschei-
dingsproces in met een glashelder idee over wat het eindre-
sultaat zal zijn. Gods Geest laat zich echter, gelukkig maar,
niet opsluiten in het keurslijf van onze verwachtingen en
overtuigingen.

Innerlijke vrijheid, gedurende het hele proces van de
onderscheiding, is de basishouding om te kunnen onder-
scheiden. Zij maakt ontvankelijk en maakt het mogelijk om
echt te luisteren naar de Geest. De ervaring leert dat innerlij-
ke vrijheid kwetsbaar is. Voor je het weet, wordt ze gekaapt
door allerhande onvrijheden, niet in het minst door angst
voor het onbekende of dat de uitkomst anders zou kunnen
zijn dan wat je zelf had bedacht of gehoopt. Innerlijke vrij-
heid vooronderstelt het geloof dat Gods Geest daadwerke-
lijk aan het werk is en dat Hij de weg kan en zal aanwijzen.
Het is een houding van vertrouwen en van nederigheid.

De houding van openheid en ontvankelijkheid is, uiter-
aard, geen vrijbrief voor om het even wat. Binnen onze Kerk
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wordt reeds tweeduizend jaar lang onderscheiden. Het sedi-
ment daarvan is de schat van het geloof, het depositum fidei.
Onderscheiding binnen de Katholieke Kerk dient steeds te
gebeuren in dialoog hiermee.'

2. Luisteren naar gevoelens

Om te kunnen onderscheiden is het nodig om te luisteren
naar wat zich afspeelt in het biddende hart. Waar ervaar ik
rust, vertrouwen, vreugde? Die positieve gevoelens (Igna-
tius spreekt van troost) zijn doorgaans teken van Gods aan-
wezigheid. Waar, daarentegen, ervaar ik eerder droetheid,
verwarring, boosheid? Die negatieve gevoelens (Ignatius
spreekt van troosteloosheid) zijn doorgaans eerder teken
van Gods afwezigheid.

Een belangrijke voorwaarde hiertoe is uiteraard om vol-
doende in contact te staan met wat er zich, gevoelsmatig, in
jouw innerlijkheid afspeelt en, vervolgens, die gevoelserva-
ring ook ernstig te nemen in de onderscheiding. De leer-
school bij uitstek hiertoe is het ignatiaanse levensgebed.” Een
andere voorwaarde is onderscheid te maken tussen gevoel en
interpretatie van het gevoel. Vaak wordt het gevoel verward
met de interpretatie ervan. Deze laatste is de intellectuele dui-
ding die aan het gevoel wordt gegeven. Het gevoel op zich
heeft, zo subjectief als het is, ook iets objectiefs. Als ik diepe
vreugde ervaar, dan is dit, in zekere zin, onbetwistbaar. De
interpretatie van het gevoel, daarentegen, kan wel verkeerd
zijn. Door ze te benoemen als een gevoel, wordt haar, ten on-
rechte, een status van onaanraakbaarheid gegeven. Zo kan
iemand tijdens een gemeenschappelijke onderscheiding zeg-
gen: Ik voel dat we dit gesprek moeten be€indigen. Er is ech-
ter geen enkel gevoel dat één op één overeenstemt met het
moeten be€indigen van een gesprek. Waarschijnlijk is dat die
persoon een gevoel van verveling, ergernis of woede ervaart.
Dit kan erop wijzen dat het gesprek dient beéindigd te wor-
den. Het tegenovergestelde kan ook. Mogelijk neemt het ge-
sprek een wending die confronterend en is het juist nodig om
door de zure appel heen te bijten.

3. Luisteren naar elkaar

Het doel van de synodale dynamiek, en dus van de gemeen-
schappelijke onderscheiding, is erachter te komen waartoe
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1. Vgl. Slotwoord
van paus Francis-
cus voor de synode
over het gezin (18-
10-2014) waarin hij
vijf bekoringen
noemt die hij
opmerkte tijdens
de synode. ‘De
bekoring om het
depositum fidei te
verwaarlozen door
zichzelf niet te
beschouwen als de
hoeders maar als
de eigenaars en de
heren.’

2. Meer over het
levensgebed in: N.
Sintobin sj,
Vertrouw op je
gevoel. Keuzes leren
maken met Ignatius
van Loyola, Tielt:
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3. In zijn reeds
geciteerde slottoe-
spraak op de
Synode voor het
gezin sprak paus
Franciscus zijn
vreugde uit
omtrent die
‘bewegingen’.
‘Persoonlijk zou ik
ten zeerste bezorgd
en droef geweest
zijn ... waren allen
het eens geweest of
stilzwijgend in een
onechte en quietis-
tische vrede. In de
plaats daarvan heb
ik met vreugde en
erkentelijkheid de
toespraken en de
tussenkomsten
gezien en
gehoord..., de
oprechtheid, de
moed en de “parre-
sia”.../

NIKOLAAS SINTOBIN SJ

Gods Geest uitnodigt. Samen met het persoonlijke gebed is het
luisteren naar (het gebed van) elkaar daarbij het belangrijkste
instrument. Dit luisteren neemt bij voorkeur de vorm aan van
het luistergesprek, ook wel contemplatieve dialoog genoemd.
Luistergesprek betekent dat de deelnemers een voor een ver-
tellen over wat hen hoe geraakt heeft in hun gebed. De ande-
ren luisteren, zonder te reageren. Bij dat luisteren is de hierbo-
ven vermelde innerlijke vrijheid belangrijk. Zij maakt mogelijk
dat wat gezegd wordt echt kan worden gehoord door de
andere deelnemers, ook op het niveau van het hart.

Het voeren van een luistergesprek is moeilijker dan het
lijkt. Ook in kerkelijke kringen is de gebruikelijke vorm van
het gesprek dat van de discussie. Gebruik makend van al of
niet subtiele argumenten probeert men vaak de anderen te
overtuigen van het eigen gelijk. Het luistergesprek staat ech-
ter haaks op de logica van het politieke debat waar de meer-
derheid de strijd aangaat met de meerderheid en omge-
keerd. Het is ook niet het langverwachte forum om nu ein-
delijk eens te zeggen wat al zo lang op de maag ligt. Het is
veeleer een eisende gesprekstechniek die, geleidelijk aan,
mogelijk kan maken te onderscheiden in welke richting
Gods Geest de gemeenschap uitnodigt te gaan.

Na een eerste luisterronde gaan de deelnemers opnieuw
de stilte in om te bidden met wat zij gehoord hebben en in
het bijzonder met wat hen geraakt heeft, ook als dit verschil-
lend is of tegengesteld aan wat ze zelf hebben ingebracht.
Zo kan zich, in de opeenvolgende gebedstijden en luisterge-
sprekken, geleidelijk een inhoudelijke richting aandienen
waarbij (de meeste) deelnemers innerlijke rust, vertrouwen
en stille vreugde ervaren. De ervaring leert dat die opeen-
volgende rondes gepaard kunnen gaan met heftige gevoels-
matige ups en downs, zowel persoonlijk als collectief. Dit is
geen probleem. Die gemoedsbewegingen zijn veeleer teken
dat de deelnemers zich laten bevragen op hun zekerheden
en persoonlijke gehechtheden: de Geest doet zijn werk.’

4. Hulp bij het luisteren

Gemeenschappelijke onderscheiding is veeleisend. Heldere
afspraken zijn nodig. Nog meer dan bij persoonlijke onder-
scheiding kan begeleiding zinvol zijn om te waken over nale-
ving van de spelregels en om te gidsen doorheen de bijzonde-
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re dynamiek van de gemeenschappelijke onderscheiding.

Deze begeleiding gebeurt het best door een of meerdere
personen die vertrouwd zijn met de eigen pedagogiek van
de gemeenschappelijke onderscheiding. Bij voorkeur gaat
het over buitenstaanders die niet rechtstreeks betrokken zijn
bij de gemeenschap die onderscheidt. Afstand is nodig om
goed te kunnen luisteren en om de bewegingen zo goed als
mogelijk te kunnen aanvoelen en interpreteren. A fortiori
mogen zij niet in een gezagspositie staan ten aanzien van de
deelnemers.

Besluit: ervaring als de taal van God

‘Een van de zaken die de Kerk vandaag het meest nodig
heeft is onderscheiden’ zei paus Franciscus in 2018 tijdens
zijn bezoek aan Chili. Door het opstarten van de synodale
dynamiek wil de paus de Kerk wereldwijd, op bewuste en
gestructureerde wijze, aan het onderscheiden zetten. Het zal
vele jaren duren vooraleer dit bewust luisteren naar Gods
Geest in het kerkelijk leven een gewoonte wordt. Het zal
ook niet van een leien dakje lopen. Hoe vanzelfsprekend dat
onderscheidend luisteren naar de Geest voor christenen ook
zou moeten klinken, in de praktijk is het dit niet.

Wellicht is de opstart van het synodaal proces het meest
ambitieuze en vernieuwende project dat paus Franciscus tot
op heden gelanceerd heeft. Het lijkt me een reéle kans op
slagen te hebben. Onze cultuur privilegieert immers de per-
soonlijke ervaring, niet in het minst de gevoelsmatige erva-
ring. Welnu, de ignatiaanse spiritualiteit gaat er juist vanuit
dat de taal die God vandaag spreekt de taal is van de per-
soonlijke ervaring. De synodale dynamiek, met andere
woorden, sluit verrassend nauw aan bij onze tijdsgeest. []

Nikolaas Sintobin (1962) is jezuiet. Hij studeerde rechten, crimi-
nologie en theologie. Hij legt zich als internetpastor vooral toe op
ignatiaanse spiritualiteit via websites als biddenonderweg.org en
inalledingen.org. In 2021 publiceerde hij bij Lannoo/KokBoeken-
centrum “Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius
van Loyola’.
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