
 

 

 
  

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LITANIE VOOR KERSTMIS 
 

 



LITANIE VOOR KERSTMIS 
 

Om licht in onze ogen, dat wij elkaar zien mogen als nieuw 

Om licht in ons hart, dat wij plaats maken voor velen 

Om licht in onze gedachten, dat wij leren onderscheiden 

Om licht in onze huizen, dat wij thuis zijn bij elkaar 

Om licht in onze relaties, dat wij ons niet verbergen 

Om licht in onze gemeenschap, dat wij elkaar in het licht zetten 

Om licht in de kerkgemeenschap, dat zij tot eenheid komt 

Om licht op het oecumenisch pad , dat wij elkaar vinden  

Om licht bij het interreligieus gesprek, dat wij elkaar leren verstaan 

Om licht op het pad van alle zoekers, dat zij de weg vinden 

Om licht  over alle pasgeborenen, dat zij in liefde opgroeien 

Om licht voor de opgroeiende jeugd, dat zij leren beminnen 

Om licht voor de bejaarden, dat zij de dankbaarheid kennen 

Om licht voor eenzamen, dat zij bemoedigd worden 

Om licht voor vluchtelingen, dat zij hulp ontvangen 

Om licht voor gevangenen , dat zij toekomst mogen zien 

Om licht in de nacht van zovelen, dat er toekomst dagen mag 

Om licht voor ouders en opvoeders, dat zij levensmoed geven 

Om licht voor doktoren en verplegers, dat zij troost bieden 

Om licht voor wetenschappers, dat zij de juiste keuzes maken 

Om licht voor politici, dat zij wijs mogen handelen 

Om licht over moeder aarde, dat zij ons blijft dragen 

Om licht voor slachtoffers van de pandemie, dat zij heling ontvangen 

Om licht voor allen die lijden, dat zij getroost worden 

Om eeuwig licht voor de overledenen. 

 

 

[ Voelt u vrij de beden af te wisselen met een ‘Kyrie Eleison’, of “Heer, ontferm U”]  

 



 


