Scboubev aan scboubev

Gedachten over de toekomst van monastiek leven in het
Westen

door br. Benoit Standaert OSB

Monastiek leven is in het Westen opnieuw bedreigd, net als
in de jaren na de Franse Revolutie en — in grote delen van
Europa — na de Reformatie. Zal het kloosterleven, als een
Phoenix, opnieuw ‘uit de as herrijzen’ zoals men in 1945 zei
van de compleet verwoeste abdij van Montecassino? De
geschiedenis leert ons dat dit niet vanzelfsprekend is. Wat is
er nog over van de vele Ierse cisterciénzer kloosters uit de
Xle en Xlle eeuw, of van de Vlaamse kartuizererinnenkloos-
ters? Mooie ruines, enkele straathnamen... Zelfs waar de rui-
nes weer zijn opgebouwd, zoals in Montecassino, is het
monastieke leven ontzaglijk kwetsbaar. Naar men zegt, kan
men in sommige abdijen het aantal monniken op de vingers
van één hand tellen.

Is er iets voorstelbaar als wedergeboorte, herstel, weder-
opstanding, heruitvinding? Midden in de crisis is het
belangrijk dat we de moed en veerkracht niet verliezen. Er
blijven allerlei mogelijkheden bestaan, zoals het rijtje van de
vier zojuist genoemde woorden al uitdrukt. In dit artikel wil
ik enkele denkrichtingen aangeven die, hopelijk, aan ver-
nieuwing kunnen bijdragen.

Vier oude soorten monniken

Laten we bij de oudste tijden beginnen. Het monnikendom
vertoonde al in de begintijd veel variatie. Er waren here-
mieten, oftewel monniken die alleen leefden, zoals Antonius
de Grote, Macarius, Arsenius en tal van andere woestijnva-
ders. Daarnaast waren er cenobieten, zoals Pachomius, die
in enorme, strak gestructureerde gemeenschappen leefden.
Een vorm daar tussenin was die van de laura, een nederzet-
ting van monniken die rondom een abba leefden en aan een
soort straatje — in het Grieks: laura — woonden. Over het
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algemeen beschouwen we Ammonas als de stichter van dat
soort monnikenleven, hij was een soort middelaar tussen
Antonius en Pachomius. En dan was er nog een vierde vari-
ant, misschien wel de oudste van allemaal: die van de
zwerfmonniken, vooral in Syri€, waar men het rondreizende
leven van Jezus met zijn eerste leerlingen omarmde. Het
waren monniken die erop uit werden gestuurd om het evan-
gelie te verkondigen. Deze laatste vorm kreeg in het Grieks
een tamelijk negatieve benaming, die van gyrovagen. We
kennen ze vooral uit een verzameling preken in het Syrisch,
het Liber Graduum (Boek van de traptreden), een tekst waar-
in ze overigens zeer lovend worden besproken.

Deze typologie van de alleroudste soorten monniken is
verre van volledig. We kunnen ook nog denken aan ge-
meenschappen van priesters rondom hun bisschop, waar de
Regel van Augustinus van getuigt. Ook op andere plaatsen
ontstonden dat soort gemeenschappen, zoals de kring van
Eusebius van Vercelli in Noord-Italié (tussen 361 en 371) en,
iets later, de gemeenschappen van kanunniken. De Regel
van Augustinus werd, mede dankzij Benedictus, misschien
wel de meest invloedrijke monastieke tekst in het Westen.
Ze reikt een combinatie aan van een soort conventsleven,
naar cenobitisch model, met een vorm van apostolaat en
pastoraat.

Tal van wedergeboortes

De verschillende vormen van monastiek leven kenden in de
loop der eeuwen allemaal hun wedergeboortes. De levens-
vorm van de cenobieten, van Pachomius, kreeg in het
Westen voortzetting in de kloosters die de Regel van
Benedictus hanteerden, vanaf de zesde eeuw. In het Oosten
was het Theodorus de Studiet die, aan het begin van de
negende eeuw, de cenobitische levensvorm opnieuw grond-
vestte. Het model van de laura vinden we terug bij de door
Bruno van Keulen gestichte kartuizers, maar ook bij
Romualdus van Camaldoli en de monniken op de berg
Karmel. En niet te vergeten bij de begijnhoven die overal in
West-Europa ontstonden en de Umiliati-kloosters in de ste-
den van Noord-Itali€. Het kluizenaarsleven was voor de
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Franse revolutie wijdverbreid in heel Europa. Het is teke-
nend dat een relatief klein Frans bisdom als dat van
Langres, in de achttiende eeuw maar liefst negentig kluize-
naars telde! Zwervende monniken zien we terug in de door
Columbanus uit Ierland geimporteerde kloostervormen en
in de talrijke pelgrimerende monniken van de middeleeu-
wen, op weg naar bijvoorbeeld Compostella. Brigitta van
Zweden verhief in de 14e eeuw het pelgrimeren tot een
eigen religieuze levensvorm en vier eeuwen later deed
Benoit Labre dat opnieuw. Ook de bedelordes en de vele
bewegingen die zich als pauperes Christi, armen van Christus
profileerden, namen feitelijk de levensvorm over van de
vierde-eeuwse Syrische zwerfmonniken. En uiteraard kun je
ook denken aan de plaats die het pelgrimeren in de 19e
eeuw in de Russisch orthodoxe kerk kreeg, geinspireerd
door de populaire tekst ‘De weg van de Pelgrim’.

Zo zijn er allerlei lijnen van continuiteit met die eerste
typen monastiek leven. Maar opvallender zijn de breuklij-
nen, vooral als je beseft wat er ten tijde van de Franse
Revolutie allemaal is verdwenen en zich nooit meer heeft
kunnen herstellen. Het kluizenaarsleven had na de revolutie
lange tijd geen wettelijke status meer, niet naar burgerlijk
recht en evenmin volgens canoniek recht. De kartuizerkloos-
ters waren tijdens de Franse Revolutie van hun bewoners
ontdaan en voor de meeste geldt dat ze sindsdien leeg zijn
blijven staan. Als je de gigantische complexen van de kartui-
zers bezoekt bij Napels en Padula, in Zuid-Itali€, prachtige
musea, dan besef je hoe groot de breuk met het verleden is.

Het brede spectrum herontdekken

Misschien is dit wel een eerste denkrichting. Moeten we,
voor de toekomst van het monastieke leven, niet eerst dat
mooie en brede spectrum van monastieke modellen heront-
dekken? Laten we niet vergeten dat op de berg Athos, die
meer dan duizend jaar oude monastieke vesting, al die vor-
men nog bestaan: er leven zowel heremieten als monniken
in cenobitische kloosters en in laura’s, terwijl er ook monni-
ken zijn die geen eigen cel hebben en het hele jaar over de
berg rondtrekken.
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De laura is een tussenvorm van cenobietenleven en klui-
zenaarsleven, ze kent momenten van alleen-leven — dat kan
zelfs in de stad — en momenten van samenleven. De laura-
vorm, die zich vaak in de onmiddellijke nabijheid van een
heiligdom of klooster ontwikkelt, verdient het om opnieuw
te worden ontdekt en bekendheid te krijgen bij hedendaagse
belangstellenden. Er is bijvoorbeeld de in 2005 in Brugge
opgerichte Laura van Abt Poimén, met een tot in Nederland
vertakt netwerk van betrokkenen. Een vergelijkbare, maar
kleinere laura is die bij de Abdij Ter Kameren in Brussel, in
2011 gesticht, met de naam ‘“Terkamerenbos’. In 2018 begon
ook een kleine [aura in de omgeving van Malmédy, verbon-
den met de Abdij van Wavreumont en de kluis van Sint
Antonius in Bévercé.' 1. De kerngroep
Het kluizenaarsmodel is van nature kwetsbaar, omdat het ;’)zll‘nf:nL;;‘ifl i‘z_
in zekere mate altijd afhankelijk blijft van externe ondersteu- de 52 betekenisvol-
ning. Maar het kan een monastieke diepgang aanboren die !¢ testenin De
. e . .. .. . monastieke tuin,
in het cenobitische model niet altijd te verwezenlijken is. In  rannoo: Tielt 2015.
enkele nieuwe religieuze gemeenschappen, zoals Tibériade  #ie ook de website
. . . ... . www.lauravanabt-
in Lavaux Saint-Anne in Belgié, trekt men zich op een vaste  oimen.pe.
dag in de week (op maandag) terug in een kluis, de pousti-
nia. Naar verluidt ervaren velen dat als de grootste genade
in hun gemeenschappelijke leven. Het komt ook voor, zeker
één keer per jaar, dat ze zich enkele dagen, een hele week of
misschien wel langer in hun kluis terugtrekken. Het is in elk
geval een mooi voorbeeld van een bewust samenspel tussen
twee oude monastieke levensvormen.
Een mijmering voor de toekomst. Misschien zou het wel
mogelijk zijn, tijdens de vormingstijd waarin een postulant
zich toelegt op de onderscheiding van zijn of haar eigen
monastieke roeping, dat aan sommige personen eerder het
model van de laura wordt voorgesteld, en aan anderen het
specifiekere en meer veeleisende model van de cenobitische
gemeenschap. Op die manier zou rondom een klooster een
soort kring kunnen ontstaan van mannen en vrouwen die
alleen leven, maar elkaar toch met grote regelmaat in het
klooster ontmoeten voor onderlinge uitwisseling en perma-
nente vorming — athankelijk van ieders persoonlijke aanleg
en mogelijkheden. Het is belangrijk dat we de persoonlijke
verschillen in het spel brengen. Het coenobium blijft natuur-
lijk altijd de plaats van de vorming, de scola dominici servitii

Benedictijns tijdschrift 2021/1



26 BR BENOIT STANDAERT OSB

oftewel ‘school van de dienst van de Heer’. Daar bevindt
zich een goede bibliotheek, daar krijgen de mensen hun vor-
ming in de lectio divina, het bidden van de psalmen en het
uitvoeren van al die nederige taken die er ook bij horen en
goed zijn om de scherpe kantjes van ieders ego wat bij te
schaven. Ze kunnen niet zonder elkaar: de kluizenaar, de
laura, het coenobium... het zal de verantwoordelijkheid van
de oversten van het coenobium zijn, te waken over een goed
en vruchtbaar samenspel van alle drie.

Consequenties van een veranderende context

De organisatie van monastiek leven is natuurlijk altijd sterk
beinvloed geweest door culturele factoren. Wat in een
bepaalde periode van de geschiedenis mogelijk was, kan
voor een volgende generatie wel eens onmogelijk zijn. De
pelgrim die naar Compostella vertrok, had in de middel-
eeuwse samenleving een aantal erkende rechten: tijdens zijn
afwezigheid genoot zijn huis bescherming, om maar iets te
noemen. Maar in de hedendaagse Westerse wereld is het
ondenkbaar dat je niet officieel ergens ingeschreven staat...
Ernstiger is het volgende. De regels die kloosters al sinds
hun eerste begin voorschreven ‘om niet’ de gastvrijheid te
beoefenen, zijn vandaag de dag vrijwel onuitvoerbaar. Er
zijn thans allerlei beperkingen en er worden strenge contro-
les uitgevoerd: zo worden er eisen gesteld aan de kwaliteit
van het gastenverblijf, aan de manier waarop het eten wordt
bereid, aan de prijsstelling (en daarover wordt ook nog
belasting geind). Er zijn kloosters die hun deuren hebben
moeten sluiten omdat ze niet beschikten over de middelen
om hun huis, keuken, verlichting, verwarming of brandaf-
weer-installatie, aan de vigerende normen aan te passen.
Eeuwenlang hebben kloosters ernaar gestreefd om zoveel
mogelijk zelfvoorzienend te zijn, zoals de Regel van
Benedictus dat aangeeft (met een moestuin, werkplaatsen,
een molen, etc.). Maar vandaag de dag is dat niet meer
mogelijk. Dat verandert iets in de relatie tot ‘“de wereld’! De
oude negatieve formulering van het ‘ontvluchten van de
wereld’, van de welbekende fuga mundi, is uiteraard niet
meer van toepassing. We moeten dat begrip opnieuw door-
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denken, onze verhouding opnieuw benoemen, ons realise-
ren dat de externe wereld al binnen is, al was het maar door
media en communicatie: door de telefoon, door radio en
televisie, het internet, kranten en tijdschriften... En laten we
daarbij niet vergeten dat die wereld ook voortleeft in het
collectieve onbewuste van elke religieus, niet anders dan in
het onbewuste van de tijdgenoten die zogezegd “buiten het
klooster” en ‘in de wereld” leven. De relatie met buiten en de
relatie met binnen oefenen dus invloed op elkaar uit, soms
in positieve zin, soms in negatieve zin. Het is tijd om dat
nuchter en helder onder ogen te zien, als individuele religi-
eus en als gemeenschap.

Laten we nog een ander voorbeeld nemen: de aanwezig-
heid van Afrikaanse of Aziatische monniken in onze ge-
meenschappen: iets wat we kunnen wensen, aanmoedigen,
toejuichen vanuit beider gezichtspunten. Maar ook op dit
vlak blijken we sterk afhankelijk te zijn van verblijfsvergun-
ningen en vreemdelingenwetten die door de respectieve
overheden worden uitgevaardigd. Wat relatief kort geleden
mogelijk was, is dat vandaag de dag niet meer. En in beide
richtingen: of wij nu langere tijd in India willen verblijven of
iemand langere tijd bij ons willen ontvangen. Ik weet dat het
woord ‘onmogelijk’ niet voorkomt in het kloosterwoorden-
boek: we bedenken altijd wel weer mogelijkheden, maar die
hebben wel hun beperkingen. We hebben deze situatie niet
helemaal in eigen hand.

De rollen omgedraaid

Is dit van toepassing op onze situatie in het algemeen, op
één punt zou ik graag iets nader ingaan. Het idee dat een
klooster zelfvoorzienend kan zijn, leeft nog in de hoofden
van veel monniken. Maar het is een misleidend idee: laat

dat gezegd zijn. Ook op spiritueel vlak.

Er zijn veel personen die een levendige spirituele ontwik-
keling doormaken: rondom ons, tegenover ons, misschien
wel met de rug naar ons toegekeerd. Velen hebben een bijna
niet te stillen honger naar wijsheid, spiritueel leven, diep-
gang of stilte, ze hebben de behoefte om bijvoorbeeld het
vasten of de spirituele vriendschap opnieuw te ontdekken.
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Ze gaan aan het werk en proberen van alles uit, ze volgen
daarin het diepe verlangen dat juist ontwaakte. Sommigen
zoeken toenadering tot het klooster, in de hoop daar iets te
vinden om hun dorst te lessen. Ze zijn gegrepen door de
architectuur en eveneens door het dagritme: ze zijn onder
de indruk van de ordening van tijd en ruimte. Maar welke
houding nemen wij monniken en monialen aan ten opzichte
van die kring mensen, als ze trouwe bezoekers of misschien
wel vaste gasten worden?

Een van de voortvloeisels van de oude visie dat een
klooster zelfvoorzienend zou zijn, is dat we menen in die
verhouding iets aan de ander te moeten ‘geven’, hun iets te
moeten schenken van onze overdaad, bijna uit de hoogte...
Zij komen bij ons met een leeg pannetje en wij mogen dat
vullen, nietwaar? Ik ben ervan overtuigd dat hier de toe-
komst van het monastieke leven in het spel is: die zal er
voor een niet onaanzienlijk deel van afhangen, of we deze
verhouding ook omgekeerd kunnen zien. Om een oosterse
manier van zeggen aan te halen: we moeten de verhouding
yin-yang omdraaien, anders dan we die tot op de dag van
vandaag hebben gezien. Ik denk eerlijk gezegd dat wij ‘yin’
moeten zijn, de vragende, luisterende, open en ontvankelij-
ke partij. En die anderen: zijn zij niet “yang’, omdat ze al een
hele weg achter zich hebben van zoeken, zuiveren en onder-
scheiden tot in het diepst van hun ziel?

Ik wil een paar voorbeelden geven, ontleend aan verschil-
lende kloosters. Een groep vrienden komt elke maand naar
een klooster voor een zen-meditatie, op zondagochtend van
9 tot 11 uur. Die wordt geleid door een vrouw van ongeveer
zeventig jaar, die haar vorming heeft ontvangen van een
zenmeester die ze nog zeker één keer per jaar ziet. De medi-
tatie is in mijn ogen van een ongekende, zeer intense en zui-
vere stilte. In het klooster zelf vind je niets dat er ook maar
in de verte op lijkt. Toch voelt geen van de monniken de
behoefte om er die ene keer per maand bij te gaan zitten, om
iets te leren van die vijftien mannen en vrouwen die zich op

2. Zie de website €en zo diepe, weldadige stilte toeleggen.
gerg’j;‘nffh‘;‘frveég; lets soortgelijks zie je gebeuren rond christelijke medita-
christelijke  tiesessies, zoals ze door John Main zijn uitgedragen en door
meditatie: 1 awrence Freeman bij een breed publiek bekend zijn

https://www.wcem. ; .
nl/wat-is-weem/  gemaakt.? Lekenvrienden van het klooster hebben, vanuit
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hun spirituele behoefte, de kracht en weldaad van dat soort
meditatie-oefeningen meteen aangevoeld. Ze hebben zich
eraan verbonden, komen er elke week of misschien elke
twee weken voor samen, maar worden daarin nauwelijks
aangemoedigd door het klooster zelf. De religieuzen hebben
die praktijk soms zelfs ontraden!
Weer een andere groep kloostervrienden komt regelmatig
samen voor een lectio divina volgens de methode van Vigan.® 3. B.Standaert, De
Ze lezen eerst een behoorlijke passage uit de bijbel en medi- Z}’e’fﬂli’;ﬁﬂo‘?
teren erop in drie rondes: het hart van elke ronde bestaat uit Tielt 20112 p. 76-
een tamelijk lange stilte. In de eerste ronde blijft de tekst een Zfﬁ;iggfgmpla_
tekst: ze delen na een korte stilte welke woorden en uitdruk- tionl/lectiodivina.
kingen opvallen, zonder verder commentaar. In de tweede
ronde wordt de tekst Woord van God: ‘wat wil de Heer mij
aan de hand van deze tekst zeggen, mij, hier en nu?’ Na stil-
te en uitwisseling volgt de derde ronde. Ze herlezen de tekst
en gaan dan naar de vraag: ‘welk antwoord geef ik aan de
Heer, wat zeg ik op wat hij tot me gesproken heeft?” Dat
laatste gebeurt in de vorm van een gebed, soms met een
concrete toezegging. Dat alles wordt afgesloten met een
gebed maar ook met een informeel samenzijn, met koffie,
thee en koek. Het geheel duurt ongeveer twee uur, een
halve middag of avond. Die mensen leven echt van het
Woord: ook zonder thuis te zijn in bijbelse exegese, kunnen
ze zich het Woord toe-eigenen, van de tekst overgaan tot
een gebed en dat weer inpassen in hun gewone leven. Het is
iets wat zich eigenlijk in het hart van het klooster zou kun-
nen afspelen. Ook monniken horen immers elke dag tal
van woorden uit het evangelie en andere bijbelboeken,
maar leven zij ook uit dat woord, elke dag weer? Weet
ieder van hen dat woord weer zo eigen te maken, dat het
een ‘licht op hun pad’” wordt,* een onuitputtelijke bron 4.Ps119, 105
die niet opdroogt? Of, als ze moeten toegeven dat dit
niet altijd lukt, zijn ze dan bereid om eens in de leer te
gaan bij hun lekenvrienden?
Een laatste voorbeeld: een wake van kloostervrienden,
zoals die wordt beoefend binnen de al genoemde Laura van
Abt Poimén. In een uur lezen ze iets als twintig psalmen,
afgewisseld met korte stiltes en gezamenlijk gebeden en
afgesloten met een Maria-lofzang. Voor veel van de leken-
vrienden is dat een gelegenheid om de zuiverende kracht
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van de psalmen opnieuw te ervaren. Aan het eind van de
psalmenwake voelen ze zich bevrijd, gereinigd, vrijgemaakt.
Hun hart wordt er geheel door gelouterd en ook de diepste
lagen van hun ziel worden erdoor geraakt: zo is een mens
opnieuw in staat tot lofprijzing, dankzegging, verwonde-
ring, om God die God is, ten volste. De zusters en broeders
van het klooster waar dit gebeurt, bieden van harte gastvrij-
heid aan, maar het gebeurt maar zelden dat ze zelf dit
indringende, misschien wat rauwe psalmengebed komen
bijwonen.
Het zijn enkele voorbeelden die laten zien hoe vruchtbaar
de interactie kan zijn tussen monniken en hun klooster-
5. Een uitgebreider vrienden: samen kunnen ze putten uit rijke, oude bronnen.’
veslagin B- B is zeker al enig samenspel, maar we zouden het ritme

Standaert,

Spiritudliteit als - ervan nog kunnen opvoeren en zorgen voor een veel ruime-
levenskunst. Alfabet )
o een monmik ¥€ deelname, aan beide kanten.

Lannoo: Tielt, 2007

Interreligieuze gastvrijheid

Ook andere impulsen van buitenaf kunnen ons opwekken.
Het geldt als een uiterst verrijkende ervaring, om niet-chris-
telijke monniken en zusters, joodse rabbi’s of islamitische
leraren te ontmoeten en bij hen te gast te zijn, of ze bij ons
thuis te ontvangen. Er zijn heel wat monastieke gemeen-
schappen, waar een van de broeders of zusters de gelegen-
heid heeft gekregen om mensen uit andere tradities op die
manier te ontmoeten. Ook de kloostergemeenschap zelf
heeft geleerd, om een boeddhistische, joodse of islamitische
gast, alleen of in een uitgebreider gezelschap, gastvrijheid te
bieden, met alle aandacht en menselijkheid die daarbij
horen. Dit is een soort openheid, die door heel wat oversten
in onze orde en binnen de verschillende kloostercongrega-
ties wordt aangemoedigd. Er is ook een organisatie van
benedictijnse en trappistenmonniken en monialen, de DIM-
MID (dat staat voor monastieke interreligieuze dialoog), die
6. Zie de dynami- deze initiatieven ondersteunt.®
www?;ﬂigf;f;g Als ik op mijn eigen ervaring op dit gebied afga, dan staat
en de tien jaargan-  het voor mij vast dat dit een soort initiatief is dat een loute-
gen van Dilatato . . . ..
«rde. Tende werking heeft op onze eigen monastieke levensstijl.
Dat geldt zowel voor de praktische vormgeving ervan als
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voor het verstaan van het christelijke geloof zelf en de
monastieke vormen die ons door vaders en moeders zijn
overgeleverd. Een vraag die wel opkomt in dit verband, is
hoe diepgaand deze openheid naar de ander feitelijk is en in
welke mate ze door een meerderheid van broeders en zus-
ters wordt gedeeld. Waar is de nieuwe generatie, die de fak-
kel verder draagt in dit interreligieuze contact? Hoe meer
we ons durven open te stellen, des te meer treden we uit ons
isolement en voorkomen we dat onze eigen ontwikkeling
een vorm van ‘overleven’ zou worden.

De oecumenische dialoog

Een andere intermonastieke ervaring, eveneens van grote
waarde, ligt op het vlak van de oecumenische dialoog,
zoals die in het monastieke leven gestalte krijgt. We leren
onszelf en onze eigen traditie verstaan, in en vanuit de ont-
dekking van de traditie van een ander. Bijvoorbeeld door
een bezoek te brengen aan de kloosterzusters van Transsyl-
vanié in Roemenié, aan de vaders op Athos in Griekenland,
bij de broeders van Taizé in Frankrijk of de zusters van
Grandchamp in Zwitserland. Vriendschapsbanden tussen
gemeenschappen en tussen kloosterlingen onderling kun-
nen een vernieuwing van ons leven aandragen tot op grote
spirituele diepten, iets wat maar zelden lukt als we voor
langere tijd opgesloten zitten in het zelfde huis en zelfde
universum.

Ons in alle nederigheid openstellen

Samenvattend: er tekent zich misschien wel een toekomst af
voor het kloosterleven op die plaatsen waar nieuwe genera-
ties niet meer een enkelvoudig model wordt geboden,
namelijk het strikt cenobitische model van Benedictus, al
dan niet volgens de hervorming van cisterciénzers of trap-
pisten, maar een waaier van drie of vier verschillende
monastieke mogelijkheden: de monnik die in gemeenschap
leeft, de kluizenaar, de lauriet en de rondreizende monnik.
Een dergelijk waaier kan alleen bestaan als de verschillende
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De KBS en de NBV
vertalen ‘zij aan
zij’, zie 3,9.

BR. BENOIT STANDAERT OSB

roepingen zuiver kunnen worden onderscheiden en er in de
praktijk ook een vruchtbaar samenspel ontstaat tussen de
verschillende soorten. Dat houdt onder meer in, dat wie
voor een van de soorten kiest, het idee moet loslaten dat hij
daarin spiritueel op eigen benen kan staan. Voor de cenobi-
tische monnik zal dat, gezien de traditie, ongetwijfeld wat
moeilijker zijn.

De tweede gedachte is hierop geént. Onze kloosters kun-
nen zich vernieuwen in de mate waarin ze zich openstellen:
wanneer ze accepteren dat zijzelf yin zijn ten overstaan van
het yang van sommige lekenvrienden die hen bezoeken.
Zolang we denken dat wij het centrum vormen, lopen we
het gevaar al voor de helft van deze eenentwintigste eeuw
uitgeput te zijn. Maar als we ‘decentreren’, uit onze zelf-
voorzienendheid en zelfvoldaanheid treden, bescheiden en
in alle ontvankelijkheid een stap zijwaarts zetten, zullen
nieuwe kansen zich aanbieden. Dan kunnen we samen met
anderen, broederlijk en ‘schouder aan schouder’, nieuwe
stappen zetten.

Die laatste uitdrukking ontleen ik aan het verrassende
visioen van de profeet Sefanja.” Er komt een tijd dat hoog-
moedige mensen zich niet meer op mijn heilige berg laten
zien, zegt de Heer. Er zal alleen nog een volk van arme men-
sen zijn, die nederig en “schouder aan schouder’ de berg
bestijgen. Ja, schouder aan schouder (letterlijk staat er:
onder één schouder). Dat wil zeggen dat niemand meer de
baas zal spelen, wie dan ook. Er is alleen nog een stoet
nederige pelgrims, die uit alle landen samenstromen en
elkaar steun bieden. Die het verlangen volgen dat in ieders
hart leeft en samen de weg van vrede gaan. Hun openheid
sluit ook mensen in die van elders komen, uit andere lan-
den, culturen, religies. Dat visioen van de profeet Sefanja is
de beste verwoording van mijn monastieke toekomstdroom,
van de hoop die leeft in mijn hart - al vele tientallen jaren. O]

Br. Benoit Standaert is monnik van de St.-Andriesabdij te
Zevenkerken. Hij leefde enkele jaren als kluizenaar en verblijft nu
in Saint-André de Clerlande. Hij publiceerde talrijke boeken en
artikelen over exegese, interreligieuze dialoog en monastiek leven.
Hij schreef dit artikel in het Frans; de vertaling is van Charles van
Leeuwen.
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